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 * Yurtdışı Dil Okullarında İndirim! 


Editörden 


Sevgili okuyucular; 


Bahar'in gelişiyle bu yaz için yurtdışı eğitim planlarının yapıldığını görür gibi 
oluyorum. 


Gençler için 3 haftalık yaz okullar iyi bir seçenek olacaktır. Üniversite 
öğrencileri 4-12 hafta arası dil eğitimi düşünebilecekleri gibi, üniversitelerin 
yaz okulu kurslarına/programlarına katılabilirler. Belki de bir çoğunuz 
Work&Travel programına kayıt yaptırarak vize görüşme tarihini 
bekliyorsunuz. 


Bu yaz için hayalleriniz ne olursa olsun, mutlaka bir yurtdışı eğ 
programına katılın 


Uzun dönemli yurtdışı eğitim içinde Hong Kong sizin icin iyi bir alternatif 
olabilir. Hong Kong'da yaşam ve kısa bilgiler sanırım ilginizi çekecektir. 


Son iki yılda yurtdışında lise eğitimi konusunda tam anlamıyla bir talep 
patlaması yaşanıyor. Kanada, İngiltere, Amerika, İspanya, Almanya ön plana 
çıkıyor. “Benim Hikayem” lise eğitimini yurtdışında tamamlamak isteyenler 
için tam bir başarı hikayesi, mutlaka okuyunuz. 


Yurtdışında yabancı dil eğitimi, Malezya'da üniversite eğitimi, en düşük 
eğitim ücretlerine sahip İskandinav ülkeleri diğer konu başlıklarımız. 


Eğitim kalitesi yüksek ama ücretleri düşük ülke Polanya, Türk öğrencilerin 
son yıllarda tercih ettiği bir ülke oldu. Amerika'da ise Kaliforniya, Nevada, 
Texas, New York öne çıkan öğrenci destinasyonları. 


Avustralya'da 6 ay ve üzeri dil eğitimi, sertifika, üniversite veya yüksek 
lisans egitimine giderseniz part-time çalışma hakkına sahip oluyorsunuz. 
Bu da sizin cep harçlığınızı çıkarmanızı sağlayarak katkı sağlıyor. 


Yılın her günü TURKISHSTUDENT.COM.TR sitemizi ziyaret edebilir, 
sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. 


Sevgiyle kalın 
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Neden Hong Kong? YURTDIŞI EĞİTİM DERGİSİ 
Hong Kong'da Yaşamak “ 8 
“Hong Kong Hakkında Kısa Bilgiler bd ee iz 
Benim Hikayem Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Le 
Savaş Akar 
Kanada Eğitim Sistemi 
> (©) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: 
En İyi 10 Kanada Üniversitesi Savaş Akar 
Yurtdışı Eğitim'de Yükselen Trend: DM Editörler. 
Yurtdışında Lise Eğitimi damn, ee e 
Kanada'da Eğitim ve Ücretleri Ch ami 
Yurtdışında Yabancı Dil Eğitimi .... Hüseyin Akar 
Neden? Hangi Dil? Nasıl? iöüliülü bülürünlir: 
Neden Malezya? * Doa Demirsu, 
İngiltere'de Lise Eğitimi Keystone Intemational High School 
dmülaalinenle * Sabrina Collier, 
En Düşük Eğitim Ücretlerine Sahip TopUniversities.com 
İskandinav Üniversiteleri « Süreyya Ersoy, 
z Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği 
Almanya'da Yükseköğrenim 
* DAAD, Alman Akademik Değişim Servisi 
Polonya'da Yüksek Eğitim Sistemi 


Polonya'da Eğitim için 5 Neden 


Polonya Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey 


Califomia'da Eğitim 


Texas'ta Eğitim 


Nevada'da Eğitim 


ABD'nin En İyi İşletme Okulları 2017 


New York'ta Eğitim. 


Pennsylvania'da Eğitim. 


Bir Rus Üniversitesine Başvuru için 5 Adım 


Hollanda, Amsterdam'da Eğitim: 
eğitimden çok daha ötesi! 


İspanya'daki Lise Programları Rehberi 


Avustralya'da İngilizce Eğitimi 


Yabancı uyruklu öğrenciler Litvanya'yı seçiyor 


Size En Uygun MBA Programı Hangisi? 


Gerçek Ticaret. Geleceğin Liderleri. 
Neden İsviçre'de Eğitimi Seçmeli? 


Dünya'daki En İyi Moda Okulları 


Hasna Haldar, 
topuniversitles.com. 


Laura Tucker, 
topuniversilies.com 


English Australia 


Karen Turtle, 
topmba.com. 


Inna Akhtyrska, 
Geneva Business School 
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4 California State University 
) MONTEREY BAY 


California State University, Monterey Bay 
(CSUMB); 8.000 öğrenciyi ağırlayan; çok çeşitli 
lisans ve master derecesi, sertifikalar ve kredi 
programları sunan bir yerleşim kampüsüdür. 
ABD'nin en büyük 4 yıllık devlet üniversite 
sistemi olan Califomia State University'nin 

bir parçası olan CSUMB'un öğrencileri; büyük 
bir devlet kurumunun eğitim kaynaklarına 
ulaşırken aynı zamanda küçük, destekleyici bir 
kampüs ortamının da tadını çıkarır. CSUMB; 23 
CSU kampüsü içinde eğitim ve diğer ücretler 
açısından en ekonomik olanıdır. Plajın yanında; 
San Francisco, Silicon Valley ve LA'ye arabayla 
kısa mesafede yer alan kampüs, öğrenim ve 
eğlence için mükemmel bir konumdadır. 


California State University, Monterey Bay 
csumb.edu 


IM İsviçre; 2018 Ağustos ayında İsviçre Derecesi olan Uluslararası Ağırlama Yönetimi programına kaydolan tüm fuar katılımcılarına eğitim 
ücretinde 50 indirim sunmaktan mutluluk 
duyar. İsviçre Derecesi (HF Diplom) üç dönemlik 
eğitimin yanında üç ücretli, uygulamalı yerleştirme ve aynı zamanda Almanca ve Fransızca dil 
becerilerinizi geliştirme şansı sunar. Programın 
tamamlanmasıyla öğrenciler; yalnızca altı ayda 
İngiltere onaylı BA (Hons) derecesini almak için 
devam edebilirler. Fuarda IMI'yi ziyaret edin ve 
detayları öğrenin. 


imi-luzern.com 


Bn London 
iriyri International 
2002-2017 .- Academy 


Uluslararası lise diploma programı 
öğrencilerimizde biri, yakın zamanda 

ABD Massachusetts'teki prestijli Harvard 
University'den gelecek akademik yıl için teklif 
aldı. Harvard her yıl son derece sınırlı sayıda 
uluslararası öğrenciyi kabul ediyor ve bunlardan 
birisi de bizim öğrencimiz! 


Yalnızca biz öğrencilerimizi Kanada'daki en 
üniversitelere göndermekle kalmıyoruz; 
rencilerimiz İngiltere, İsviçre ve ABD dahil 
olmak üzere dünyanın her yerinden kabul 
mektupları alıyorlar. 


Bir uluslararası öğrenci olarak burs mu 
arıyorsunuz? Kayıt birimimize akademik 
transkriptinizi gönderin; eğitim ücretinde 9650'ye 
varan indirim sağlayan burslara hak kazanma 
şansını yakalayın. 


London International Academy 
wwalia-edu.com 


English 
Center 
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Drexel University İngilizce Dil Merkezi, ülkenin ilk 
ve en büyük şehirlerinden birinde, Philadelphia'da 
bulunuyor! Drexel, Amerika'nın 15 en büyük özel 
üniversitesinden biridir ve sürekli olarak ülkenin 
en iyi 100 üniversitesi arasında sıralanır. 


Doğrudan giriş için gereken TOEFL veya |ELTS 
koşullarını karşılayamayan yetenekli öğrenciler, 
Uluslararası Geçiş programına katılarak İngilizce 
becerilerini geliştirirken bir yandan da üniversite 
kredileri kazanabilirler. 


Yoğun İngilizce kursları: 


* Yoğun İngilizce 

» Akademik İngilizce 

* Küresel İş İngilizcesi 

* TOEFL Sınav Hazırlığı 

* IELTS Sınav Hazırlığı 

Öğrenci destek hizmetleri arasında akademik 


danışmanlık, vize tavsiyesi ve bireysel akıl 
hocalığı seansları yer alır. 


ele(drexel.edu 
drexel.edu/ele 
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TAUNTON 
SCHOOL 


Dört Taunton Okulunun öğrencileri Oxford ve Cambridge 
gibi en iyi üniversitelerden teklifler aldi. 


İki bilim adamı Oxbridge teklifi kazandı: Oxford Exeter 
College'da Kimya alanında Annabel Flook ve Cambridge 
Newnham College'da Doğal Bilimler alanında Tia 
Hawkins. Aynı zamanda Kieran Bailey Oxford Christ 
Church'te Tarih eğitimi için koşulsuz kontenjan 
kazanırken; tarihçi arkadaşı Abigail Casson Oxford Lady 
Margaret Hall'dan bir teklif aldı. 


Okul müdürü Lee Glaser şöyle yorum yapıyor. “Annabel, 
Tia, Kieran ve Abigail çok sıkı çalıştı ve dünyanın iki 
en iyi üniversitesinden gelen tekliflerle ödüllendirildi. 
Önlerinde son derece heyecan dolu bir gelecek var” 


Taunton School 
tauntonschool.co.uk 


© ABB 
THE HONG KONG 
Il j UNİVERSİTY OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 


0S Dünya Üniversite Sıralamaları 2018'de dünya çapında 
30., Hong Kong'da ise 2. sırada gösterilen Hong Kong 
University of Science and Technology (HKUST). bilim, 
mühendislik, işletme ve yönetim, beşeri bilimler, sosyal 
bilimler ve disiplinler arası alanlarda tamamı İngilizce 
olan çok çeşitli yüksek lisans programları sunan genç ve 
kapsamlı bir araştırma üniversitedir. 


HKUST; tam zamanlı bilimsel araştırma yüksek lisans 
öğrencilerine yıllık HK$195,960 (yaklaşık US$25,000) 
tutarında Yüksek Lisans Öğrenci yardımı ve ilk iki yıl 
boyunca üniversitenin konaklamalarında garanti kalma 
imkanı sunuyor. Ayrıca HKUST'taki araştırmalarını destekleyici çeşitli fon ve burslar da bulunuyor; örneğin Yurt 
Dışı Araştırma Ödülleri, Fulbright Genç Araştırma Ödülleri, Araştırma Seyahat Yardımları, vs. 


Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS); HKUST'ta 
doktora eğitimlerine devam etmek isteyen öğrenciler için 
sunulan bir diğer prestijli burstur. Ödüle hak kazanan 
öğrenci; dört yıl boyunca yıllık HK$240,000 (yaklaşık 
US$30,000) tutarında yardım ve HK$10,000 (yaklaşık 
US$1,300) tutarında konferans seyahat harcırah alır. Ayrıca HKUST; eğitimin ilk yılında HK$40,000 (-US$5,000) 
tutarında Araştırma Başarı Ödülü sunar. 


Daha fazla bilgi edinin ve şimdi başvurun! 
pg.ust.hk 


THE HONG KONG 
POLYTECHNIC UNİVERSİTY 
GÜMLAN 


Çin'in Güney Kıyısı'nda, doğu ile batı 
kültürlerinin ve gökdelenlerin buluştuğu 
Hong Kong'da bulunan Hong Kong Polytechnic University (PolyU) dünyanın en 
iyi 100 üniversitesinden biridir (0S Dünya 
Üniversiteleri Sıralaması 2018). Öğrencileri profesyonel eğitim ve staj fırsatlarıyla 
yetiştiren, işe hazır mezunlar çıkartan ve 
mezunlarımızın işe girme oranını 497'ye 
yükselten çok çeşitli kaliteli programlar 
sunmaktan gurur duyuyoruz. 


Akademik yıl başına yaklaşık $20.500'e 
kadar çıkan PolyU Giriş Bursu; sıradışı 
akademik kayıtlara sahip olan ve mükemmel bir mülakat performansı sergileyen 
öğrencilere verilir. Şartların sağlanması 
durumunda yenilenebilmektedir. 


İleriyi Düşünün. Geleceğinizi Polyu'da 
Keşfedin. 


www.polyu.edu.hk/interational 
intemational.studypolyu.edu.hk 


HİGHLINE 


COLLEGE 


ÖNEMLİ HABER! Highline College; 
2017'nin Güz çeyreğinden başlamak 
üzere, uygun maliyetlerle kampüs içinde 
apartman tarzı yurt konaklamasına 
sahip olacak (maliyetler kalma süresine 
ve daire özelliklerine göre değişiyor)! 
Ayrıntılı bilgi için Highline College 
Konaklama ekibiyle görüşün veya 
rezervasyon için housingstudents. 
highline.edu adresine yazın. 


AYRICA! Çeşitlilik Bursumuz; ABD 

FI öğrenci vizesine hak kazanabilen, 
Amerika Birleşik Devletleri'nde çifte 
vatandaşlığı bulunmayan ve Highline 
College'a başvurmak isteyen Türk 
öğrenciler için de sunulmaktadır. Başvuru 
formu için Kayıt Ekibimizle INT highline. 
edu adresinden veya Highline College 
Temsilcisi ya da Ajansıyla iletişime 
geçmeyi unutmayın! 


highline.edu 
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NORTHERN ALBERTA 
INSTİTUTE OF TECHNOLOGY 


Lider bir Kanada politeknik okulu olan NAIT'in 
mezunlarına talep oldukça yüksektir. Uygulamalı, 
teknik eğitimimiz, mezunları işverenlerin aradığı 
bilgi ve beceriyle donatır. Sertifika, diploma ve 
işletme, sağlık ve yaşam bilimleri, mühendislik 
teknolojileri, bilgisayarlar, tasarım, iletişim, 
aşçılık ve daha birçok alan üzerine derece 
programlarımızı keşfedin. 


English Second Language (ESL) programı; 


girmeye hazırlamak için yüksek kalitede, mesleki 
dil eğitimi sunar. nait,ca adresinden ayrıntılı bilgi 
edinin. 24-25 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul 
Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan lEFT 
Fuarı'nda NAİT standını ziyaret edin. Kaydınızı 
ieft.com.tr adresinden ya da etkinlik gününde 
yaptırabilirsiniz. 


nait.ca 


University of Nevada, Renc 


University of Nevada Reno; çeşitli fon 
imkanlarıyla yüksek kalitede eğitimi uygun 
fiyatlarda sunmaktadır. Uluslararası yüksek 
lisans öğrencilerinin yaklaşık *80'i; akademik 
bölümlerden yüksek lisans yardımı almaktadır. 
Bu yardım eğitimin ve diğer ücretlerin büyük 
çoğunluğunu karşılarken öğrencilere aylık $1,700 
civarında burs vermektedir. Neslihan Aybek Anma 
Bursu, Türk vatandaşı olan lisans ve yüksek 
lisans kız öğrencilerine verilmektedir. Üniversite 
ayrıca Yeni Uluslararası Öğrenci Bursu ve Devam 
Eden Uluslararası Öğrenci Bursu da vermektedir; 
detaylı bilgi Www.unr.edu/oiss adresinden 
edinilebilir. 


Yoğun İngilizce Dil Kursumuza kayıt yaptırırken 
bu tanıtımdan bahsederseniz, $60 tutarındaki 
başvuru ücretinden muaf tutulacaksınız. Şimdi 
başvurun: www.unr.edu/iele 


CENTENNİIAL 


Centennial College; Ryerson University'de 
düzenlenen Thales Yenilikçilik Şampiyonası'nda 
1. ve 2'liği kazandı! 


Bilgisayar Sistemleri Teknolojisi - Ağ Kurma 
ve Bilgi Teknolojileri Lisansı — Bilgisayar ve 
İletişim Ağları programlarından gelen Centennial 
takımları; Kasım 2017'de “Şeylerin İntemeti” 
(internet of Things) (10T) Siber Güvenlik 
rekabetini kazanarak ödül olarak $30,000 
CDN/88,905 TRY kazandı! Centennial öğrencileri 
uygulamalı bilgi konusunda lider olduklarını 
kanıtladı! Kanada'daki 125'ten fazla toplum 
yüksekokul arasında Centennial, uygulamalı 
araştırma aktivitesi alanında 8. sırada yer aldı. 


İşe giren ve uygulamalı araştırma aktiviteleri 
yürütmeleri sebebiyle para kazanan yüksekokul 
öğrencisi sayısı alanında Centennial, Kanada'da 
3. sırada bulunmaktadır. 


centennialcollege.ca 


»MSsu 


nt 
Science university 


MSU Asya küresel sıralamasına ilk 300'den giriş 
yaptı 


Management and Science University (MSU); 
Asya'nın en iyi üniversiteleri arasında ilk *1.8'lik 
dilimde yer alırken, 0S Asya Sıralamaları 
2018'de 217. sıraya yerleşti. 


Küresel çapta güvenilen, uluslararası eğitim 
analisti Ouacavarelli Symonds (0S) tarafından 
yayınlanan sıralama; öğretim, mezunların İş 
bulma oranı, uluslararasılaşma ve araştırma 

gibi performans kriterlerini temel almaktadır. 
MSU'nun Asya'da ilk 300 içindeki konumu, hayat 
değiştirmesiyle ve geleceği güçlendirmesiyle 
kazandığı ve giderek artan küresel şöhretini 
yansıtmaktadır. 


Kırk iki ülkeyi temsil eden bir uluslararası 
öğrenci yapısı, tutkulu öğrencileri ve kendini 
işine adamış öğretim üyeleriyle MSU; yüksek 
eğitimde başarıya olan bağlılığını kutlamaktadır. 


2017'de, üniversite Öğretim, Tesisler, Mezunların 
iş Bulma Oranı, Sosyal Sorumluluk ve Kapsama 
alanlarında Beş Yıldızlı 0S Puanı aldı. 


wnww.msu.edu.my 


TURKA STUDENT Turaş Er Daya 


Mar 2018 Saye 


College of gi 


New Caledonia GC 


College of New Caledonia'ya kayıtlı uluslararası öğrenci 
sayısı 500'ü geçti. Uluslararası eğitim müdürü Barbara 
Old, bu öğrencilerin 25 farklı ülkeyi temsil etti 

belirtti. 


“Öğrencilerin üniversite ve toplumumuzda yarattığı 
etkiden gurur duyuyoruz” dedi. “Çin Yeni Yılı 

ve Diwali gibi toplum etkinliklerine aktif olarak 
katılıyorlar ve toplum organizasyonlarında gönüllü 
çalışıyorlar” 


Gerçekten de, 227 uluslararası öğrencinin kaydolduğu 
2010 güz döneminden bu yana; bu sayıda *121'lik bir 
artış yaşadık. 


Peki Bayan Old bu artışı neye bağlıyor? 


“Kanada'daki genel artışa ve yıllar boyunca 
geliştirdiğimiz ilişkilere bağlıyorum” 


Keystone International Schools, öğrencilerin 
ortaokul sonrası başarı için hazırlandıkları 

Toronto şehir merkezinde bir Lise kurdu (9-12. 
Sınıflar). Üniversiteler, öğrencilerin öğrendiklerini 
düşünmelerini bekler rutin olmayan sorunlara 
çözüm önerileri, analizler, formüller, araştırmalar ve 
öneriler sunar. 


Keystone Toronto'da öğrenciler, temel özyönetim 
becerilerini öğrenirken, Ontario müfredatını 

takip ediyorlar. Temel konular dışında, öğrenciler 
seçtikleri ilgi ve potansiyel kariyer seçimlerine göre 
ders seçebilirler 


Uluslararası öğrenciler özenle seçilmiş ailelere 
yerleştirilir; Öğrenci koordinatörümüz, öğrencilerle 
günlük iletişim kurarak ve ailelerle haftalık iletişim 
kurarak öğrencilerin topluma ve ev sahibi ailelere 
entegre olmasını sağlar. Öğrenciler Kanada 
kültürüne, geleneklerine ve değerlerine maruz 
kalırlar, adaptasyon sürecini kolaylaştırırlar. 


Öğrenciler, organize okul gezileriyle şehri, 

simge yapılarını, müzeleri ve bilim merkezlerini 
keşfederler. Onlar kariyer ve yurttaşlık kursları 
sırasında çeşitli şirketlerden, işletme sahiplerinden, 
profesyoneller ve üniversite öğrencilerinin liderleri 
ile tanışır ve işbirliği yaparlar. 


keystoneschools.ca 


Berkeley College 


Berkeley College'da, sizi gerçek anlamda 
bir kariyere hazırlayan eğitim alacaksınız. 
Programlar; öğrencilere işverenlerin talep 
ettiği bilgi ve becerileri kazanmalarını 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve 
düzenli olarak güncellenir. Tüm Berkeley 
programları; öğrencilerin öğrendiklerini 
gerçek hayata uygulamalarına fırsat 
sunan stajlar ve iş le ilgili görevler 
gerektirir. Profesörlerimiz kapsamlı 
profesyonel deneyimlere sahiptir ve 
öğrencilere yakın, kişisel ilgi gösterirler. 


Günümüzde New York ve New Jersey 
kampüsleriyle birlikte Berkeley College 
Online& platformunda 8.300'den fazla 
öğrenci eğitim görmektedir ve bunlar 
arasında yaklaşık 80 ülkeyi temsil 
eden 700 uluslararası öğrenci de 
bulunmaktadır. 


berkeleycollege.edu/1927.htm 


gsdhn 
kille 


ELS 


Geleceğini tayin et 
Avustralya, Kanada, Hindistan, Malezya ve 
“Amerika'da bulunan dil okullarında İngilizce 
öğren! ELS Dil Okulu ile fırsatlar dünyasını keşfet. 
ELS'in Dünya'da 650* üniversite ile ortaklığımız 
bulunuyor. İngilizceye haki ö 


olduğun anda istediğin üniversiteye girel 
İM ELS AMERİKA MERKEZLERİNDE *520 

indi 

ELS Lokasyonları: Bu Promosyon sadece 

'Amerika' daki tüm ELS Merkezlerinde geçerlidir. 

2018 yılında açılacak yeni ELS Merkezlerini 

kapsamaz. 

Kurslar: Akademik Amaçlar İçin İngilizce (EAP); 

Genel İngilizce (GE); Yar-Yoğun İngilizce (SEM): 

TOEFL IBT' ye Tam Hazırlık Programı 

Başlangıç tarihi: 2018'deki tüm başlangıç 

tarihleri 

Hafta sayısı: En az 4 hafta; üst sınır 

bulunmamaktadır. 

Promosyon tarihleri: Promosyon, 31 Mayıs 

2018 tarihine kadar kayıt yapılan eğitimler için 

geçerlidir 

İngilizce Öğrenin. Keşfedin. Başarın. 

wwwels.edu 
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Pek bilinmese de Reno, 


Amerika'nın 
birçok 
bakımdan 
en yaşanılası şehirlerinden biri. 
Reno, hem büyük şehirlere (Las 
Vegas, San Francisco, LA) hem de 
kayak merkezleri, göl (dünyaca 
ünlü Lake Tahoe) gibi doğal 
güzelliklere çok yakın bir şehir. 
Aynı zamanda şehir sürekli yatırım 
alıp gelişmeye devam ediyor. 
Büyük teknoloji şirketlerinin 
bazılarının (Apple, Google, Tesla, 
Amazon gibi) da Reno'da aktif 
olarak faaliyet göstermesi bu 
şehrin ileride adından daha da söz 
edileceği anlamına geliyor. 
Böylesine fırsatların olduğu bir 
şehirde Nevada Üniversitesi, 
kariyer planlaması açısından çok 
doğru bir seçenek. Üniversite, her 
türlü kariyer planlamasına en iyi 
şekilde cevap veriyor. Ayrıca, 
üniversite, bölgedeki gerek devlet 
kuruluşları gerekse özel şirketlerle 
sürekli ter halinde. Nevada 
Üniversitesi öğrencisi olarak çok 
doğru bir okul seçtiğimi düşi 
yorum. Mezun olduktan sonra da 
bu güzel bölgede kalmayı planlıyorum. 


Aras Diler 
Current IELC Student who will be 
pursuing a Masters in Journalism. 


Financial 
Engineer 
Times 
dergisine 
göre West 
Texas A&M 
Üniversitesi 


dünyanın önde gelen üniversitelerinden mezun profesörlerden 
eğitim almak bir ayrıcalık. Ayrıca, 


biz yabancı öğrenciler için yurtdişında okumanın önündeki en 
büyük engellerden bir tanesi 
okulların çok pahalı olması. Ancak 
West Texas A&M Üniversitesi 


öğrencilerine sunduğu inanılmaz 
burslar ve yarı-zamanlı iş imkânlanyla öğrencilerin bu engeli 
aşmalarına yardımcı oluyor. Benim 
yaptığım gibi tek yapmanız 
gereken okulun uluslararası 
öğrenci departmanı ile iletişime 
geçmeniz. İnanın bana işin geri 
kalan kısmı onlarda. 


Barış Yıldırım, 
West Texas 
Paul and Vi 
Business 


University 
ia Engler Cole. 


Highline 
College'daki 
deneyimim 
harikaydı! 
Öğretim 
üyeleri ve 
danışmanlar 
öğrencilerle 

çok ilgileniyorlar ve bana hem 

akademik hem de sosyal hayatta 
başarılı olmam için çok yardımcı 
oldular. Bazen yeni bir ülkeye 
adapte olmak zor olabilir, bu 
yüzden güvenebileceğim insanlarin olduğunu bilmek güzeldi. Bilgisayar Bilişim Sistemlerinde 

Uygulamalı Bilimler Ön Lisans 

derecemi kazandım ve şimdi 

ABD'de Opsiyonel Uygulamalı 

Eğitim programı üzerinde çalışıyorum. Bu eğitim derecesi başarmam 

için gereken becerileri kattı; 
girdiğim iş de bana Amerika'da profesyonel deneyim kazanmam için 
fırsat verdi. 


TSI'da 
eğitimime 
2016 yılında 
başladım ve 
2017'de TS'e 
geçtim. Şu 


anda 
Bilgisayar 

i, Ekonomi ve Matematikte A 
Seviyesi eğitimi alıyorum. 


Bir ajansla konuşup İngiltere'de 
birkaç okulu gezdikten sonra bu 


İZLENİMLERİNİZ 


okula gelmeyi seçtim. Taunton 
School International'dan çok 
etkilendim, özellikle de sunduğu 
kapsamlı dersler ve düzenlediği 
müfredat dışı aktivitelerden. Yerini 
de gördükten sonra anladım ki 
burası tam bana göre bir yer. 


TSI'da başladığımda çok hızlı 
şekilde uyum sağladım ve TS'te 
birçok arkadaşımın da bana 
katıldığını görmek beni çok mutlu 
etti, 


Sürekli olarak bir şeylerle 
ilgileniyoruz, yapılacak birçok 
şey var. Basketbol ve yüzmede 
rekabet etmeyi çok seviyorum, 
buradaki yüzme havuzunu ve 
spor salonunu kullanabilmek 
harika. TS'ten ayrılıp üniversiteye 
girdiğimde İngiltere'de kalmayı 
umuyorum. 


Ülkemdeki arkadaşlarıma 
kesinlikle TSİ'yi tavsiye ederim. 


Canes — Türk öğrencisi, yaşı 16, eğitim 
yıl 12 
Taunton School international 


Türkiye'den 
geldim ve 
şimdi 
George 
Brown 
College'da 
Aşçılık 


Yönetimi 
programında (H100) ei 
alıyorum. Programda teori, pratik 
ve yönetim dersleri bulunuyor. En 
iyi yanı da tüm şeflerin, 
ğretmenlerin ve çalışanların son 
rdımcı olması; sadece 


odaklanıyorlar. 


Burada birçok şey öğrendim ve 
ilk dönemden sonra bir otelde 
harika bir iş buldum, bir yıldan 
fazla süredir orada çalışıyorum. 
George Brown olmasaydı bunu 
başarabileceğimi zannetmi 
verdikleri desteklerden ö 
öğretmenlerime ve şeflerime 
teşekkür etmek istiyorum. 


Can Berk Akın 
Aşçılık Yönetimi — H100. 
George Broyn Coli 


TORKSM STUDENT vuruş ğe Gaya 
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Adım Çınar 
Özkul; İzmir 
Türkiye'den 
geliyorum. 
Benden bir 
başarı 
hikayesi 
yazmam 
istendi ancak benim hikayem 
başarı hikayesinden çok uzak. 
UBC'ye kabul edildim ama sonra 
12. sınıf sınav sonuçlarımdan 
dolayı başvurum reddedildi ve en 
kötüsü de başvurumun uçuş 
tarihimden sadece 2-3 hafta önce 
reddedilmiş olmasıydı. CNC 
uluslararası ofisteki güzel insanlar 
bana başka bir şans daha vermeye 
karar vererek beni CNC'ye kabul 
ettiler. Buraya geldiğimde kendime 
12. sınıftaki gibi 
davranmayacağıma yemin ettim ve 
sorumluluk alacağıma yemin 
ettim. Burada birçok harika 
arkadaşla tanıştım. Ders 
çıkarabildiğim birçok anı 
edindiğimi ve ömür boyu sürecek 
arkadaşlıklar kurduğumu 
söyleyebilirim. Şimdi UBC'ye kabul 
edildim, burayı çok özleyeceğim. 
Umarım bu güzel bir hikayenin 
başlangıcı olur. 


Çınar Özkul, 

Mühendislik, Uygulamalı Bilimler 
imLedücnc.be.ca 

www.cnc.be.ca/ International Education 


IMI kesinlikle 
okuduğum 
eniyi okul. 
Buradaki 


atmosfer 
büyüleyici, 
eğitim 
kalitesi 
mükemmel ve öğretmenler çok 
deneyimli. 


Ne diyebilirim ki? IMI kesinlikle 
okuduğum en iyi okul. Okulun 
atmosferi büyüleyici, eğitim kalitesi mükemmel ve öğretmenler 
çok arkadaşcanlısı ve son derece 
deneyimli. 


Eğitimin yanında okulda edindiğim arkadaşlar da harika; burada 


dünyanın her yerinden arkadaşlar 
ediniyorsunuz. 


IMI'den sonra kolayca Emirates Palace Hotel, Abu Dhabi'de F&B Yönetici Asistanı olarak bir iş buldum. 
Mezun olduğunuzda profesyonel 
hayatınız için son derece deneyimli 
oluyorsunuz. 


Samimi konuşmak gerekirse, 2011 
hayatımın en iyi eğitim yılıydı. Bu 


harika fırsat için teşekkürler IMI! 


Uluslararası Otel ve Turizm Yönetimi 
Lisans Derecesi 


Çocukluğunun büyük 
kısmını yurt 
dışında 
geçiren biri 
olarak 
Asya'ya hiç 


adım 


atmamıştım ve bu anlamda 


gözüme çarpan ilk şehir Hong 
Kong oldu. Muhtemelen Asya'nın 
en kozmopolit şehri olan Hong 
Kong'da her gün keşfetmeye 
devam ettiğim son derece ilginç bir 
karışım yaratan geleneksel birçok 
şey var. Doğal olarak PolyU, 
uluslararası öğrencilerin buradaki 
hayata alışabilmesi için birçok 
destek sunuyor. Üniversite her şeyi 
kolay hale getiriyor; böylece 

ğrenciler yeteneklerinin ötesine 
ulaşabiliyor. 


Edouard Leveille Nizerolle Le Govey 
Elektronik & Bilgi Mühendisliği öğrencisi, 
Fransa 

Hong Kong Pol 


Centennial 


4 College hem 
kampüs, 
bina ve 
materyal 
olarak hem 
de eğitim 

ME m Mİ litesi 
olarak beklentilerimi fazlasıyla 
karşıladı. Özellikle eğitimin sadece 


akademik odaklı değil bir o kadar 
da kariyer odaklı olması beni oldukça etkiledi. Yıl boyunca çeşitli 
etkinlikler vesilesi ile iş ağımı 
geliştirme imkanım oldu. Buna ek 
olarak birçok farklı milletten 
arkadaş edindim, yeni kültürler 
tanıdım ve sosyal ağımı geliştirdim. Bir yıl sonunda Centennial 
College sayesinde hem güzel bir 
arkadaş çevresi edindim hem de 
bize her konuda destek olan ve 
tecrübelerini paylaşan bölümün 


şey öğrendim. Bu benim Kanada'da hayal ettiğim iş ortamına bir 
nevi hazırlıktı ve çok güzel bir 
tecrübe oldu. 


Emel Zafer, 

Proje Yönetimi Mezunu 
Doğrulama Sorumlusu, CIBC Satış 
Operasyonları 

Centennial College 


Türkiye'ye 
göre 
buradaki 
eğitim 
sistemi çok 
daha rahat. 
Türkiye'de 
öğrencilere 
ezbere yönelik bir baskı uygulanıyor. Aynı anda çok fazla ders ve 
bilgi verilmeye çalışılıyor. Bu 
nedenle öğrencilerin çoğu başarısız oluyor. Bir süre sonra herkes 
okuldan nefret etmeye başlıyor. 
Öğrencilerin öğrenme merakı ve 
öğretmene karşı olan saygısı 
azalıyor. 


Burada farklı okullardaki arkadaşlarımdan aldığım bilgilere ve kendi 
okulumdaki gözlemlerime göre, Kanada'nın eğitim sistemi öğrencinin 
isteyerek öğrenmesini amaçlıyor. 


Daha az sayıda ders veriliyor ve 
öğrencinin kendi yeteneklerine 
göre dersler seçmesine yardımcı 
olunuyor. Burada öğretmenler 
öğrencilerin cesur olmalarını ve 
kendilerine güvenmelerini sağlıyorlar. Ezberletmek yerine araştırma 
ve sunum yaptırılarak bilgilerinin 
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kalıcı olmasına yardımcı oluyorlar. 
Not konusunda da öğretmenler 
öğrencilerin yanında; çünkü dikkat 
ettikleri şey notların yüksek ya 

da düşük olması değil öğrenilen 
bilginin kalıcı olması. 


Irmak Güneş, 
Keystone Intemational Schools - Toronto 


Adım Eren; 
bir buçuk yıl 
önce 
Kanada, 
Ontario, 
Londra'ya 
taşındım. 
Aslen 
Antalya Türkiye'den geliyorum. 
Ailem ve arkadaşlarım Kanada'dan 
ve oraya gitmemin ne kadar iyi 
olacağından bahsediyordu. 
Gittiğimdeyse beklentilerimin 
hepsi gerçekleşti. LİA şehir 
merkezinin hemen yanında, 
böylece her şey çok daha kolay 
oluyor. LİA'nın etrafında alışveriş 
merkezi ve sinema var. Genellikle 
arkadaşlarımla bowling oynamaya 
gidiyorum, spor yapıyorum, 
basketbol oynuyorum ve ağırlık 
kaldırıyorum. Öğretmenler sınıfta 
her zaman yardımcı oluyor. Günde 
yalnızca 4 derse giriyorum, bu da 
çok daha az stres demek. 


Eren, 
UA Öğrencisi, Antalya 


Yerleşip 
dinlenmek 
hiçbir zaman 
hedeflediğim 
bir şey 
değildi. 
bl Tutku ve 
—.. hevesle dolu 
olduğum için, her zaman kendime 
her şeyi farklı bir boyuta taşımak 
için hareketli bir şehre taşınma 
hedefini koymuştum. Bazen 
konforlu alanınızdan sizi çıkartmak 
yere geçiş yapmak 


ve daha iyi 
için ihtiyacınız olan şey ek bir 
kuvvettir. Bu attığınız ekstra adım 
kalabalık arasında sizi bir adım öne 
çıkaracaktır. Lise eğitimimin son 


dönemi boyunca, hedefimi her 
seferinde bir adım daha ileri 
götürmeye odaklanmıştım. Hong 
Kong gideceğim yerdi ama PolyU 
benim hayalimdi. 


Şu andaki 
işimi sınıf içi 
bir proje ile 
kazandım; o 
projede diğer 
öğrencilerle 
birlikte yerel 


bir şirket 

bir iş planı oluşturmaya çalışmıştum. Öğrenciyken; sınıf projeleri 
yoluyla veya kampüste düzenlenen 
iş fuarları yoluyla potansiyel 
işverenlerle iletişim kurmak için 
çokfırsatım oldu. Kariyer Hizmetleri Ofisi; özgeçmişimi oluştururken 
veya iş mülakatı için tavsiye 
ararken ne zaman ihtiyacım olsa, 
destek için yanımdaydı. Okuldan 
işe geçişim de oldukça sorunsuz 
oldu, herhalde bundan daha mutlu 
olamazdım. 


Yy Tran 
Tra Vinh, 
SUNY Col 


at Brockport, Pazarlama 


Hayatım 
boyunca 
Asya'nın 
dinamizmine 
hayrandım 
ve hayatımın 
belirli bir 
MA A resin bu 
bölgede geçirmek istiyordum. 
Hong Kong University of Science 
and Technology'yi (HKUST) 
duyduğum anda, Asya hayallerimi 
gerçekleştirmek ve aynı zamanda 
Bilgisayar Bilimi üzerine dünya 
standartlarında yüksek lisans 
eğitimi almak için harika bir fırsat 
olduğunu anladım. 


İlk başta Asya'nın en iyi üniversitelerinden biri olan HKUST'un 
saygınlığı beni cezbetti ve buraya 
geldiğimde de gerçekten dünya 


standartlarında bir araştırma üniversitesi olduğunu anladım. Yüksek kalitede, ilham veri 
üyeleri ve son teknolojiyle donatılmış araştırma tesislerine sahip 
bir okul. Öğrenci arkadaşlarım da 
dünyanın her yerinden en parlak 
zekaları temsil ediyorlar. HKUST'ta 
eğitim almak beni Asya'nın hareketli araştırma geliştirme merkezine yerleştirmiş oldu. İnanıyorum ki 
burada edineceğim deneyim hem 
bilgimi hem de kariyer seçeneklerimi geliştirecek. 


Ali Uğur Güler 
ar Bilimi ve Mühendi 
rok 


Hong Kor 
Science and Technology 


16 yaşında 
İstanbul'da 
gelen yatılı 
kul 


Zeynep, 
2014'ten bu 
- Lİ 
Taunton School'da eğitim alıyor. 
Tam zamanlı bir ders programı var 
ve Fen, Matematik, Ekonomi, 
İşletme ve İngilizce dersleri alıyor, 
ayrıca tenis ve spor aktivitelerine 
katılıyor, piyano çalıyor. 


Zeynep şöyle söylüyor. “İngiltere'ye 
gelecekte iş bulmak için eğitim 
almak ve İngilizcemi geliştirmek 
amacıyla geldim. Burada yaşamayı 
çok seviyorum ve çok keyif alıyorum. Buradaki insanlar harika, dünyanın her yerinden birçok öğrenciyle arkadaşlıklar kurdum. Okulun 
çalışanları da her zaman mutlu ve 
bana karşı kibarlar. Kesinlikle Tauntol School'u tavsiye ediyorum” 


Zeynep Keskin 
hool, İngiltere 


Bugünlerde 
küresel 
çapta 
iletişim ağı 
kurmak ve 
uluslararası 
bir düşünce 
yapısına 
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sahip olmak en önemli özellikler ve 
Hong Kong University of Science 
and Technology (HKUST); bu 
özellikleri kazanmak için mükemmel bir yer. HKUST; akademik ve 
sosyal hayatta başarılı olmam için 
gereken becerileri kazandırıyor ve 
profesyonel iş piyasasında rekabetçi bir aday haline getiriyor. Öğrenci 
değişim programı, öğrenci birlikleri, 
gönüllü çalışmalar; keşfetmemi ve 
yaşadığımız toplumu daha fazla 
önemsememi sağladı. 


Burası en kaliteli eğitimi almak, 
bakış açısını genişletmi HKUST 


ömür boyu süren iletişim ağları 
kurmak için en ideal yer. 


Barışcan Kara 

Yatırım Yönetiminde Master 
Hong Kong University of 
Science and Technology 


Bir 
uluslararası 
öğrencinin 
1) yardım 
almadan 

. yeni bir 
ortamda 
yeni bilgiler 
edinebilmesi kolay değildir. Neyse 
ki beklentilerimin çok üstünde 
birçok şey edindim. Dinamik bir 
şehirde yaşamak, profesyonel bir 
ortamda eğitim almak, dünyanın 
her yerinden arkadaşlar edinmek 
ve öğretmenler tarafından saygı 
görmek benim için harika şeyler. 


Drexel University benim için 
mükemmel bir seçenek, özellikle 
de asla unutamayacağınız, 
faydalı bir İngilizce merkezi olan 
ELC. Eğitmen ekibin gösterdiği 
fedakarlık ve verdikleri ilham 
sayesinde yerli bir Amerikalı 
kadar İngilizcemi geliştirdim ve 
mükemmel öğretmenlerin verdiği 
derslerden hayatı öğrenen iyi bir 
adama dönüştüm. 


Nguyen Khai Duong, Vietnam 
Drexel University, English Language 
Center 
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California College of ul 
State —— 5 New Cale- > 
University, donia'da N 
Monterey mühendislik 
Bay beklenti- eğitimi 
lerimi almak için 
kesinlikle Rusya'dan 
karşıladı. geldim. 


Burası çok güzel ve canlı. Buradaki 
insanlar da son derece kibar. 
Profesörler son derece özenli, 
yardımcı, profesyonel ve kibarlar. 
Her şeyden önemlisi, kültür çok 
hareketli ve konuksever. 


İlk günümden beri herkes beni 
konforlu hissettirdi. Ve herne 
kadar eğitimimiz yoğun olsa 

da; hafta sonlarında bir sosyal 
buluşmalar düzenleyebiliyor ve 
LA, SFO, San Diego veya Yosemite 
gibi batı kıyılarına kısa gezilere 
katılabiliyoruz. 


Yunus Demirel, 

Anadalı 
California State University, M 
Bay 


İşletme 


almayı 
seçtim 
günkü 
dünyayı 

| ME O esfetmek, 
farklı kültürleri anlamak ve 
bağımsız yaşamayı öğrenmek 


olması bence çok önemliydi. 


ABD ve İngiltere'ye kıyasla burada 
aldığım harika eğitim için ödediğim 


para oldukça makul. PolyU 
size birçok fırsat sunuyor ama 
hangisini avantaja çevireceğiniz 
size kalmış. Bence bu üniversite; 
hem mükemmel eğitimi 

hem de harika sosyal hayatı 


Shilpa Gurung 
Uygulamalı Biyoloji ve Biyoteknoloji 
Lisans öğrencisi, İngiltere 

Hong Kong Polytechnic University, PolyU 


Kanada'ya gelirken, hiç kimseyi 
tanımadığım yeni bir ortamda 
yaşamaya alışmak zorunda 
olduğumu biliyordum. CNC'nin son 
derece arkadaş canlısı insanlarla 
dolu olduğunu geldiğim anda 
anladım ve burada hoş 
karşılandığımı hissettim. Yeni 
arkadaşlar edindim ve Liderlik 
programına katıldım; bu sayede 
heyecan dolu üniversite 
aktivitelerine katılma fırsatları 
yakaladım. CNC'ye gelmek 
Kanada'daki eğitimimin ilk 
adımıydı ve şimdi University of 
Victoria'ya gidiyorum ve iyi ki ilk 
başta CNC'ye gelmişim diyorum. 


Pavel Isaev 
College of New CaledoniaBilgisayar 
Bilimi Mühendisliği, University of 
Victoriz'ya Transfer oldu 


College of 
Staten 
Island/ City 
University of 
New York 
(CUNY)'de 
bir İngilizce 
Dil Enstitüsü 
öğrencisiyim. Kelime bilgi 
dilbilgisi ve TOEFL dersleri ile 3 
aydır İngilizce eğitimi alıyorum. 
Buradaki eğitimi ve kampüs 
içindeki öğrenci hayatını seviyorum. New York şehrinde olmak 
harika; Times Meydanı'na ve 
Özgürlük Heykeli'ne gittim. Staten 
Island'daki ve okulumdaki hayatı 
sevdim. Sınıf arkadaşlarımla saha 
gezilerine çıkıyorum. İngilizce 
öğrenmek istiyorsanız, buraya 
gelmenizi ve İngilizcenizi geliştirmenizi tavsiye ederim! 


Elif Burcu 
College of Staten Island 
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“Hong Kong'da yaşamak muhteşem bir deneyim olacak! Bu 
kozmopolit şehre bayılacaksınız. 


Çin'in güney kıyısında bulunan Hong Kong; Doğunun 
Batıyla, eskinin yeniyle buluştuğu eşsiz bir yerdir. 
Eskiden bir İngiliz kolonisi olan ve günümüzde Çin'in. 
Özel İdari Bölgesi olan Hong Kong, sıra dışı bir kültüre 
ev sahipliği yapar. Antik Çin mirasının varisi olan ve 
bir dönem Batının, koloni etkisinin altında kalan Hong 
Kong; İngilizceyle Kanton Çincesinin, “Feng Shui” ile 
futbolun, gökdelenlerle tarihi bölgelerin yan yana yer 
aldığı komplike bir şehirdir. 


Asla durmayan bir şehirde yaşayın. Hong Kong'un hareketliliğini yaşamanız için şehir sizlere Çin ve uluslararası mutfakların, markaların ve eğlencenin en iyilerinden 
bir karışım sunar. Daha sakin bir şeyler mi arıyorsunuz? 
Bir kaldırım kafesinde dinlenebilir “Tai Chi” alabilir veya 
göz kamaştırıcı milli parklarımızdan birinde yürüyüşe 
çıkabilirsiniz. 


Moda tarzınızı sergileyin. Hong Kong alışveriş tutkunlarının cenneti olarak bilinir. En güncel tasarımcı 
ürünlerini alabilir veya istediğiniz kadar harika fiyatlara 


Kona'dâ 
ek 


ürünler için yerel dükkanları gezebilirsiniz. Ama lütfen 
mayonuzu getirmeyi unutmayın. Ilıman astropikal iklimde bulunmamız sayesinde burada plaj mevsimi yılın 
yedi ayı boyunca sürer. 


Şehir içinde ve çevresinde gezinmek daha kolay olamaz. Hong Kong'a dünya çapındaki birçok büyük şehirden uçakla seyahat edebilirsiniz; dünya nüfusunun 
yarısı sadece beş saatlik uçuş mesafesindedir. Ayrıca 
Çin'in diğer bölgelerine de tren ve feribotla kolayca erişilebilr. Buraya geldiğinizde kapsamlı, etkili ve uygun 
toplu taşıma ağını bulacaksınız. Son 
ü telekomünikasyon ve internet sistemimiz, 
arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurmanızı, yemek 
sipariş vermenizi ve hiçbir düşüş yaşamadan dosya 
indirmenizi sağlar. 


Parmağınız ucunda yardım alabilirsiniz. Hong Kong'un 
global çapta ticaret ve finans merkezi derecesindeki 
konumu; her türden kültüre sahip insanlara kucak açtığımızı gösterir. Burada yaşayanlar ister kalıcı ister geçici olsun, ifade özgürlüğünün, mükemmel kamu sağlık 
sistemine ve sıra dışı belediye hizmetlerine erişimin 
tadını çıkarırlar. Çoğu ulusun, ülkenizden herhangi bir 


yardıma ihtiyaç duymanız durumunda, burada konso- 
İoslukları bulunur. Hong Kong'da yaşarken herhangi bir 
sorun yaşamanız durumunda, çeşitli devlet kurumları 
ve gittiğiniz eğitim kurumu size yardım etmek için hazırdırlar. 


Kısacası, burada yaşadığınız süre boyunca mutlaka bir 
şeylerden büyüleneceksiniz. 


Varış 


Hong Kong'a vardığınız anda yapmanız gereken ilk 
öncelikli şey; göçmenlik ve gümrük muayenesinden 
geçmektir. Göçmenlik Bürosu ve Gümrük ve Vergi Departmanının web sayfaları muayene prosedürleri hakkında size detaylı bilgi verebilir. 


Hong Kong sorunsuz giriş yapmanız için birkaç genel 
ipucu: 


* Beraberinizde getirmeniz gereken belgeler; geçerli 
bir vizesi olan (gerekiyorsa) pasaportunuz, eğitim 
kurumunuzun verdiği kabul mektubu, seyahat belgeleri ve biletler. 


Kurumunuzun, hostelinizin ve konaklamanızın adresi, telefon numarası ve iletişim kişisi(leri) bilgileri. 


Her ne kadar Hong Kong'da dört mevsimin yaşandığı astropikal muson iklimi hakim olsa da hava kış 
mevsimlerinde soğuk olabilir. Kalın kıyafetler getirmenizde fayda var. Hong Kong yıl boyunca oldukça 
çok miktarda yağmurlu gün geçirdiği için kullanışlı 
bir şemsiye de önemli olacaktır. Ülkeye gelmeden 
önce hava tahminlerini kontrol etmenizi tavsiye 
ederiz. 


İlk etapta ulaşım, yiyecek ve diğer harcamalarınız 
için yanınızda Hong Kong Doları cinsinden yaklaşık 
HIK$3.000 civarında nakit bulundursanız iyi olur. 
Döviz bozdurma hizmetlerini havaalanında ve şehrin 
her yerindeki banka şubelerinde bulabilirsiniz. 


Hong Kong'da bir banka hesabı açmak biraz zamanınızı alabilir. Kendi ülkenizdeki banka hesabınızdan 
para çekmeniz gerekebilir. Lütfen detaylar için ülkenizdeki bankanızla görüşün. 


Eğitim kurumuna veya kaldığınız yere gitmek 
Muayene işlemlerini tamamladıktan sonraki adımınız, 
eğitim kurumunuza veya kaldığınız yere gitmektir. 
Konaklayacağınız yeri Hong Kong'a gelmeden çok öncesinde ayarlamanızı şiddetle tavsiye ederiz. Kurumunuzun veya konaklamanızın adresini İngilizce ve / veya 
Çince yazılı olarak, taksi şoförüne verebilecek şekilde 
bulundurun. Eğer toplu ulaşımı tercih ederseniz, ilk 
etapta detaylı güzergah ve zamanlamayı kontrol etmelisiniz. Kurumların çoğunun web sayfası, kampüslerine 
nasıl ulaşacağınızın yollarını gösterir. Bazı kurumlar 
havaalanından transfer hizmeti de sunmaktadır. Gerektiğinde daha detaylı bilgi için kurumlarla doğrudan 
iletişime geçebilirsiniz. 


Oryantasyon Programları 
Eğitim kurumlarının organize ettiği oryantasyon programları; kurumunuzu ve programınızı daha iyi anlama- 


nız ve yeni arkadaşlar edinmeniz için size altın bir fırsat 
sunar. Hemen hemen bütün kurumlar; her akademik yılin başında, yeni başlayan yerel olmayan öğrenciler için 
bir dizi Oryantasyon Programı sunar. Bunlar arasında 
şehir, kampüs ve bina gezileri, kültürel alışma seansları, 
bilgi edinme seansları vs. yer alır. Bu programlar yeni 
ortamınıza mümkün olduğunca hızlı şekilde alışmanıza 
yardımcı olmak üzere tasarlandığı için, bunlara katılmanızı tavsiye ederiz. 


Konaklama 


Kurumunuza kabul edildikten sonra konaklamanızı 
ayarlama çalışmalarına başlayabilirsiniz. Hong Kong'da 
yerel olmayan öğrenciler, kampüs içinde veya dışında 
konaklama seçeneklerinden istediklerini seçebilirler. 
Size sunulan konaklama seçeneklerini öğrenmek için 
kurumunuzda yer alan Yurt Ofisiyle veya Öğrenci İlişkileri Ofisiyle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. 


Kampüs İçi Konaklama 

Yerel olmayan öğrenciler için uygulanan hostel politikası kuruma göre değişmektedir. Üniversite Ödülleri 
Komitesi tarafından fonlanan kurumlarda genellikle 
yerel olmayan lisans öğrencilerine eğitimleri süresince 
en az iki yıllık hostel konaklaması verilir, bu da genellikle eğitimlerinin ilk iki yılı olur. Bazı kurumlarsa eğitimin. 
tamamı boyunca hostel konaklaması sunar. 


Kampüs içi konaklamalarda; tek kişilik oda seçeneğini 
seçmediyseniz; kurumlarımızın arkadaş edinmeniz ve 
üniversite hayatına kolay adapte olmanız için uyguladığı çalışmaların bir parçası olarak, odanızı yerel veya 
diğer yerel olmayan öğrenciler ile paylaşırsınız. Eğer 
paradan ve seyahat süresinden tasarruf yapmak istiyorsanız, kampüs içi konaklama sizin için idealdir. 


Burada kampüs içi yaşam maliyetleri dönem başına 
HK$5,000 ile HK$15,000 arasında değişir; bu da kurumdan kuruma çeşitlilik gösterir. Ayrıca, hostellerin çoğu 
çarşaf veya yastık vermez. Lütfen taşınmadan önce 
mağazalarımızdan kendi çarşaf takımınızı alın. 


Öğrenci hostellerine talep oldukça yoğun olduğu için, 
kampüs içinde yaşamak istiyorsanız konaklamanızı 
mümkün olduğunca erkenden ayarlamanızı tavsiye 
ederiz. 


Kampüs Dışı Konaklama 

Son yıllarda Hong Kong'da eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerin sayısında ciddi bir artış oldu. Sınırlı 
sayıda hostel olduğundan dolayı kurumlar her gelen 
yabancı öğrenciye hostel konaklaması sunamayabilir. 


Hostel konaklaması ayarlayamayanlar için her zaman 
özel kiralık yerler bulunur. Kampüs dışında yaşamak, 
kampüs içinde yaşamaktan daha masraflıdır. Kampüs 
dışında bir yerin kirası; büyüklüğüne, konumuna ve 
konaklama türüne bağlı olarak aylık HK$8,000-15,000 
arasında değişir. Genellikle üniversite kampüslerinin 
çevresinde boş yer bulmak kolay değildir ve daha uzak 
olan yerlere göre daha pahalıdır. Eğer paradan tasarruf 
etmek isterseniz, birkaç arkadaşınızla birlikte bir ev 
tutmayı düşünebilirsiniz. 
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Eğer kampüs dışında yaşamayı seçerseniz, ülkeye gelmeden çok öncesinde araştırmalarınıza başlamalısınız. 
Bazı kurumlar kampüs dışında konaklama konusunda 
danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Detaylı bilgi için 
Konaklama Ofisi veya Öğrenci İlişkileri Ofisi ile görüşebilirsiniz. 


Yaşam Maliyetleri 


Yabancılar Hong Kong gibi hareketli bir metropolde 
hayatın ucuz olmayacağını düşünebilirler. Kira, yiyecek, giyim ve diğer ihtiyaçlar; New York veya Londra 
gibi benzer şehirlerle aynı olmalı diye düşünürler. Bu 
sadece kısmen doğru; burada pazarlıkla ucuz şeyler 
bulabilir, leziz ama uygun fiyatlı yiyecekler deneyebilirsiniz. Ayrıca ulaşım, telekomünikasyon ve kamu 
sağlığı Avrupa veya Kuzey Amerika'daki birçok ülkeye 
kıyasla oldukça uygun maliyetlidir. Dahası; Octupus 
kart (Ulaşım kartı), sanat ve kültür etkinlikleri gibi temel 
ihtiyaçlar için öğrenci indirimleri de mevcuttur. Dikkatli 
planlama ve fiyat kıyaslamasıyla Hong Kong deneyiminizin keyfine en iyi şekilde varabilir ve seyahat veya 
lüks yemekler gibi ekstra harcamalar için harcayacak 
paranız kalal 


Eğitiminiz için ödeme yapmanızın dışında, Hong 
Kong'daki günlük yaşantınızı yanında diğer akademik 
harcamalarınız için de bir bütçe ayırmalısınız. 


Eğer üniversitenin sağladığı yurtlarda veya hostellerde 
kalıyorsanız, dönem başına en az HK$5,000 (yaklaşık 
US$650) ile en yüksek HK$15,000 (yaklaşık US$2,000) 
kadar ödeyebilirsiniz; kampüs dışında yaşayacaksanız 
bu miktarı bir ay için verebilirsiniz. Yiyecek, eğlence, 
ulaşım ve kişisel bakım gibi diğer yaşam maliyetleri için ne kadar lüks yaşadığınıza bağlı olarak yılda 
'HK$30,000 ile HK$50,000 (US$3,900 ile US$6,500) 
arasında harcama yapmayı planlayabilirsiniz. 


Hong Kong'da hayat ne kadar pahalı? Referans almak 
için aşağıdaki fiyatlara göz atın. 


HK Dolar US Dolar 
Ürün (Yaklaşık) oo (Yaklaşık) 
Bir McDonald's Menüsü: $22-35 o $290450 
Bir kutu Kola, süpermarkette Ş Ni 
(örn. 7-11 veya OK): 
Bir set yemek (ana yemek, 
pilav ve içecek) ortalama 
bir yerel kafede (Cha Chan 46000. $6401030 
Tengk 
Bir Starbucks orta boy, 
Cappuccino e 2w 
Bir sinema bilet (0D efekti 
olmayan), $50-100  $6.40-1290 
Şehir merkezinden Causeway 
Körfezi'ne bir MTR seyahati, 4520 $070 
Octopus kartile: 
Sar Feryile şehir 
merkezinden Tsim Sha Tsui'ya ( $2.50-$340 5032-5044 


doğru limanı geçmek: 


Durun; evdeki kumbaranızı hemen açmayın! Aşağıda 
tasarruf için birkaç önerimiz var: 


Mümkün olduğunca bir üniversite konaklamasında 
kalın. Kampüs dışı konaklamadan daha ucuzdur 
ve daha temizdir; ayrıca kampüse daha yakındır ve 
kesinlikle çok daha konforludur. 


Toplu ulaşımı kullanın. Dünyanın her yerindeki şehirler bizim sistemimize özenirler ve oldukça fazla 
sayıda şehir bizi örnek almıştır. Hong Kong'un bir 
ucundan diğer ucuna bir bardak kahveye ödediğiniz- 
den daha ucuza gidebilirsiniz. Tertemiz ve güvenlidir 
— anlayışlı yerel halka katılın ve siz de kullanın! 


Para tasarrufu yapın ve yerel kültüre dalın - Çin tarzı 
kafe olan bir Cha Chaan Teng'de yemek yiyin. Hizmet temel seviyededir ama yemek lezizdir ve daha 
uygun fiyatlısını bulamazsınız. Ayrıca kampüsteki 
öğrenci kantininde de yemek yiyebilirsiniz, fiyatı 
uygundur. Buralarda yemek yiyerek tasarruf edebilirsiniz. 


Müzeler, sinemalar, ulaşım firmaları, restoranlar ve 
hatta bazı mağazaların sunduğu öğrenci indirimin- 
den faydalanın. Sadece öğrenci kimliğinizi gösterin. 


Eğitiminiz esnasında maddi sıkıntı yaşarsanız, yardim için eğitim kurumunuzun uluslararası ofisiyle 
veya öğrenci ilişkileri ofisiyle iletişime geçin. 


Sigorta 

Sağlık sigortası yaptırma öğrenciler için zorunlu olmasa da; bazı eğitim kurumları Hong Kong'daki eğitiminize başlamadan önce kaza, hastane, sağlık masrafları 


(kaza ve kaza dışı) ve ülkeyi terk etmeyi kapsayan bir 
sigorta yaptırmanızı isteyebilmektedir. 


Hong Kong'a gelmeden önce bir sigorta yaptırmazsanız, bazı kurumlar sizler için grup planları sunmaktadır 
ancak bu planlar genellikle minimum ve temel seviyede 
kapsama sahiptir sağlık veya tıbbi sigortayı içermez. 
Başvurmayı düşündüğünüz kurumun Öğrenci İlişkileri 
Ofisi veya Uluslararası Ofisiyle iletişime geçebilirsiniz. 


Her halükarda sizlere Hong Kong'daki eğitim sürenizin 
tamamı boyunca geçerli olan sigorta poliçenizi kendinizin yaptırmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Temel paketin 
yanında kendi isteğinize bağlı olarak ek kapsamlar da 
ekletebilirsiniz. 


Hong Kong'un dışına seyahat etmeyi planlıyorsanız, sahip olduğunuz sigortanızın gideceğiniz yeri de kapsıyor 
olduğundan emin olun. Aksi takdirde seyahat etmeden 

önce ek seyahat sigortası yaptırmanızı öneririz. a 
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Hakkında Kısa Bilgiler 


Söz konusu Hong Kong olduğunda 
bu şehir hakkında ne kadar şey 
biliyorsunuz? Gelin bir bakalım 


Tarih 
Cilalı Taş Devri'nde bu bölgede 
insanların yaşadığına dair kanıtlar 
bulunuyor. Binlerce yıl önce insanlar burada avlanıyor, balık tutuyor 
ve zarif kaya oymacılığı yapıyorlardı. 


Şehir 1842 ile 1997 yılları arasında 
İngiliz kolonisiydi. Çin, 1 Temmuz 
1997 tarihinde “Bir Ülke, İki Sistem” 
prensibi altında Hong Kong'un egemenliğini aldı ve o günden bu yana 
şehrin adı resmen “Hong Kong Çin 
Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi" olarak değiştirildi 


Konum ve Coğrafya 


Hong Kong; Çin Topraklarının 
güneydoğusunda bulunan, Guangdong eyaletinin komşusu olan 
küçük ama dinamik bir şehirdir. 
Batıda Macau ve kuzeybatıda Pearl 
Nehri Deltası'ndaki Guangzhou ile 
bir üçgen oluşturur. 


Hong Kong; yaklaşık 1.104 kilometre kare içerisine birçok aksiyon 
sığdırır. Hong Kong Adası ve Kowloon Yarımadası şehrin merkezindedir ve dünyanın en ünlü derin su 
limanlarından biri olan tanınmış 
Victoria Limanı'nı çevrelerler. 
Burası Hong Kong'un muhteşem 
ufuk çizgisini görebileceğiniz ve 
en iyi şekilde şehrin dinamizmini 
yaşayabileceğiniz yerdir. Kuzeyde 
bulunan kırsal Yeni Bölgeler (New 
Terrirtories), geniş milli parklara, 
antik köylere, huzurlu sulak arazilere ve çok çeşitli vahşi hayata ev 
sahipliği yapar. Merkezden uzakta- 
ki 200'den fazla ada büyük ölçüde 
doğal karakterlerini korumuşlardır 
ve maceraperestler için kolay erişilebilir konumda olmalarına rağmen 
modern hayatın zorluklarından 
uzaktırlar. 


Hukuki Sistem 


Hong Kong'daki kanunlar Temel 
Hukuk, yerel çapta uygulanan tüzükler, bütünleyici yönetmelikler, 
müşterek hukuk, eşitlik kuralları ve 
geleneksel hukuktan oluşur. 


Temel Hukuk; Hong Kong'un kendi 
yönetiminin, düzenlemelerinin ve 
Yargı sisteminin yanında belirli dış 
ilişkilerinde otonomisini garantiler. 
İfade, toplanma ve din özgürlüğünü korur; işkence, izinsiz aramalar, 
göz altına almalar ve tutuklamaları 
yasaklar. 


Nüfus 


Günümüzde şehrin nüfusu 7 milyondan fazladır. Nüfusun büyük 


çoğunluğunu Çin vatandaşları 
oluşturur. Çin'in çoğunluk olması, 
yerel kültürün temeline de yansımaktadır. Yine de Hong Kong, 
belirgin bir yabancı nüfus ile kozmopolit bir şehirdir. 


Eğitim, çalışma, ticaret, vs. gibi nedenlerle dünyanın farklı yerlerinden 
gelerek burada yaşayan yaklaşık 
500.000 insan bulunmaktadır. Yabancı nüfusun çoğunluğunu Endonezya, Filipinler, İngiltere, Amerika, 
Tayland, Hindistan, Japonya, 
Avustralya, Pakistan ve Nepal'den 
gelen insanlar oluşturmaktadır. 


Ekonomi 


Hong Kong'un ekonomisi; serbest 
ticaret, düşük vergiler ve asgari 
devlet müdahalesi ile şekillenmiştir. Küçük bir bölgeye sahip olan 
Hong Kong'un dünyanın sekizinci 
en büyük ekonomisine sahip şehri 
olduğunu biliyor muydunuz? Hong 
Kong ayrıca önemli bir hizmet ekonomisine sahiptir, Çin toprakları ve 
Asya Pasifik bölgesinin geri kalanı 
ile güçlü bağlantıları vardır. 

Dil 

Hong Kong'da nüfusun yaklaşık 
*90'ı Kanton Çincesi konuşmak: 
tadır. Hemen Hong Kong'un tek 
resmi dilinin Çince olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında öyle değil! 
Burada Çince ve İngilizce iki resmi 
dildir. Devlet kurumlarında, kamu 
kuruluşlarında, yüksek eğitim kurumlarında ve hukuki, mesleki ve 
ticaret sektörlerinde İngilizce geniş 
çapta kullanılmaktadır. 


İklim ve Hava 


Hong Kong'un iklimi astropikal 
ilimdir; kışları sıcaklık 10 *C'nin 
altına düşer ve yazın 31 “C'nin 
üstüne çıkar. Sıcak, güneşli ve kuru 
sonbahar, serin ve kuru kış, nemli 
ve yağışlı ilkbahar ve yaz mevsimi 
yaşanır. 
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Annem, Sema Kızılkaya Sever 1991 yılında benim 
adımı taşıyan anaokulunu Çiftehavuzlar'da açtığında 
ben henüz 4 yaşındaydım, hayal meyal hatırlıyorum. 
Bundan önce ki yıl babamın işi dolayısıyla Viyana'da 
yaşamıştık ve benim ilk anaokulu hayatım orada başlamıştı. Bir gün anaokulunda öğretmenlerim beni parkta 
unuttuklarında annemin kaderi değişti. O günlerde biz- 
de olan anneannem beni okuldan almaya geliyor, o an 
öğretmenler beni 2 cadde ötede ki parkta unuttuklarını 
fark edip gelip beni alıyorlar. Sonrasında tahmin edersiniz ki günlerce annemin yüzüne bakamıyorlar ve hep 
ona karşı mahcuplar, kendilerini affettirmek için annem 
ile okul müdürü dost oluyor ve anneme gönüllü anaokullarında çalışma imkanı sağlıyor. 


Annem İstanbul'a dönüp okul açtığında ve hep sonrasında bile annemi uzaktan bazen de İstanbul'a gelerek 
destekliyor. Bende yıllarca tatillerde evlerine misafir 
olup anaokulunda öğrendiğim Almancayı unutmamaya 
çalışıyorum. İşte bizim hikayemiz böyle başladı sonra 16 sene annemim işlettiği anaokulu, o arada ben 
öğrenci olarak buraya geldim, sonra annemin benim. 
hasretime dayanamayıp gelmesi sonrasında devletin 
anaokulunda yardımcı öğretmen olarak çalışması gibi 
imkanlar ile annem farklı ülke yaklaşımları ile ufkunu 
geliştirdi, çok cesaretli ve çalışkan olma özelliği bir 
araya gelince de bugünlere gelmiş oldu. İstanbul'a döndüğünde önce uluslararası bir anaokulunda yöneticilik 
yaptı, derken ayrılıp önce Keystone uluslararası okulu 
sonra Kilittaşı okullarını açtı 


Babamın ise en önemli özelliği eğitim meraklısı olup, 
ileriyi gören bir kişilik olması. Henüz yıl 2000 hiç kimse 
benim yaşımda Homestay olarak o yaşta Türkiye'den 
Canada'ya gelmemiş, en azından benim bildiğim. Ben 
buraya geldiğimde hiç İngilizce bilmiyordum. Annem 
beni 3 ay sonra Ziyarete geldiğinde konuşma hızıma 
inanamamıştı. Burada liseyi bitirdim, arkasından cegep 
1.5 yıl sonra üniversite eğitimimi İsviçre'de almaya 
karar verdim. Bu benim için çok farklı bir tecrübeydi. 

13 yaşından 18 yaşına kadar Kuzey Amerika arkasından Avrupa. Ben küçükken babamın işi dolayısıyla çok 
fazla Avrupa'da bulundum ama Canada'da yaşadıktan 
sonra tekrar Avrupa ülkelerine bakışım çok farklıydı. 
Avrupa tutucu ve milliyetçi ama Canada'da eğer kapasiteniz biraz varsa 1. sınıf vatandaş olarak kendinizi 
rahatça kabul ettirebiliyorsunuz. 


İsviçre'de hem okudum hem staj yaptım çok iyi parada 
kazandım. Son yıl, Shangai de hem staj hem okul derken, ruhumun Avrupa'ya değil Canada'ya ait olduğunu 
bir kez daha hissederek Montreal' e geri döndüm. 4 yıl 
profesyonel hayat, Scotia Bank arkasından Megill MBA 
programı, bu program içinde İsrail ve Japonya'da değişim programı ve bir start-up firmasında çalışma deneyimi derken, annem işleri İstanbul'da büyüttü, ve bir 
gün bana “yardıma gel” dedi. Babam mühendis, annem. 


bildim bileli eğitimci, aslında üniversite de reklam okudu ama o okul öncesi eğitimcisi tarafı hayatı oldu, o 
benim için reklamcı falan değil o tam bir eğitimci ve benim hayallerime çok uzak olan bir işi vardı. Ben babam 
gibi inşaat işleri, otel, alışveriş merkezi işletmeciliği gibi 
kendimi çok daha babamın işlerine yakın hissediyorum. 
Hatta o aralar Montreal'de nasıl otel işine başlayabilirim diye araştırmalar yapıyordum. Ama annemin bana 
ihtiyacı vardı ve ona “gelir sana kurumsallaşma konusunda yardım eder başka bir şeye karışmam” dedim. 


Ve yıllar sonra ilk kez İstanbul'a yaşamak için döndüğüm günler, annem beni mutlu etmek için her türlü 
koşulu hazırlamıştı. Ama sabah 7 akşam 9'a kadar deli 
gibi çalışıyor ve iş hiç bir şekilde bitmiyordu, sosyal 
hayat yok, trafik korkunç ve ben bu arada okulun her 
şeyi ile ilgilenmeye başlamışım. Kendimi bu halde 
bulduğum bir gün aslında bu işi ne çok sevdiğimi, tüm 
hayatım boyunca bu işi yapabileceğim sözleri ağzımdan döküldüğünde annem şaşırmış yüzüme bakarken 
son olarak da ama burada değil Canada okul açıp orada çalışmak istiyorum dedim. Ve yaklaşık 5 ay sonra 
Toronto'da Keystone uluslararası okulumuz açıldı. 


İşimi çok seviyor ve özveri ile çalışıyorum. Bu işi sevmemin en büyük nedeni hiç bir gün bir başka günün 
aynısı değil, Bir başka neden ise benim burada ki Lise 
deneyimimi okulumuzda ki öğrenciler ile birebir paylaşıyor olabilmem. Onları neler zorlayacağını, nelerin mutlu 
edeceğin biliyor ve onların gelecek hayallerine kavuşabilmeleri için destek veriyorum. 
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Sonuç olarak kendimi bildim bileli bizim evde okul, 
aile, çocuk ve eğitim konuşulurdu, şimdi aynı konular 
benimde önceliklerim. İş anlayışım hiç değişmedi aynı 
İstanbul'da olduğum kadar yoğun çalışıyorum, sanırım 
bu ailemden gelen genetik bir özellik çalışmayı ve üretmeyi seven anne ve babanın çocuğu olmak böyle bir 
şey sanırım 


Ben babamın öngörüsü sayesinde 13 yaşında okumak 
için geldiğim bu ülkede Canada vatandaşı oldum. Babamın cesaretine ve annemin desteğine her zaman 
teşekkür ettim ve ediyorum. 


Ben bunu 2000 yılında sadece 13 yaşındayken yaptıysam, yıl 2018 bilgi ve teknoloji çağında sizin çocuklarınız bunu çok daha kolay yapar. 


Kanada Eğitim Sistemi 


Kanada 'da eğitim eyaletlere bağlı 
yani her eyaletin müfredat içeriği, 
denetim sistemi, ve hatta eğitim 
sistemi kendine özel. Ontario eyaletinde lise sistemi üniversitelerdeki 
kredi sistemi gibi, 9. sınıftan 12. 
sinıfa kadar ki 4 sene içinde öğrenciler 30 kredi tamamlıyorlar. Bu 
kredilerin bazıları mecburi diğerleri 
ise seçmeli krediler. Ögrenciler, aile, 
jretmenler ve danışman e: 
de ilgi alanlarına dayalı ve ileride 
üniverisitede okumaya meyilli 
oldukları bölümler için gerekli olan 
kredilere göre seçimlerini yapıyorlar. 
Mesela öğrenci ileride tıp okumayı 
düşünüyorsa, gerekli olan kimya, 
fizik ve biyoloji derslerini alıyor, eğer 
iktisat ya da dil bilimleri okumayı 
düşünüyorsa o zaman bu kredileri 
alması gerekmiyor. 9. sınıfta çoğu 

ri ve genel fen bilimleri, 
ibi dersleri temel bilim 
olarak zaten alıyor. 10. sınıf itibariyle seçimlerini yapmaya başlıyor. 
Olurda 11. sınıfta seçimleri deği 
se yine gerekli kredileri almasi için 
yeterince zamanı oluyor. Bu sistem 


ilgi alanı ve dolayısıyla başarı sevi- 


yesine göre seçimlerini yap: 
Ontario eğitim bakanlığı hem özel 
hem devlet okullarını aynı derecede 
denetliyor bu durumda eğitim içeriğini standart tutuyor. 


Neden özel okul? 


Tabii ki genel olarak özel okullardaki eğitim kalitesi devlet okullarına 
göre daha iyi bunun sebebi aynı 
Türkiye'deki gibi sınıfların küçük 
olması ve öğretmenlerin öğrenciler 
ile birebir ilgilenebilmesi. Özellikle 
lisede gelen yabancı öğrencilerin 
extra ESL (English as a Second Lan- 


guage) desteğine ihtiyacı oluyor ve 
bu devlet liselerinde yeterli olmuyor. 
Bir başka neden ise, öğrenciler yeni 
bir ülkeye adapte olmaya çalışırken, 
O ülkenin diline yeterli derecede 
hakim olmadıkları için arkadaşlık 
kurmakta zorlanabiliyorlar. Devlet 
okulları hem kalabalık olduğu için 
hem de öğrencilerinin çocukluklarından beri birlikte okuyor olmasından dolayı, yeni gelenleri kabul 
etmeleri daha çok zaman alabiliyor. 
Özel okullar, özellikle international 
okullarda birçok öğrenci aynı durumda olduğu için adaptasyon çok 
daha kolay oluyor ve kendilerine 
güvenide çok daha çabuk geliyor 
buda onların buraya alışması ve 
başarılı olmalarını sağlıyor. 


Kanadalılar ile okula 
Keystone'da yabancı öğrenciler ile 
beraber Kanadalı öğrenciler de var, 
ve hatta okulun 50 si Kanadalı. 
Bence bu global dünyada her türlü 
milletten öğrenciler ile eğitim hayatlarını geçirmeleri onlar için avantaj. 
Tabiki Kanadalılar ile okula gitmeleri İngilizcelerini gelistirmeleri ve 
yine kültürü anlamaları adına daha 
iyi, ancak bu Keystone ve bizim gibi 
başka özel okullarda da mümkün. 
Devlet okullarında, Kanadalı sınıf 
arkadaşları tarafından çabuk kabul 
görmezlerse ve birde güven eksikliği hissederlerse, adaptasyon süreleri uzuyor ve mutsuz olabiliyorlar. 


Kanada'da okuyan yabancı 
öğrencilerin üniversiteye girme avantajları 

Kanada'da üniversiteler hem Kanada'nin liselerinden öğrencileri hem- 
de yabancı öğrencileri kabul ediyorlar. Yabancı öğrencilerin kontenjanı 


çok daha az. Kanada'da liselerinden 
mezun olan yabancı öğrenciler 
yabancı öğrenci ya da yerli öğrenci 
kontenjanından (üniversiteye göre 
değişiyor) kabul alıyorlar. Doğal 
olarak Kanada üniversiteleri, kanada liselerinden mezun olan yabancı 
öğrencileri tercih ediyor. Bunun 
nedeni de tabiki burada okuyan 
öğrencilerin yabanci bile olsa burada mezun olabilmesi için gerekli 
olan temel eğitimi tamamladıklarını 
bilmeleri. 


Kanada ya gidecek yabancı 
öğrencilere tavsiyelerin 
varmi? 

Hobilerinin devami cok önemli. 
Buraya geldiklerinde mutlaka eğer 
yaptıkları bir spor yada başka aktiviteler varsa bunlara devam etmeleri, 
okuldan onları yerleştirmeleri için 
yardım istemeleri şart. Kuracakları 
arkadaşlıklarda hem adaptasyon 
sürecinde hem de ileriki hayatları 
için çok önemli o yüzden okul gezilerine ve aktivitelere katılmaları 
çok önemli. Okul gezileri yıl içinde 
hep oluyor ancak oryantasyon haftalarında ve tatil zamanlarında olan 
gezilere de gitmeleri ve okul dışında 
da arkadasları ile görüşmeleri onlara faydalı olacaktır. Bunun dışında 
mutlaka kitap ve günlük haberleri 
İngilizce okumaları, yaşadıkları yere 
dair bilgi edinmek ve kültürü daha 
iyi kavramak adına televizyonda 
haberleri, spor programlarını takip 
etmeleri onların burada oluşturdukları arkadaşlıklarıda kolaylaştıracaktır. 


Kanada'da Lise Eğitimi için 
İs.ca adresini ziyaret 
edebilirsiniz. 


Şimdiden başarılar. a 
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Öğrenciler hem okurken 
ve hem de mezun olduktan 
sonra Kanada'da çalışma 
fırsatına sahip. 


İletişim: 
Maxim Gromyko, Admissions Officer 
mgromyko©centennialcollege.ca 
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En İyi 10 Kanada Üniversitesi, 


(#2017 Mezuniyet Sonrası İş Bulma Oranında). 


0S Mezuniyet Sonrası İş Bulma Oranı 2018'in 
sonuçları geldi; buna göre 18 Kanada üniversitesi 


sonrası iş bulma konusunda en üst sırada yer alan 10 
Kanada üniversitesi hakkında bilgiler için okumaya 
devam edin. 


1.University of Toronto 


Mezunların iş bulması alanında bu sene dört sira 
yukarı çıkarak dünya çapında 15. siraya yerleşen 
University of Toronto, Mezun Sonuçları kriterinde 
diğer Kanada üniversiteleri arasında en yüksek 
Puana sahiptir. Üniversitenin birçok eski öğrencisi; 
sanat, bilim, siyaset, ticaret ve diğer alanlarda izlerini 
bırakmıştır. Mezunları arasında dört başbakan ayrıca 
Donald Sutherland ve Margaret Atwood gibi ünlü 
isimler de bulunur. 


2. University of Waterloo 


University of Waterloo, mezunların iş bulması alanında 
dünya çapında 24. sıradadır ve hem araştırma hem 

de işverenlerle ilgili ortaklıkların değerlendirmesi olan 
İşverenlerle Ortaklıklar kategorisinde etkileyici bir 
puana (dünya çapında dördüncü) ulaşmıştır. Waterloo; 
25 yıl boyunca Kanada'nın en yenilikçi üniversitesi 
ünvanını taşımıştır ve öğrencilerinin eğitimlerini iş 
deneyimiyle birleştirmesine imkan sağlayan akrediteli 
120'den fazla co-op programı sunarak kendi 
işbirlikçi eğitimde bir örmek model olarak gör 


3. University of British Columbia 


Mezunların iş bulması alanında en iyi Kanada 
Üniversitelerinden bir diğeri olan University of 

British Columbia, İşveren Saygınlığı kategorisinde 
(dünya çapında 37.) en iyi puana ulaşarak bu yıl altı 
sıra yükselerek dünya çapında 35. sıraya yerleşti 
Waterloo ile aynı şekilde, birçok co-op programı sunar. 
Ayrıca okul, öğrencilerin ve yeni mezunların kendi 
işlerini kurmasına yardımcı olan, girişim hızlandırıcı 
entrepreneurshipUBC programına da sahiptir. 


4. Me&ill University 


Mezunların iş bulması alanında dünyada 42. sırada 
yer alan MeGill University, İşveren Saygınlığı ve Mezun 
Sonuçları konusunda dünya çapında ilk 50 içinde 

yer alır. MeGilin önemli birçok mezunu arasına 12 
Nobel Ödülü Sahibi ve 142 Rhodes Bilimadamı (her 
ikisi de Kanada çapında en fazlasıdır), üç Kanada 
başbakanı (aralarında Justin Trudeau de vardır) ve 
Leonard Cohen, William Shatner ve Mâdecins Sans 
Frontiğres'in başkanı Joanne Liu gibi başarılı isimler 
yer alır. 


5. University of Alberta 


Mezunların iş bulması konusunda en iyi Kanada 
üniversitelerinde bir sonraki durağımız University of 


MURKASM STUDENT Yurda Em Oya 
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Alberta, dünya çapında 94. olmuştur ve en iyi puanını 
Mezun İş Bulma alanında almıştır. Üniversitenin iş 
bulma programları ve etkinlikleri arasında kariyer akıl 
hocalığı programı, staj ve iş deneyimi programları, 
kariyer fuarları, işveren bilgilendirme seansları ve 
öğrencilerle mezunları toplumdaki profesyonellerle bir 
araya getiren Job Shadow haftası yer alır. 


6. McMaster University 


McMaster University, bu yıl mezunların iş bulması 
alanında 101-110 bandında yer almıştır, en yüksek 
puanı İşverenlerle Ortaklık kategorisindedir. Hamilton, 
Ontario'da bulunan üniversite; yerel bölgenin 

giderek gelişen girişimci topluluğunun bir parçasıdır. 
Kampüs içi bir iş kurma girişimi olan The Forge'u 

ve “hayallerden oluşan fikirleri ticari bir gerçekliğe 
dönüştürme” hedefini güden ödüllü McMaster 
Yenilikçilik Parkı'nı yürütmektedir. 


7. Gueen's University 


Mezunların iş bulması konusunda 111-120 bandında 
yer alan Gueen's University; Kanada'nın en öne çıkan 
politikacılarını, ticaret liderlerini, akademisyenlerini 

ve 57 Rhodes bilimadamlarını yetiştirmiştir. Oueen's; 
öğrencilerin işverenlerle buluşmasını sağlamak için yıl 
boyunca çeşitli kariyer fuarları düzenler, ayrıca hem. 
yerel hem de uluslararası öğrenciler için 16 ay kadar 
süren ücretli stajlar da ayarlayabilmektedir. 


8. Universite de Montröal 


Fransızca konuşulan Universit& de Montr&al, bu 
yılın mezunların iş bulması sıralamasında 121-130 


aralığında yer almıştır. Üniversite Kanada'nın en 
büyüklerinden biridir ve Kanada'nın 15. Başbakanı 
Pierre Trudeau ile beşinci Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Komisyonu Temsilcisi Louise Arbour 
gibi birçok önemli mezun yetiştirmiştir. Uyguladığı iş 
bulma girişimleri arasında öğrencilerin iş piyasasına 
entegrasyonunu sağlamak için tasarlanan öğrenci 
yerleştirmeleri bulunur. 
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-9. University of Calgary 


University of Calgary; mezunların iş bulması 
konusunda 151-160 aralığında yer almıştır ve 
Kanada'daki 9. sıralamasını Western University 

ile paylaşmaktadır. X95'lik mezunların iş bulması 
oranıyla üniversite bir dizi kariyer fuarı düzenler 

ve birçok co-op programı ve staj sunar. Bunların 
yanında öğrencilerin bir işverenin kendileri için uygun 
olup olmadığını öğrenebilecekleri bilgi seansları da 
düzenler. 


-9. Western University 


Mezunların iş bulması alanında 2018 yılında 
Kanada'nın en iyi üniversiteleri listemizde son 

olarak Western University de 151-160 aralığında yer 
almıştır. Eskiden University of Western Ontario olarak 
bilinen okulun Öğrenci Başarı Merkezi; stajlar, co-op 
programlar, gönüllü çalışma, küresel deneyimler, iş 
gölgelendirme ve Alternatif Bahar Tatili gibi Toplum 
Odaklı Öğrenim (Community Engaged Learning) 

(GEL) programlarıyla öğrencilerin iş bulma oranını 
artırmalarına ve iş ortamına hazırlanmalarına yardımcı 
olur.n 


Sabrina Colller 
TopUniversities.com 
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un Eğtim Desi TURKUSM STUDENT 


Yurtdışı Eğitim'de Yükselen Trend: 


Yurtdışında Lise Eğitimi 


Çocuğunuzun geleceği için yapacağınız en büyük yatırım onu güzel okullarda okutmaktır. Çocuğunuzu; eğitim hayatında başarılı, sorumluluk 

ip, kültürel olarak iyi yetişmiş, 
lerle ilişki kurabilen, empati yeteneği yüksek, sağduyulu, özgür düşünceli, dünya 
vatandaşı olmayı öğrenebilmiş bir birey olarak 
yetiştirerek onun geleceğini güvence altına alabilirsiniz. 


Geçmişte bir çocuğun kariyer planlaması üniversite sınavları sonrası okul seçimiyle başlarken günümüzde bu süreç çocuğun gittiği anaokulundan 
başlıyor. Rekabet dünyasında çocuklarını geleceğe 
sıkı ve güçlü bir şekilde hazırlamak isteyen ebeveynler, onları donanımlı bir şekilde yetiştirebilmek 
için araştıyor, sorguluyor, öğreniyor. Çocuklarını 
lise çağına kadar yaz okullarında, kurslarda ve 
Özel eğitimlerle destekleyen aileler; ise dönemine 
gelindiğinde çocuklarını yurtdışında okutabilmenin 
yollarını arıyor. Son 3-4 yıldır aileler; yurtdışında 
üniversite kadar yoğun bir biçimde yurtdışında lise 
eğitimi hakkında araştırmalar yürütüyor ve çocuklarınıyurtdışında lise eğitimi almaya yönlendiriyor. Peki ya yurtdışında lise eğitimi almak çocukla- 
Fa ne katıyor? Bu sorunun cevabi yazımızda 


Neden Yurtışında Lise Eğitimi? 


| Yurişımda ie eğitimi sadece ana di düzeyinde 

yabancı dil öğrenmek ve kaliteli bir eğitim almaktan ibaret değildir. Yurtdışında lise eğitimi alan 
genç hayatın pek çok alanında kendini geliştirme 
imkanı bulur. Yabancı aileler, öğrencilerle tanışmak, 
yeni şehirler, mekanlar, kültürler görmek, kendi sorumluluğunu almak, başka insanların yaşam tarzlarına saygı göstermek gibi sayısız konuda kendini 
geliştirir. Yurtdışında lise eğitimi ile; 


INTAR 


* Çocuğunuza daha iyi bir gelecek sağlarsınız 


* Çocuğunuzun dünya vatandaşı olması ve bu kültürle yetişmesinin önünü açarsınız 


Çocuğunuzun dünyaya bakış açısı ve vizyonu 
gelişir 


Çocuğunuz güçlü bir sorumluluk duygusuna 
sahip olur 


İyi derece yabancı dili erken yaşta öğrenir, ikinci 
ve üçüncü dilleri öğrenmek için zamanı ve imkani olur 


Dünyanın en niversitelerine burslu olarak 
kabul edilme ihtimali artar 


Eğitim hayatına yurtdışında devam etmek isteyen 
çocuklar yurtdışında üniversite eğitimine daha 
çabuk adapte olur 


Sınav sistemlerinde boğulmayan, özgür düşünce 
ve yaratıclığın ön plana çıktığı okullarda eğitim 
alır. 


Çocuğunuz sadece dersler açısından gelişmez 
çok ciddi bir genel kültüre ve bilgi birikimine sahip 
olur 


Pek çok milletten kişiyle iletişimde olacağından 
dolayı önyargılarından arınır, kolay ve güçlü iletişim kurabilen bir bireye dönüşür 


Farklı din, dil, rk ve inançlara saygı duymayı öğrenir 


Kariyer planlamasını yaparken rakiplerinden her 
zaman bir adım önde olur 


Yurtdışı bağlantıları gelişir, kariyer planlarını yaparken çevresel sınırlara takılı kalmaz, kendine 
büyük hayaller ve büyük hedefler koyabilir 


Olayları farklı bakış açılarıyla ele alır, problem 
çözümlerinden hızlı ve doğru karar alma yetileri 
artar 


* Özsaygıları ve kendine güvenleri gelişir 


Konaklama: 


Yurtdışında lise eğitimi alan öğrenciler okul yurtlarına ya da aile yanında konaklama imkânına sahiptir. 
Konu genç yaştaki lise öğrencileri olunca güvenliğin 
ön plana çıktığı konaklama mekanları ailelere sunulur. Öğrencinin güvenliği, yeme-içmesi, konforu, 
yaşadığı mekan ve şartlar titizlikle ele alınır. Ailelere 
çocuklarının güvenlik konusunda hassas olan mekanlarda rahat, huzurlu ve sağlıklı bir konaklama 
yapacaklarının güvencesi verilir. 


Aile yanı konaklamalar çocukların yaşadıkları çevreye adapte olabilmeleri, aile sıcaklığından uzaklaşmamaları için önemlidir. Aile yanı konaklamalarda 
yanında kalınacak olan ailenin öğrenciyi kendi çocuğu gibi koruyup kollaması ve ona rahat bir ortam, 
sunması ailelerin çocuklarının güvenliği konusunda 
daha az endişelenmesini sağlar. Çoğu zaman aileler 
ve çocuklar arasındaki bağ o kadar güçlenir ki hayatlarının ilerleyen dönemlerinde de görüşmeye ve 
iletişimde kalmaya devam ederler. 


Muhtemel bir acil durumda; çocuklarınız ellerinde 
bulunan özel kimlik kartları ve acil durum telefonla 
nıyla sizlere ulaşabilirler. Siz, çocuklarınıza ulaşmak 
isterseniz de acil durum personellerine 7/24 ulaşma 
imkanınız bulunmaktadır. 
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Kanada uluslararası öğrenciler için 
dünyanın en popüler güzergahlarından bir tanesidir; geniş açılımları, çok-kültürlü şehirleri ve doğal 
güzelliği ile tanınmış bir ülkede 
çok çeşitli deneyimler ve fırsatlara 
sahiptir. Eğer Kanada'da eğitim 
almak istiyorsanız, güzel haber eğitim ücretlerinin genellikle İngilizce 
konuşulan diğer büyük ülkelere 
(ABD, İngiltere ve Avustralya) göre 
daha düşük olmasıdır, ama yine de 
başka ülkelerle kıyaslandığında bir 
miktar yüksektir. 


Kanada Eğitim Bakanları Konseyi 
(CMEO); muhtemel uluslararası 
öğrencilerin Kanada'daki farklı üniversitelerde eğitim alma maliyetini 
hızlıca hesaplayabilecekleri faydalı 


Kanada'da 


bir online sistem sunar ve başvuru 
için gereken belgeler konusunda 
rehberlik hizmeti verir. 


Kanada'daki Eğitim Ücretleri 
Kanada'daki üniversiteler kendi 
ücretlerini belirlerler ve bu ücretler 
birkaç etmene göre değişir aldığınız eğitim programı türü, uluslararası veya yerel öğrenci, lisans veya 
yüksek lisans eğitimi. Statistics 
Canada'nın sunduğu son rapora 
göre Kanada'daki eğitim ücretleri 
2017/18 döneminde yerel lisans 
öğrencileri için ortalama *3.1 oranında artış gösterdi. Eğitim ücretlerinin en pahalı olduğu eyalet Ontario olmaya devam ediyor, burada 
yerel lisans öğrencileri yılda ortalama CAD 8.454 civarında ödüyor. 


Eğer Kanada'da eğitim alan bir 
Kanada vatandaşıysanız, lisans 
derecesi için yılda ortalama CAD 
6.571; yüksek lisans derecesi içinse yılda ortalama CAD 6.907 kadar 
ödemeyi bekleyebilirsiniz. 


Kanada'da lisans eğitimi ücretleri 
Statistics Canada'ya göre 2017/18 
döneminde uluslararası öğrenciler 
için ortalama eğitim ücretleri yılda 
yaklaşık CAD 25.180 (-US$20.540) 
civarındadır. Edebiyat ve sosyal bi 
limler eğitimleri daha ucuzken, mi 
hendislik ve tıp gibi alanlar daha 
yüksek maliyetlidir (yıllık ortalama 
CAD 28.625 (-US$23.340)). İşletme ve yöneticilik eğitimleri ulusal 
ortalamanın altındadır, yıllık yaklaşık CAD 24.683 (<US$20.120). 


Kanada'da yüksek lisans eğitimi 
ücretleri 

Eğer yüksek lisans eğitimi almak 
istiyorsanız, eğitim ücretleri genek 
likle daha düşüktür ve yine aldığınız programa göre değişir. Statistics Canada, 2017/18 için ortalama 
yüksek lisans eğitim ücretini 
yaklaşık CAD 16.252 yani yaklaşık 
US$13.250 olarak belirlemiştir. 
Dünyanın her yerinde olduğu 

gibi yöneticiler için MBA programları genellikle en pahalı olanlardır, ortalama yaklaşık CAD 
51.891 (“US$42.440) iken, normal 
MBA'ler yaklaşık CAD 29.293 
(<US$23.900) civarındadır. 


Daha detaylı bilgi için ücretsiz online OS En İyi Yüksek Lisans Okulları Rehberini edi i 
yüksek lisans eği 
bölümü bulunmaktadır. 


Kanada'da Yaşam 
Maliyetleri 


Her ne kadar Kanada öğrenci vizesi koşullarında eğitim 
ücretlerinizin haricinde en az 
CAD 10.000 (-US$8.100) (veya 
Guebec'te eğitim alacaksanı 
CAD 11.000/-US$8.900) gil 
bütçeniz olması gerektiği belirtilse de; büyük ihtimalle yaşam 
maliyetleriniz için bu miktardan 
çok daha fazlasını bütçelemeniz 
gerekecektir. Yaşam maliyetleriniz. 
bulunduğunuz yere ve harcama 
alışkanlıklarınıza göre ciddi oranda 
değişebilirken, büyük şehirlerde 
yaşam nispeten daha pahalıdır. 


Universite de Montreal; öğrencilerin konaklama, yiyecek, kitaplar ve 


bir bütçeye ihtiyacı 
olacağını hesaplamıştır. Benzer 
şekilde Vancouver'da bulunan 


University of British Columbia, BC 
Sağlık Planı'nda yıllık CAD 864 
olan zorunlu sağlık sigortası hariç 
olmak üzere tahmini yaşam maliyetlerini yıllık CAD 15,500 olarak 
belirlemiştir. (Vancouver, yaşamak 
için Kanada'nın en pahalı şehri 
olarak adlandırılmıştır, özellikle de 
kiralar konusunda). Eğer yoksa, 
sıcak kış giysileri gibi ek maliyetler 
için de bir miktar bütçe ayırmanız 
iyi bir fikir olabilir. 


Üç temel öğrenci konaklama türü 
de (aile yanı, üniversite konaklaması ve özel konaklama) maliyet 
açısında ciddi oranda değişiklik 
gösterir; öğrenciler konaklama 
için yıllık ortalama CAD 6.000 
(CUS$4.850) harcamaktadır. Özel 
paylaşımlı konaklamalar yılda CAD 
8.400'e kadar çıkmaktadır. Üniversite konaklamaları genellikle daha 
ucuzdur; bazı üniversiteler okulun 
yiyecek mekanlarından yemek 
almanızı sağlayan yemekli planlar 
da sunmaktadır. 


Kanada'da ortalama yaşam maliyetlerine birkaç örnek: 

Bir restoranda yemek: kişi başı 
CAD 15 (<US$12) 

Yerel toplu taşımada tek yönlü 
bir bilet: CAD 3.10 (-US$2.50) 
Bir somun ekmek: CAD 2.76 
(CUS$2.20) 

Sinema bileti: CAD 12.99 
(CUS$10.50) 


Aylık fitness ücreti: CAD 48.42 
(US$40) 


Kanada'da eğitim aldığınız süre bo- 
Yunca zorunlu sağlık sigortası yaptırmanız gerektiğini de unutmayın. 
Bunun da maliyeti yıllık yaklaşık 
CAD 600 (-US$4835) civarındadır. 


Öğrenci vizesi ve başvuru 
ücre 
Kanada'da eğitim almak için Kana- 


da eğitim izni almanız gerekir; bu 
kaldığınız süre boyunca öğrenci 
vizesi olarak işler. Eğitiminiz altı ay 
veya daha kısa sürecekse Kanada 
eğitim izni almanıza gerek yoktur. 
Eğitim iznine başvurmanın maliyeti 
CAD 150'dir (-US$120). 


Kanada'daki üniversitelere başvurmanın maliyetleri üniversiteye ve 
geldiğiniz ülkeye göre değişiklik 
gösterir. Örneğin University of 
British Columbia Kanadalı lisans 
öğrencilerine (ve kalıcı ikamet 
edenlere, mültecilere ve diplomatlara) CAD 68 (-US$55) uygularken; 
uluslararası öğrencilere CAD 114 
(<US$90) uygular. Eğer kalkınmakta olan bir ülkeden gelen bir uluslararası öğrenciyseniz bu ücretten 
muaf tutulabilirsiniz. 


Kanada'da Eğitim için Maddi 
Yardım 

Kanada'da eğitim almak isteyen 
uluslararası öğrenciler için hem 
lisans hem de yüksek lisans seviyelerinde burslar, ödüller ve diğer 
yardımlar bulunmaktadır. Bunlar 
arasında spor ve akademik başarılar için özel burslar ve eğitim alanına özel burslar da bulunmaktadır. 


Kanada'daki birçok üniversite 
kendi burslarını sunar, bu yüzden 
yalnızca eğitim almayı planladığınız üniversitenin sunduğu burslara 
da başvurabilirsiniz. Her türlü 
durumda, burslar sınırlı sayıda ve 
yüksek oranda rekabetçi olduğu 
için mümkün olan en erken zamanda başvurmanız oldukça önemlidir. 
Uluslararası başvuru yapanlara, 
ülkelerindeki organizasyonlar tarafından sunulan yurt dışı eğitim 
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bursu fırsatlarını araştırmaları da 
tavsiye edilir. 


Kanada'da eğitim bursları için 
önemli kaynaklardan biri; Milletler 
Topluluğu ülkelerinden gelen öğrenciler için burslar sunan Canadian Commonwealth Scholarship 
Programıdır. Ayrıca Canadian 
Information Centre for İnternational Credentials web sayfasındaki 
maddi yardım bilgilerini de faydalı 
bulabilirsiniz. 


Kanada'da Öğrenciler için 
Çalışma 


Eğer Kanada'da eğitiminiz süresince kendinize destek olmak 
için yarı-zamanlı bir işte çalışmak 
istiyorsanız; çalışma iznine ihtiyaç 
duymaksızın üniversite dönemi boyunca kampüs içinde veya dışında 
haftada 20 saate kadar ve kış veya 
yaz tatillerinde ise tam zamanlı 
olarak çalışabilirsiniz 


Buna hak kazanmak için şunları 
karşılamalısınız: 


Geçerli bir eğitim iznine sahip 
olmak 


Tam zamanlı bir öğrenci olmak 


Yüksek eğitim seviyesinde 
geçerli bir öğrenim kurumuna 
kayıtlı olmak 


Tamamladıktan sonra bir 
derece, diploma veya sertifika 
verilen ve en az altı ay süren 
akademik, mesleki veya 
profesyonel uygulamalı eğitim 
programında eğitim alıyor 
olmak 


Kanada'da çalışmak veya devlet 
programlarının sunduğu avantajlar 
ve hizmetlerden faydalanabilmek 
için ayrıca Service Canada'nın 
verdiği bir Sosyal Güvenlik Numarası (SİN) almış olmanız gerekir. 
Kanada'daki eğitiminiz boyunca 
ve eğitim sonrasında nasıl çalışabileceğiniz hakkında detaylı bilgiyi 
turkishstudent.com.tr sayfasından 
edinebilirsiniz. &1 


onların diliyle çatpat da olsa ko- 
'nuşup anlaşabilmenin faydası ve 
önemi yadsınamaz. Ama bu gibi 
istisnalar dışında sözgelimi, “3 dili 
orta derecede biliyorum, sözlük 
yardımıyla kitap okuyabiliyorum” 
demenin gerçekte size pek bir yarari olmayacaktır. Meselâ, yurtdışındaki bir toplantıda veya görüşmede 
aksadığınız, edilen bir sözü veya 
size gönderilen bir mesajı yanlış 
anladığınız takdirde işleriniz de 

ters gidecektir. Başka bir deyişle, 
“İşte hazırlık okudum, kurslara 
gittim, epey bir İngilizce öğrendim, 
bu bana yeter, şimdi de üstüne bir 
miktar Almanca, az biraz Arapça 
katayım; rezümem kuvvetli olsun” 
felsefesiyle hepsini yarıda bırakmak yanlış, netice açısından faydasızdır. Yani, 2-3 dili yarım yamalak 
bilmektense tek bir dili hakkıyla 
bilmek daha iyidir. 


Eğer linguistik yönünden olağanüstü bir yeteneğiniz ve merakınız yoksa, fazla sayıda yabancı dili çok iyi 
derecede öğrenemiyeceğiniz besbelli; vakit yetmez. O halde hangisine öncelik vermeli? Lafı fazla 
dolandırmadan hemen söyleyelim: 
Günümüzde dünyanın bilim, ticaret, 
kültür, turizm ve genel iletişim dili 
İngilizcedir. O bakımdan eğer dünyayı takip etmek i istiyorsanız, en Viyi 


ilginiz sadece Almanya, Avusturya 
ve İsviçre ile sınırlıysa bu yeterli 


İyi ingilizce bilmek de şart Günümüz dünyası için konuşuyoruz; 
kişisel tatmin ve zevk bazında da 
geçerli bir olgudur bu: İngilizce 


Zaten en üst düzeyde İngilizceniz 
varsa bunun yanına ikinci bir yabancı dil eklemek size iş hayatında 
büyük yarar sağlayabilir. Öyleyse, 
İngilizceyi sular seller gibi bildiğiniz 
varsayımıyla, bunun üzerine hangi 
dili eklemeli? Bu, hangi ülkeyle iş 


sürdüreceğinize 
ya da hangi kültürü daha yakından 
tanımak istediğinize bağlı olarak 
size kalmıştır. Örneğin ilgi alanınız. 
İtalya ise İtalyancaya, Brezilya ise 
Portekizceye, Japonya ise Japoncaya, Rusya ise Rusçaya yönelmek 
gibi. Mevcut altyapı, nispeten yay- 


Almanca tercih edilmektedir. Ama 


lerin konuşulduğu ülkelerle ticari ve 
kültürel ilişkilerimizin önümüzdeki 


yıllarda artacağı tahmin edilmektedir, 


Yabancı dil bilmenin önemini konu- 
Şurken İngilizceye dönüş yapalım. 
ve konuyu İngilizce üstünden sürdürelim. Tekrarlamak gerekirse, 
günümüzde İngilizce bilmeden hayatta istediğiniz yerlere gelme ola- 
Sılığı düşüktür. Burada püf noktası 
“çok iyi” İngilizce bilmektir. Yani, 
"tarzanca” konuşabilmek, derdini. 
az-çok anlatabilmek veya sözlük 
yardımıyla dergi veya kitap okuyabilmek genelde yeterli değildir. 
Hedefiniz, eğitimli bir İngiliz veya 
Amerikalı nasıl konuşuyor, okuyor, 
yazıyorsa onunla aynı seviyeyi 
yakalamak olmalıdır. Peki, bunun 
iiçin yurt dışında bir dil okuluna 
gitmek şart mı? Böyle bir İngilizceyi 
Türkiye'de öğrenmek mümkün değil 


mi? 


Bir kere baştan söyleyelim; haftada 
en az 15 saatin altında, sözgelimi 
6-9 saatlik derslerle veya kurslarla 
öğrenilebilecek İngilizce, “Hello, 
how are you, my name is filanca, 
this is a book, that is a pencil'in 


Türkiye'de hazırlık sınıflarına, lisan. 
dersanelerine, özel öğretmenlere 
dünyanın parası yatırılmış, ama 


öğrenimi istisnalar dışında bir türlü 
oturtulamamıştır. Öğrencilerin, 


mezunların, çeşit çeşit kursu bitirip 
sertifika alanların çoğu da daha 
sonra önem vermedikleri, yeterince 
kullanmadıkları ve pratik yapmadıkları için hasbelkader öğrendiklerini 
unutup gitmişlerdir. 


Oysa, Türkiye'de, hazırlık sınıfında 
İngilizce öğreten pek çok kolej, 
Anadolu lisesi ve üniversite, hemen 
her köşe başında isteyene yoğun 
İngilizce kursu (yani haftada en az 
20 saatlik programlar) verebilen 
dersane var. Gerçekten bilinçli, 
hevesli, azimli, çalışkan ve dile yetenekli bir öğrenciyseniz, böyle bir 
fırsatı da yakalamışsanız, değerini 
bilerek ve ona göre çok çalışarak 
iyi derecede İngilizce öğrenebilirsiniz. Ayrıca İngilizce dizileri, 
filimleri seyrederek, kitap ve dergi 
okuyarak, internette gezerek pratik 
yapabilirsiniz. Ama istisnaların 
dışında “normal” bir öğrenciyseniz, 
yukarıda belirttiğim yüksek düzeye 
ulaşabilmek için İngilizceyi yerinde, ders dışında pratik yaparak, 
gündelik hayatınızda İngilizlerle, 
AAmerikalılarla senli benli olarak 
öğrenmek şarttır. Kısacası, eğer 
bütün çabalarınıza rağmen Türkiye'de yeterince İngilizce öğrenemediyseniz, çaresi bunu yurt dışındaki 
dil okullarında gerçekleştirmektir. 
Kaba bir değerlendirmeyle, Amerika'daki veya İngiltere'deki 1 aylık 
kurs Türkiye'deki benzeri 3 aylık 
kursa bedeldir. 


İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, vs. yabancılara İngilizce 
öğreten yüzlerce dil okulu vardır. 
iselerinden, ya da eği- 


tim dili İngilizce olmayan üniversitelerden mezun öğrencilerin hemen 
hepsinin, Amerikan üniversitelerine 
girebilecek yani TOEFL testini geçebilecek düzeye gelmeleri için, Amerika'daki bir dil okulunda, normal 
olarak 9 ay süreyle öğrenim görmeleri gerekmektedir. Haftada en az 
20 saatlik yoğun bir programda... 
Orta derecede bilenler de seviyelerine göre ara kurlara yerleştirilirler. 
Orta derecede bilenler derken, 
Türkiye'deki kolejlerden ve dersleri 
İngilizce dilinde işleyen üniversitelerden mezun olanların en az yarisının Amerikan ve İngiliz filimlerini 
ancak alt yazıyla izleyebildiklerini, 
dergi ve kitap okumakta zorl 
larını, konuşmaların önemli bir bölümünü anlamadıklarını, yazarken 
komik yanlışlar yaptıklarını, TOEFL 
veya IELTS testlerinden geçer puan 
alamadıklarını, geçebilenlerin birçoğunun da ancak sınırda puan 
alabildiklerini unutmayalım. Hazırlık sınıfından sonra ders kitabı 
dışında İngilizceyle ilgilenmeyerek 
yalnızca mesleki İngilizce ile yetinmiş bir öğrencinin TOEFL! geçmesi 
normalde mümkün olamamakta, 
“Amerikan, İngiliz veya Kanada üniversitelerinde okuyabilecek düzeye 
gelebilmesi için o ülkelerde ayrıca 
en az 23 ay süreyle bir dil okuluna 
gitmesi, yoğun bir programa katılması gerekmektedir. 


Peki, yabancı dilimizi yurt dışında ilerletmeye karar verdik, bunu 
nasıl yapacağız? Yurtdışındaki 

dil okullarını belirleyeceğiz, onları 
inceleyeceğiz. Bunların masrafları 
okuldan okula, bölgeden bölgeye ve 


kursun yoğunluğuna göre değişir. 
Bütçenize ve ideallerinize en uygun 
okulu ve programı seçtikten sonra 
formlarını doldurarak başvuracaksınız. Bunun neticesinde okuldan 
sağlayacağınız akseptans ile de 
vizenizi alıp gideceksiniz. 


Elinizde tuttuğunuz bu dergide 
birçok dil okulunun irtibat bilgisi 
vardır. Daha kapsamlı listeleri internetten veya ilgili ülkelerin kültür 
ateşeliklerinden edinebilirsiniz. 
Başvurunuzu kendiniz doğrudan 
yapabilirsiniz. Ayrıca, işinizi kolay- 
İaştırmak açısından, birçok okulun 
Türkiye'de temsilciliği mevcuttur. 
Bilgi için onlara danışabilir şi 
ri onların aracılığıyla yapabilirsini 
Başka bir deyişle, dil okulu seçimin- 
de ve müracaat sürecinde profesyonel yardıma ihtiyaç duyarsanız, 
bu konuda uzmanlaşmış kurumlar 
vardır. Onlardan yardım alabilir, 
başvurularınızı onların kanalıyla 
gerçekleştirebilirsiniz. 


Ama hiç unutmayın: Yurt dışındaki 
bir okula da gitseniz, yabancı dili 
hakkıyla öğrenmek ve öğrendiğini 
unutmamak için sürekli kullanmak, 
pratik yapmak, okumak, okumak, 
okumak şarttır. 2 
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Malezya hükümeti, ülkeyi dünyanın her yerinden öğrenciler için yüksek kaliteli bir eğitim 
merkezine dönüştürme vizyonuna kendini 
adamıştır. Malezya'nın Yüksek Eğitim Bakanlığı, ülkedeki tüm kurumları denetleyerek 
onların en yüksek standartları karşıladıklarından emin olur. 


Malezya'yı seçtiğinizde, sizlere eşsiz deneyimler yaşamanız için sayısız fırsatlar sunan 
bir ortamda uluslararası çapta tanınan bir eğitim sistemine erişiminiz olur. 


KALİTELİ EĞİTİM 
“Malezya günümüzde, UNESCO tarafından dünyada 


en çok tercih edilen eğitim güzergahları arasında 11 
sırada gösterilmiştir” 


Malezya hükümeti, ülkeyi dünyanın her yerinden öğrenciler için yüksek kaliteli bir eğitim merkezine dönüştürme vizyonuna kendini adamıştır. Yüksek Eğitim 
Bakanlığı, ülkedeki tüm kurumları denetleyerek onların 
en yüksek standartları karşıladıklarından emin olur. 


Sonuç olarak da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 
“Avustralya ve Yeni Zelanda gibi ülkelerden saygın 
birçok yabancı üniversite; Malezya'da bir şube açmış 
veya Malezya kurumlarıyla işbirliği yapma yoluna 
gitmiştir. 


Kalite Garantisi 


Malezya Yeterlilikleri Ajansı (Malaysian Oualifications 
Agency) (MGA) eğitim sisteminin tüm alanlarındaki 
kaliteyi denetler. Temel kalite garantileme ve akredite 
etme merciidir ve Malezya'daki devlet ve özel yüksek 
eğitim kurumlarındaki kaliteyi garantileme konusunda 
sorumluluğa sahiptir. Bu da öğrencilerin ihtiyacı olan 
becerileri edinmesini ve gelecekteki kariyerleri ile 
uyumlu yeterlilikleri kazanmalarını sağlar. 


Malezya Yeterlilikleri Yapısı (Malaysian Gualifications 
Framework) (MOF) 


Malezya Yeterlilikleri Yapısı (Malaysian Gualifications 
Framework (MOP); Malezya'nın ülkedeki yeterlilikler 
ve bunların eğitim sistemindeki kalitesi konusunda 
beyanatıdır. MOF; ulusal çapta onaylanmış ve en iyi 
uluslararası uygulamalar ile ölçülendirilmiş bir dizi 
Kritere göre yeterlilikleri sınıflandıran ve geliştiren bir 
gereçtir ve kazanılan akademik seviyeleri, branşlarda- 
ki eğitim sonuçlarını ve öğrencinin akademik yoğunlu 
ğuna bağlı olarak kredi sistemini açıklar. Bu kriterler; 
tanınmış yüksek eğitim sunucuları tarafından sunulan 
tüm yeterlilikler için kabul edilmiştir ve uygulanmaktadır. Dolayısıyla MOF, tüm ulusal yeterlilikler ile entegredir ve bağlantısı bulunur. 


MOF'in; üç ulusal sektör olan Beceriler, Mesleki ve 
Teknik Eğitim ve Yüksek Eğitimde kullanılan; sertifikalardan doktora derecelerine kadar sekiz yeterlilik 
seviyesi bulunur. 


Sahip olduklarımız: 
* Uluslararası eğitimde 30 yılı aşkın deneyim 


* Dünya çapındaki uluslararası öğrenci nüfusunun 
*2'si 


* Yaklaşık 100,000 uluslararası öğrenci 


Sunduklarımız: 


* İngilizce dil programları ve diplomalarından derecelere ve yüksek lisans eğitimlerine kadar çok çeşitli 
eğitim programları 


* Özel yüksek eğitim kurumları, yabancı üniversite 
şube kampüsleri ve devlet üniversitelerinde çeşitli 
eğitim seçenekleri 


* Farklı bütçelere ve akademik ihtiyaçlara cevap 
veren esnek harici derece programları 


* Uluslararası çapta tanınan mükemmel yeterlilikler 


Eğer Malezya'da eğitim almayı seçerseniz, iki dünyanın da en iyisine ulaşırsınız: son derece uygun maliyetle, yüksek saygınlığa sahip uluslararası bir üniversiteden bir eğitim derecesi. Bunu yapmak için üç farklı 
yol izleyebilirsiniz: 


* Özel bir Malezya Üniversitesinde eğitim alır ve dünya çapında tanınan bir lisans veya yüksek lisans 
derecesi kazanırsınız. 


* Malezya'da düşük maliyetle bir Yabancı Üniversite 
Şube kampüsünde eğitim alır ve üniversitenin kendisi tarafından verilen bir derece alırsınız 


* Özel bir yüksekokulda ayrışımlı derece programında veya 340 derece programında eğitim alırsınız 
UYGUN MALİYETLİ EĞİTİM ÜCRETLERİ 
Malezya'nın yabancı öğrenciler için sahip olduğu en 
önemli cazibesi, “uygun maliyeti"dir. Yabancı eğitim 
söz konusu olduğunda en önemli masraf kalemleri, 
eğitim ücretleri ve yaşam maliyetleridir. 


Uluslararası öğrenciler Malezya'daki eğitim ve yaşam 
maliyetlerini hesap ettiklerinde; Malzeya'daki eğitimin 
onlar için en iyi şekilde paranın karşılığını verdiğini 
görürler. Kaliteli yüksek eğitimin uygun maliyeti; ulus- 
İararası öğrencilerin Malezya'yı seçmelerindeki eni iyi 
sebeplerden biridir. 


Örneğin Malezya'da bir İngiliz mühendislik derecesini 
(8 yıllık) edinmenin maliyeti, şube derece programı 
ile yaklaşık RMS1,000 (USD1 6,000) civarındayken; 
İngiltere'deki ana üniversitede aynı derece programı 
eğitiminin maliyeti yaklaşık RM144,000 (USD45,000) 
civarındadır. 


Malezya'daki Eğitimin Yaklaşık Maliyeti 
1. İngilizce Uzmanlık Sınavlarına Hazırlık Kursları 


Programın Türü 


Uluslararası İngilizce Dil Sınavı 
Sistemi (ELTS) 


Yabancı Dil Olarak İnglizce 
Sınavı (TOEFL) 


»MSsU 


mayan 
Selence university 


TRANSFORMING LİVES, 
ENRICHING FUTURE 


2. Üniversite Hazırlık Programları 
Yaklaşık Eğitim Mali 


Programın Türü (USD) Süre 
GCE'A seviyesi 3,100 - 4,800 18ay 
Batı Avustralya Üniversite 

Sesi 2,600 - 3,100 Iyıl 
Güney Avustralya Üniversite 2606-2900 iy 
Sınavı 

Kanada Üniversite Hazırlık 3,400 — 4,400 ıyıl 
Uluslararası Lisans Diploması B,000 - 16,400 2yıl 
Malezya Üniversite Hazırlık 2300-3200 Iyıl 


3. Lisans Derecesi Programları 


Yabancı Şube 


Özel Yüksekokul Kampüs Özel bir Malezya 
340 Yabancı mii Üniversitesi 
Derece Programı | itesie | Derece Programı 
rogramı 
(ya) S0) | yuan) | (yı) USD) 
İşletme 11,100 -14,300  13,700-24000 8,600-11400 
13,000 - 15,000 21,100 40,000 
-M 
Mühendislik (ingiltere -3yl; (İngiltere -3yıl aa i 200 
Avustralya - yıl) Avustralya - 4yıl) 
BT 9,700 - 12,900 o 13400-25100 (9,400-12300 
& 13,700 - 18,600 12,000 -14,300 
Turizm 
Tp 114300 (6 yl) © 62900-108,600 
üm rakamlar yaklaşık değe 


4. Harici Mesleki Sınavlara Hazırlık 


Programın Türü 
Chartered Association of Certified 


Aecoumtanta (AZLA) 3300-4300 
Chartered Institute of 

Management Accountants (CIMA) ld 
Institute of Chartered 

Secretaries & Administration 2900-3400 
(CSA) 


Management & Sence University 
Egemen & Enler enine ner 
O Porsaan olara, Secim 1 4010 Sah Alam, 
Sago Darul Malay 


öm Muamma me 


-N 
A 


İngiltere'de- 
Lise Eğitimi » 


Yatılı okul (boarding school); öğrencilerin okul dönemi boyunca yaşadığı ve eğitim aldığı konaklamalı 
bir okuldur. İngiltere, Galler, İskoçya 
ve Kuzey İrlanda'da toplamda yaklaşık 500 yatılı okul bulunmaktadır. 


Neden İngiltere yatılı okullarını seçmeli 


İngiltere yatılı okulları sizlere 
becerilerinizi geliştirebileceğiniz 
ve üniversite eğitimine geçiş yapabileceğiniz sıra dışı bir eğitim 
sunar. Tüm İngiltere yatılı okulları; 
öğretim kalitesi, tesisler ve öğrenci 
bakımı konularında devletin koyduğu katı standartları yerine getirmek 
zorundadır. 


Çoğu İngiltere yatılı okulu; güzel 
yüzyıllık binaların modem sınıflar 
ve klasik mimari ile muhteşem bir 
birleşimini sunar. Mükemmel tesisler, burada yaşamayı ve öğrenmeyi 
harika bir deneyime dönüştü 
burada eğitim alırken İngilizce 
becerilerinizi gelişti 


lere karma eğitim sunar. Yatılılar' 
(boarders) okulda yaşayan öğrencilerdir. “Sabah öğrencileri" (day 
Pupils) aileleriyle birlikte yaşarlar 
ve okulda dersler bittikten sonra 
evlerine geri dönerler. Bu karışım 


harika bir sosyal ortam yaratmaya 
yardımcı olur. 


Yatılı okullar genellikle uzun yaz 
tatilinde ve Noel tatillerinde kapalıdir ve öğrenciler evlerine, ailelerinin 
ya da velilerinin yanına dönerler. 
Ancak bazı okullar bu dönemlerde 
dil kursları sunarlar. 


Dönem arası kısa tatillerde bazı 
okullar açık kalır. Genellikle ders 
işlenmez ancak çalışanlar tarafından denetlenirsiniz ve aktivite veya 
etkinliklere katılma fırsatınız olur. 


Konaklama 


Yatılı bir okulda, yurt binasında 
(her okulda birden fazla yurt binası 
olabilir) diğer öğrencilerle birlikte 


» Academic.Junior (age 7-12) 
» Academic Senior (age 13-17) 


yaşarsınız. Kızlar ve erkekler ayrı 
konaklamalarda kalırlar. Burada 
ayrıca en az bir ebeveyn binada 
bulunur; bu kişiler binada yaşarlar, 
size bakarlar ve ihtiyaçlarınızı karşılarlar. 


Genç yatılılar büyük çoğunlukla bir 
yatak odasını ya da yurt odasını 
başka çocuklarla paylaşır. Daha 
büyük yatılıların genellikle kendilerine ait yatak odası olur veya odayı 
sadece bir öğrenciyle paylaşırlar. 
Kendinize ait banyo veya çamaşır 
yıkama tesisleriniz de olabilir. 


Çoğu yurt binasında konforlu ortak 
alanlar bulunur; burada dinlenebilir, 
sosyalleşebilir ve diğer öğrencilerle 
birlikte televizyon izleyebilirsiniz. 


Dersler ve yeterlilikler 


İngiltere yatılı okul sistemi üç seviyeye ayrılmıştır. 


İlköğretim; dört — beş yaştan 11 
veya 13 yaşa kadar olan çocuklar 
içindir. Bunu ilkokul, çocuk okulu, 
genç okulu, ön-hazırlık okulu veya 
hazırlık okulu olarak da duymuş 
olabilirsiniz. 


Lise eğitimi; 11 veya 13 yaştan 
16 yaşa kadar olan öğrenciler 
içindir. Bunu lise, yüksek okul veya 
büyükler okul olarak da duymuş 
olabilirsiniz. 


Lise eğitiminin son iki yılında (14- 
16 yaş) öğrencilerin büyük çoğunluğu GCSE yeterlilikleri için çalışırlar. 
Bunun alteratifleri arasında İskoçya'da Standart Dereceler ve Orta 
Dereceler veya Uluslararası Bakalorya Orta Yıl Programı bulunur. 


Altıncı yapı; 16 ile 18 yaş arası 
öğrenciler içindir. Bu iki yıl genellikle Alt Altıncı ve Üst Altıncı olarak 
bilinir. Altıncı yapı seviyesinde çoğu 
öğrenci A-seviyelerini alırlar. Bunun 
alternatifleri arasında İskoçya'da 
Standart Dereceler ve Yüksek dereceler veya Uluslararası Bakalorya 
bulunur. 


Yatılı okullar; matematik, fen, tarih, 
coğrafya, oyunculuk, teknoloji, 
edebiyat ve yabancı diller gibi çok 
çeşitli dersler sunmaktadır. Bu yeterliliklerin hepsi; İngiltere ve dünya 
çapında üniversiteler, yüksekokullar 
ve işverenler tarafından büyük ilgi 
görmektedir. 


Taunton School Summer Courses provide excellent preparation for British Boarding School life. 


» Science, Technology & Engineering (age 13-17) 
« 10 day GCSE Pre-Sessional (age 14-15) 
» Junior Multi-Sports (age 7-12) - 10 day Sixth Form Pre-Sessional (age 16-17) 


www.tauntonschool.co.uk/summerschool 


Nasıl başvurulur? 


Eğer bağımsız bir yatılı okula başvuruyorsanız, okula doğrudan başvuru yapmalısınız. Okul web sayfasina gidin ve başvuru süreçleriyle 
ilgili iletişime geçin. Devlet okullarına yapılan başvurular genellikle 
yerel devlet otoriteleri tarafından 
yürütülür. 


Devlet üniversitesinde eğitim 
ücretsizdir ancak konaklama için 
ücret ödemeniz gerekir. Bağımsız. 
okullar için hem konaklama hem 
de eğitim için ücret ödersiniz. 
Konaklama ücretlerinin içinde genellikle konaklama, yiyecek, içecek 
ve çamaşır yıkama hizmeti yer alır. 
Eğitiminizi burs veya yardımlarla 
finanse edebilirsiniz. İlgilendiğiniz 
okula size neler sunabileceklerini 
sorun. 


Bir giriş sınavına girmeniz veya 
İngilizce kursuna gitmeniz gerekiyor olabilir; bu yüzden seçtiğiniz 
yatılı okulun web sayfasından giriş 
koşullarını kontrol edin. 2 
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NORVEÇ 


En Düşük Eğitim Ücretlerine Sahip 
iskandinav Üniversiteleri 


— a 
İskandinav ülkeleri; bölgenin güçlü akademik etkilenen binlerce kişi sayesinde her geçen gün 
saygınlığı ve son derece yüksek yaşam kalitesinden (daha fazla uluslararası öğrenci bu bölgeyi tercih 
etkilenen binlerce kişi sayesinde her geçen gün ediyor. Gerçekten de Dünya Mutluluk Raporuna göre 
daha fazla uluslararası öğrenci bu bölgeyi tercih dünyanın en mutlu ülkesi olan Norveç'i Danimarka ve 
ediyor. Gerçekten de Dünya Mutluluk Raporuna göre (| İzlandatakip ediyor. 
dünyanın en mutlu ülkesi olan Norveç'i Danimarka ve 
İzlanda takip ediyor. Ne yazık ki; böylesine bir cennette yaşamak ucuz 

değil, zira yaşam maliyetleri son derece yüksek. 

İskandinav ülkeleri; bölgenin güçlü akademik Ayrıca çoğu kuzey ülkesinde eğitim yalnızca 
saygınlığı ve son derece yüksek yaşam kalitesinden AB öğrencileri için ücretsiz; bu durum eğer 


ŞAM MN 
To STUDENT 


İskandinavya'da eğitim almak istiyor ancak AB 
dışından geliyorsanız, şevkinizi kırabilir. Ancak zengin 
olmaksızın buraya gelip eğitim almak için çeşitli 
yollar da bulunuyor. İşte uluslararası öğrenciler 
en düşük eğitim ücretlerine sahip üniversiteler 
ilgili rehberimiz; bütçenizi aşmadan en iyi İskandinav 
üniversitelerinden birinde eğitim almanızı sağlayabilir. 


Norveç 


Bu seçenek biraz hil 


dünkü tüm öğrenciler 
uluslarına bakılmaksızın, Norveç'te herhangi bir 
devlet üniversitesinde herhangi bir eğitim seviyesinde 
ücretsiz olarak eğitim alabilmektedir. Yine de sadece 
NOK 300-600 (-US$38-76) civarında küçük bir 
dönem ücreti ödemeniz gerekir. Eğitim ücretleri bazı 
uzmanlık konusu olan yüksek lisans programları için 
uygulanabilmektedir. 


Norveç'in 0S Dünya Üniversiteler Sıralaması*'na 
giren dört okulu da devlet kurumudur; bunlardan 

en üst sırada bulunanı (ve sürekli olarak dünyada 

en iyi 150 içinde yer alanı) University of Oslo'dur. 
Eğitim dili doğal olarak Norveççedir ancak özellikle 
master seviyesinde olmak üzere giderek artan sayıda 
İngilizce verilen programlar da bulunmaktadır. 


Finlandiya 


Son zamanlara kadar Finlandiya da tüm öğrenciler 
için ücretsizdi ancak günümüzde AB üyesi olmayan 
öğrenciler için eğitim ücreti uygulamaya başladı. 
'AB/AEAY/İsviçre'den gelen öğrenciler Finlandiya'da 
ücretsiz eğitim alabilirken; AB dışından gelen 
öğrenciler yılda en az €1,500 (-US$1,840) ödemek 
zorundadır. Ancak çoğu öğrenci aldıkları eğitime 
göre €4,000 ile €20,000 (-US$4,900 — 24,500) 
arasında ödeme yaparlar. Seçtiğiniz üniversitenin AB 
dışından gelenler için uyguladığı net eğitim ücretlerini 
öğrenmek ve sundukları burslar hakkında detaylı bilgi 
in "Study in Finland' resmi web sitesine 


Finlandiya'daki en düşük eğitim ücretlerine sahip 
üniversiteler. 


* Metropolia University of Applied Sciences: İnşaat 
ve Emlak Yönetimi alanında Master derecesi için 
yılda €1,500 


VAMK - Vaasa University of Applied Sciences: 
Lisans dereceleri için yılda €4,000 (<US$4,900); 
master dereceleri için yılda €5,000 (-US$6,100) 


University of the Arts Helsinki: Yılda €5,000 


Karelia University of Applied Sciences: Yılda 
€5,500 (-US$6,735) 

* Saimaa University of Applied Sciences: Lisans 
dereceleri için yılda €4,300 (-US$5,260); master 
dereceleri için yılda €5,100 (-US$6,240); çift derece 
için yılda €1,500 


Ancak iyi haberlerimiz de var. ABD dışından gelen 
doktora öğrencileri Finlandiya'da eğitimlerine 
ücretsiz devam edebilirler. Ayrıca dil hakimiyeti 


olanlar Fince ve İsveççe olarak tüm seviyelerde 
ücretsiz eğitim alabilirler. Dil becerilerinizi geliştirmek 
istiyorsanız, kısa dönemli vize ile Finlandiya'ya 
gelerek, asıl eğitiminize başlamadan önce dil kursuna 
katılabilirsiniz. 


Danimarka 


Finlandiya gibi ücretsiz eğitim sadece AB/AEA/ 
İsviçre öğrencileri için geçerlidir, bu yüzden AB 
dışından gelen bir öğrenciyseniz yılda yaklaşık 
€6,000-16,000 (<US$7,350-19,600) civarında 

eğitim ücreti ödemelisiniz. Nispeten daha ucuz 
Danimarka üniversitelerinden biri olan University 

Of Southern Denmark'ın lisans seviyesi işletme ve 
sosyal bilimler derecesi eğitiminin maliyeti yıllık 
€6,500 (-US$8,000); master seviyesi içinse €8,500 
(CUS$10,400) civarındadır. Danimarka'nın en üst 
siradaki üniversitesi olan University of Copenhagen'da 
İngilizce verilen master derecelerinin yıllık ücreti 

DKK 40,000'dan (-US$6,600) başlar (örmek fiyat 
Coğrafya ve Jeobilişim üzerine master programından 
alınmıştır). 


İsveç 


'AB/AEAY/İsviçre öğrencileri de İsveç'te ücretsiz. 
eğitim alabilirken, AB dışından öğrencilere uygulanan 
ücret, kursa bağlı olarak yılda yaklaşık SEK 80,000- 
140,000 (-US$9,950-17,400) arasındadır. Dünyanın 
her yerindeki üniversitelerde de olduğu gibi tıp 
dereceleri için uygulanan ücretler en pahalılardandır. 
Örneğin saygın tıp üniversitesi Karolinska Institutet; 
sunduğu programlar için yılda en düşük SEK 165,000 
(<US$20,600) ücret uygulamaktadır. İsveç'in en üst 
siradaki üniversitesi Lund University, nispeten daha 
ucuzdur ve Gelişim Eğitimleri veya Uluslararası 
Ticaret üzerine lisans eğitimi gibi programlar yıllık 
100,000 SEK (-US$12,500) civarındadır. Bir diğer 
alternatifiniz de Stockholm University'de eğitim 
almaktır; burada AB dışından öğrenciler üniversitenin 
işletme okulunda lisans ve master dereceleri için 
günümüzde yıllık 90,000 SEK (-US$11,200) civarında 
öderler, başvuru ücreti dahil değildir. 


izlanda 


İskandinavya'nın bir parçası olmayan (coğrafi 
anlamda) ancak kesinlikle kültürel açıdan benzer 
olan İzlanda'da eğitim almanın en ucuz yolu, ülkenin 
dört devlet üniversitesinden birinde eğitim almaktır. 
University of Iceland, Agricultural University of 
Iceland, Hölar University College ve University of 
Akureyri. Bu devlet okullarının hiçbirinde hiçbir 
öğrenci için eğitim ücreti uygulanmaz ancak yıllık 
kayıt ücreti olarak yaklaşık ISK 75,000 (-US$730) 
ödemeniz gerekir. Eğer AB/AEA dışından geliyorsanız, 
düşük bir başvuru ücreti de ödemeniz gerekir. Eğitim 
ücretleri özel üniversitelerde uygulanır ve AB/AEA 
dışından gelen öğrenciler için daha yüksektir. 


Sabrina Collier 
topuniversities.com 
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“Almanya'da 
seköğrenim 


Üniversiteyi yurtdışında okumak birçok gencin hayallerini süslemekte. Peki neden? Hangi beklentilerle 
kurulur bu hayaller? Ne tür faydaları, katkıları olacaktır üniversite için yurtdışına gitmenin? Bu sorunun 
kuşkusuz birden fazla cevabı var: Her şeyden önce 
yabancı bir dili yerinde öğrenebilir ve kullanabilirsiniz 
Oddili iyice içselleştirerek, o ülkenin kültürünü yakından 
tanıyabilirsiniz. Farklı kültürlerde yetişmiş insanlarla 
diyalog kurabilme becerileriniz gelişir. Otonom, kendi 
kararlarını kendi başına veren bir birey olma fırsatını 
erken yaşta elde edersiniz. Zorluklarla tek başına 
mücadele edebilmeyi öğrenirsiniz. Ve belki de en 
önemlisi, mesleğini icra ederken iki dili aynı akıcılıkta 
kullanabilen bir birey olarak iş hayatına ayrıcalıklı bir 
konumda başlayabilirsiniz. 


Yükseköğreniminizi Almanya'da yaparsanız bunlardan 
çok daha fazla artınız, birden fazla avantajınız olur. 


* Almanya'daki üniversitelerin çoğu kamu kurumu 
statüsündedir ve bunlarda yükseköğrenim Almanya 
veya AB vatandaşı olmayanlar için de ücretsizdir. 
Sadece her dönem, üniversiteden üniversiteye değişen, 150-300€ arasında dönemlik bir katkı payı 
ödenir. (Baden-Württemberg eyaletindeki üniversitelerde 2017-18 eğitim yılından itibaren AB vatandaşı 
olmayan öğrencilerden sömestir başına 1.500€ alınmaya başlandı. Kalan 15 eyaletteki üniversitelerde 
henüz böyle bir uygulama başlatılmadı.) Alınan bu 
ücrete toplu taşıma olanaklarından ücretsiz faydalanmanızı sağlayan bir seyahat kartı dahildir. Bazı 
lisans ve yüksek lisans programlarında, programın 
bağlı bulunduğu üniversitenin kararıyla dönemlik 
katkı payı dışında ücret talebi de söz konusu olabilir. 


Almanya'daki yükseköğrenim kurumlarında araştırmacılara geniş olanaklar sunulur, güncel uluslararası bilimsel araştırmalar, bilim ve teknolojideki son 
gelişmeler eğitim alanına hızlı bir şekilde aktarılır 
ve böylece her alanda yüksek standartlarda eğitim 
verilir. Genel olarak Almanya'daki yükseköğrenim 
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kurumları öğrencileri analitik düşünmeye, neden-sonuç ilişkilerini saptamaya, bilimsel araştırma yapmaya, problem çözmeye, takım çalışması içinde yer 
almaya, proje yürütmeye ve derslere aktif olarak 
katılmaya teşvik eder. 


Almanya'da yükseköğrenim kurumları ikiye ayrılır. 
Üniversiteler (Universitât) ve uygulamalı bilimler 
yüksekokulları (Fachhochschule/Hochschule der 
angewandten Wissenschaften). Farklı yapılandırılmış 
olan bu iki üniversite çeşidinden kendinize uygun 
olanını seçebilirsiniz. Fachhochschule (FH) adı verilen yükseköğrenim kurumları ön lisans diploması 
veren meslek yüksekokulları değildir. Üniversite 
statüsündedirler ve bachelor, yani lisans diploması 
verirler. Ayrıca FH'larda master yapılabilir. Üniversitelerde araştırma ağırlıklı eğitim verilirken, FH'larda 
uygulama ağırlıklı eğitim verilir. İş hayatında gerekli 
olan pratik alanlarda yoğunlaşılır; dolayısıyla İş hayatına yönelik üniversite seviyesinde iyi bir eğitim 
verilir. Öğrencilerin yoğun şekilde uygulamalı eğitim 
almasını sağlayan FH'lar iş dünyasının spesifik 
ihtiyaçlarını karşılayan bölüm ve staj seçenekleri 
de sunar, FHlar endüstri ve işletmelerle yakın bir 
işbirliği içerisinde çalışır ve müfredat ve program 


içerikleri sanayi ve işletmelerin ihtiyaçları göz önü- 
ne alınarak planlanır. Bu okullarda ağırlıklı olarak 
mühendislik, tasarım, sosyal hizmet ve işletme benzeri bölümler bulunur. Tıp, veterinerlik, diş hekimliği 
ve eczacılık fakülteleri FHlarda bulunmaz, yalnızca 
üniversitelerde açılabilir. 


Sanat ve iletişim alanında eğitim almak isteyenler 
için de Almanya'da görsel sanatların, güzel sanatların ve müziğin çeşitli branşlarında eğitim verilen 
yüksekokullar (Kunsthochschulen, Medienhochschu- 
Ten) ve konservatuvarlar bulunuyor. 


Almanya'da üniversite eğitimi için geniş bir tercih 
yelpazesi mevcuttur. 427 yükseköğretim kurumundan 
107'si Universitât (Üniversite), 246'sı Fachhochschule 
(Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu), 52'si Kunsthochschule (Güzel Sanatlar Yüksekokulu), 16'sı Theologische 
Hochsehule (İlahiyat Yüksekokulu) ve 6'sı Pâdagogisehe Hochschule'dir (Eğitim Yüksekokulu). Bu üniversiteler lisans, master ve doktora seviyelerinde toplamda 
19.000'den fazla program sunuyorlar. Almanya'da 
bulunan bütün elit üniversiteler kamu üniversiteleridir. 
Bologna Süreciyle birlikte, 2012'den itibaren, Almanya'da eskiden verilen farklı diploma unvanları standartlaştırılmış, Bachelor, Master ve PhD olarak düzenlenmiştir. Eğitim dili İngilizce olan yüzlerce program 
mevcuttur. Tıp, veterinerlik, eczacılık, diş hekimliği, 
hukuk, öğretmenlik gibi bazı bölümler haricinde genel 
olarak öğrenim üç yıllık Bachelor ve iki yılık Master 
programlarından oluşur. Tercih edeceğiniz üniversite 
akademik geçmişiniz, yatkınlıklarınız ve gelecekle ilgili 
planlarınızla yakından ilişkilidir. 


Almanya'da 2015-16 yılı itibariyle yaklaşık iki milyon 
yedi yüz bin üniversite öğrencisi bulunuyor ve bu 
sayının yaklaşık *612'sini yabancı öğrenciler oluşturuyor. Almanya'da yaklaşık otuz altı bin Türkiye kökenli 
öğrenci yükseköğrenimini sürdürüyor. Almanya, Erasmus programlarında Türkiye'den giden öğrencilerin 
tercih ettiği ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. 


TU 9 Üniversiteleri 

Almanya'daki teknik üniversitelerden bazıları biraraya 
gelerek TU9 isimli inisiyatifi oluşturmuştur. (Www.tu9. 
de): RWTH Aachen, TU Berlin, TU Braunschweig, TU 
Darmstadt, TU Dresden, Leibniz Universitât Hannover, 
Karlsruher Institut für Technologie, TU München ve 
Universitât Stuttgart, Mühendislik ya da teknik alanlardan birinde okumak isteyen öğrenciler interdisipliner 


lar; 


#Ü© MANHATTAN 
«lâ? LANGUAGES 


Mainhattan Languages located in Frankfurt - Germany offers 

effective language courses at all levels and helps students to 

learn about different cultures. We concentrate on German as 
aforeign language 


LEARN 20 HOURS A WEEK IN A SMALL GROUP 
AND PAY ONLY 120 EUROS PER WEEK 


e focus on communication from the first moment 
regardless of your proficiency level, Our gualified 
native speaker trainers possess the reguired 
expertise, solid teaching skils andaall staff have 
been carefuliy selected to ensure, high- guality 

and effective learning success in a welcoming, 


atmosphere. 


Our purpose is to prepare students for a 
University and for a job. We ensure a great 
and an unforgettable experience with 
achievements and success they can take 
away and keep for alifetime. 


e offer specific preparatory courses for 
the DSH, GDS, TestDaf, ZDFB, and several 
other German tests. 


www.mainhattan-languages.de 
449.69.175.54760 


ve uluslararası birçok program sunan bu üniversitelerden birini de seçebilirler. Almanya'da mühendislik 
mezunlarının yaklaşık *51'i TU9 üniversitelerinden 
mezundur ve tüm üniversite öğrencilerinin yaklaşık 
4610'u TU9 üniversitelerinde yükseköğrenim görmektedir. Yine mühendislik alanındaki doktora çalışmalarının 
yaklaşık *57'si TUS üniversitelerinde yürütülmektedir. 


Başvuru koşulları 

Almanya'da herhangi bir lisans programına başvurabilmek için lise mezunu olmak ve Türkiye'de merkezi 
yerleştirme sistemiyle örgün bir üniversite programına 
yerleştirilmiş olmak gerekiyor. LYS Sınav Sonuç Belgesinde yazan programla aynı isimde ya da benzer bir 
lisans programına başvurulabiliyor. Yüksek lisansa 
başvurmak içinse dört yıllık bir lisans programından 
mezun olmak ya da mezuniyet aşamasında olmak 
gerekiyor. Almanca veya İngilizce dil yeterliliğini başvuruda bulunulacak bölümün talep ettiği belgeyle 
kanıtlamak gerekiyor. 


Abitur, DSD Il, Goethe-Zertifikat C2, Testdaf 4-5, DSH 
23 ve Telc Deutsch CI belgelerinden biriyle tüm AHmanca programlara başvurabilrsiniz. Bunun yanısıra 
Almanya'da İngilizce yükseköğrenim görmek mümkün. 
İngilizce eğitim verilen yükseköğrenim programları 
genellikle, TOEFL veya |ELTS sınav sonuçlarından birini, ilgili program için gereken minimum puanı almak 
şartıyla kabul ediyorlar. 


Almanya'daki yükseköğretim kurumları merkezi bir 
sisteme bağlı olmayan özerk kurumlar olduğu için 
başvuru şartlarını kendileri belirliyor ve bireysel başvurular arasından öğrencilerini kendileri seçiyor. Başvuru 
dosyasında istenen belgeler genelde aşağıdaki şekilde 
oluyor. Türkçe belgeler kabul edilmiyor, mutlaka üniversitenin kabul edeceği yabancı dillerden birine çevrilmesi gerekiyor. 


* Başvuru Formu 
* Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi 

* ÖSYM Sonuç Belgesi 

* Lisans için: Lise Not Dökümü, Lise Diploması 

* Yüksek Lisans için: Transkript, Üniversite Diploması 
* Ayrıntılı Özgeçmiş ve Niyet Mektubu 

* Akademik referans mektubu 

* Varsa sertifikalar ve staj katılım belgeleri 


Başvuru için gerekli belgeler ve başvuru şartları okuldan okuldan okula farklılıklar gösterebiliyor. Bu yüzden 
başvuracağınız okulun web sitesini dikkatle inceleyerek başvuru şartlarını öğrenmenizi öneriyoruz. 


Almanya'daki lisans, yüksek lisans ve doktora programlarını aşağıdaki linkleri kullanarak araştırabilirsiniz: 
http//www.daad.de/intemational-programmes 

www. hochschulkompass.de 

www.studienwahi.de 

www.phdgermany.de 


DAAD hakkında 


DAAD (Devtscher Akademischer Austauschdienst) 1925 
yılında kurulmuş, dünyanın her köşesinden öğrencilere 
ve araştırmacılara burs olanakları sunan, ülkelerarası 
akademik işbirliğini destekleyen, Almanya merkezli, 
dünyanın en büyük burs verme kuruluşudur. DAAD 
İstanbul ve Ankara Danışma Merkezleri'nde Almanya'daki yükseköğrenim koşulları, araştırma ve burs 
olanakları konusunda genel bilgiler verilmektedir. Almanya'da yükseköğrenim ve DAAD bursları hakkındaki 
bilgilere www.daad.de, www,daad-turkiye.org ve www. 
funding-guide.de adreslerinden ulaşabilirsiniz. 

www. daad-turkiye org / istanbul(ödaad-turkiye org / 
ankara(ödaad-turkiye org a 
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Polonya yüksek eğitim sistemi, 
devlet ve özel yüksek eğitim kurumlarından oluşmaktadır. Kabul 
kuralları, her HE kurumu tarafından 
özerk olarak belirlenir. 


Polonya üniversitelerinden 
mezun olanlar aşağıdaki diploma 
çeşitlerine sahip olabilirler. 

Lisans (BA, licencjat) — 3-3,5 yıllık 


yüksekokul ya da teknik eğitim 
sonucu alınır, 


Lisans (BSc, in3ynier) — 35-4 yılık 
teknik bilimler zirai ya da ekonomi 
eğitimi sonucu alını 


Yüksek lisans (MA, MSc, magister) 
ve eşdeğer programlar Master of 
Art, MS. Eng. (Mühendislik Yüksek 
lisansı) nitelikli hekim, diş hekimi 
veya veteriner — 6-6 yıllık üniversite 
eğitimi sonucu verilir. MSc ayrıca 
lisans eğitimi sonrası 2-2, yıllık 
yüksek lisans eğitimi sonrası da 
alınabilir. 


Doktora (PhD, doktor) — doktora 
sınavını geçen ve tez savunmasını 
başarı ile yapan adaylara verilir. 
Doktora programı için yüksek lisans diploması şarttı. 


Avrupa Yüksek Eğitim 
Alanındaki Polonya Yüksek 
Eğitim Sistemi 

Polonya, 29 diğer ülkeyle birlikte 
“Avrupa yüksek eğitim standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Bologna 
bildirisini imzalamıştır. Polonya 
eğitim sisteminin güncel durumu, 


Bolonya sürecindeki yeniliklere 
göre adapte edilmiştir. 


Polonya'daki eğtim kurumları ECTS 
(European Credit Transfer System) 
kredi sistemini uygulamaktadır. 
ECTS sistemi Avrupa'da yaygınca 
kullanılmakta olup farklı ülkelerden 
Polonya'ya gelen öğrencilerin kredi 
transferlerinin daha kolay olmasını 
sağlamaktadır. 


Polonya yüksek eğitim kurumları 
öğrenci değişim programlarına 
fazlasıyla önem vermektedir. 
LLP-Erasmus gibi öğrenci değişim 
programları Polonya ve diğer yabancı eğitim kurumları arasındaki 
bağı güçlendirmektedir. 


Kalite gü . 
Polonya Devlet Akreditasyon Komitesi, Polonya'da Ocak 2002'den 
beri faaliyet göstermekte olup 
Polonya'daki yüksek öğretim kurumlarındaki eğitim standartlarını 
denetleyerek kalite standartlarını 
iyileştirmeyi hedeflemektedir. Devlet Akreditasyon Komitesi, diğer 
ülkelerde akreditasyon komiteleriyle yakın işbirliği geliştirmiştir. 
Polonya kalite güvence sistemi, 
ENOA Standartları ve Kılavuzlarına 
uygundur. Daha fazla bilgi için bkz: 
wwwupka.edu.pl 


Diplomaların tanınması 
Polonya'daki yabancı yüksek öğrenim diplomalarının tanınması, 
Milli Eğitim Bakanının Yurtdışında 
Elde Edilen Diploma ve Profesyonel 
Başlıklar Nostrifikasyon Kuralları ve 
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Usulü Hakkında Yönetmeliği ile düzenlenir (10 Aralık 1991). Akademik 
Tanınma ve Uluslararası Borçlar 
Bürosu'nun web sayfasında (WWW. 
buwiwm.edu.pl), Polonya'nın karşilıklı tanıma için anlaşma imzaladığı 
ülkelerin listesi de dahil olmak üzekazanılan diplomalailişkin yasal düzenlemeleri bulabilirsiniz. Verilen bir 
diploma böyle bir anlaşma kapsamindaysa, anlaşma içeriğine uygun 
olarak otomatik olarak onaylanır. 
Verilen bir diploma / sertifika, devletlerarası bir anlaşma kapsamında 
değilse veya Polonya'nın, eğitim 
düzeylerinin karşılıklı tanınmasıyla 
ilgili bir anlaşma imzalamadığı bir 
ülkede düzenlenmişse, o zaman 
diplomaların nostrifikasyonu İle 
ilgili Kararnamenin konusu haline 
gelir. Verilen diploma yerel Eğitim 
Bakanlığı (Kuratorium) tarafından 
sunulmalıdır. Yerel Ofislerin adresleri Eğitim Bakanlığı web sitesinde 
(www.men.gov.pl) bulunabilir. 


Akademik Yıl 


Çoğu durumda, akademik yıl yaklaşık otuz haftalık kurslardan oluşur. 
Her hafta öğrenciler yaklaşık otuz 
Saat ders almaktadır. Akademik yıl 
mestr olarak yapılandırılmıştır. 
iz dönemi ve bahar dönemi. Güz 
dönemi Ekim başında başlar ve 

kış sınavı dönemini içerir. Bahar 
dönemi Şubat ayı ortasında başlar, 
Haziran sonuna kadar sürer ve yaz 
sınavı dönemini kapsar. Öğretim, 
dersler, sınıflar, seminerler, laboratuvar dersleri ve tartışma grupları 
şeklinde verilir. 


w Bag TURKSM STUDENT 


1. GELENEK 


Polonya'nın akademik eğitim gelenekleri; 1364 yılında 
Büyük Kral Casimir'in günümüzde Jagiellonian University olarak bilinen Cracow Academy'yi kurmasına 
kadar dayanır. Dünyanın en eskilerinden biri olan Cracow Academy, Bologna ve Padua'daki akademilerinin 
izinden yürümüştür ve Prag'dan sonra Orta Avrupa'daki ikinci üniversitedir. Yaklaşık ki yüzyıl sonra 1579'da 

ius'taki Jesuit College! Vilnius 
, 1661 yılında da Polonya 
Kralı Jan Casimir, Jesuit College'ı Lvov Academy'ye 
dönüştürmüştür. Böylece 17. yüzyılın sonunda Polonya ve Litvanya Krallıklar; hem ulusal hem de uluslararası öğrencilere akademik eğitim veren üç serpilen 
üniversiteye sahip olmuştur. 


2. MODERNLİK 


Günümüzde Polonya yüksek eğitim sistemi hızla gelişiyor. Polonya; yüksek eğitime kaydolan insan sayısı 
açısından Avrupa'da (İngiltere, Almanya ve Fransa'dan 
sonra) dördüncü sırada yer alıyor. 400'den fazla üniversite seviyesindeki okulda okuyan toplam öğrenci 
sayısı yaklaşık 1.5 milyondur. Her yıl neredeyse yarım 
milyon genç, üniversite ve yüksekokullarda eğitimlerine başlıyor. Hemen hemen bütün okullar yabancı 
dillerde programlar sunuyor. 


3. BOLOGNA SÜRECİ 


Polonya Bologna Süreci'nde aktif rol oynamaktadır. 
Lisans/Master/Doktora eğitimlerinden oluşan üç aşamalı yüksek eğitim modelinin ve Avrupa Kredi Transferi Sisteminin uygulanması sayesinde; Polonya'da 


eğitim alan hem Polonyalı hem de yabancı öğrenciler 
tamamen hareketlidir ve Avrupa Birliği içinde herhangi 
bir yerde eğitimlerine devam edebilirler. 20 yılı aşkın 
süredir uygulanan Erasmus Programı içinde 43.000'i 
aşkın yabancı öğrenci Polonya'ya eğitim almak için 
gelirken; 100.000'e yakın Polonyalı öğrenci de eğitimlerinin bir kısmını Avrupa Birliği içindeki başka bir 
ülkede almıştır. Polonya'ya gelen yabancı öğrenciler; 
Avrupa standartlarını karşılayan en çekici ve çeşitli 
eğitim fırsatlarını bulmayı bekleyebilirler. Tıp, biyoteknoloji veya mühendislik eğitimi alabilir veya edebiyat 
ve işletmeyi de seçebilirler. Mezun olduktan sonra aldıkları diploma yalnızca Avrupa çapında değil, dünyanın her yerindeki önemli ülkelerde kabul görmektedir. 


4. YÜKSEK EĞİTİM KALİTESİ 


Polonya yüksek eğitim sistemi oldukça gelişmiştir. 
Sunulan eğitimin kalitesi denetlenir ve düzenli olarak 
değerlendirilir. Yüksek eğitimde kaliteyi garantileyen 
temel Polonya kurumları: Polonya Akreditasyon Komitesi, Bilim ve Yüksek Eğitim Gelen Konseyi ve Polonya 
Akademik Okulları Rektörleri Konferansı. Polonya'da 
5.000'in üzerinde kurs sunulmaktadır ve bunların her 
biri Polonya Akreditasyon Komitesi'nin onayını almak 
zorundadır. Bunların aralarında 'mükemmel' not alan 
eğitim alanları da bulunuyor. Mükemmel eğitim alanlarının listesini Polonya Akreditasyon Komitesi'nin 
web sayfasında bulabilirsiniz: http://www.pka.edu. 


5. UYGUN YAŞAM VE EĞİTİM MALİYETLERİ 


Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla Polonya, yaşamak ve 
eğitim almak için nispeten daha ucuzdur. Fiyatlar bü- 


yük oranda şehre göre değişir ancak bir öğrenci aylık 
EUR 300 kadar maliyetle yaşayabilir. Öğrenci hayatı 
için ortalama maliyet EUR 350 ile EUR 550 arasında 
değişir. AB/AEA dışından gelen öğrenciler, Polonya'da 
eğitim alabilmek için yaşam maliyetlerini karşılayabilecek kadar maddi durumları olduğunu göstermek 
zorundadır. 


Aşağıda öğrencilerin aylık harcamaları hakkında referans alabileceğiniz birkaç örnek bulunuyor. 


AYLIK HARCAMALAR (ORTALAMA) 


Paylaşımlı bir daire kirası (veya yurt) | 80-150EUR 
Yiyecek 100-150 EUR 
Ulaşım (büyük şehirlerde) 15-20 EUR 
Telefon/cep telefonu, internet, TV 20-30 EUR 
Eğitim malzemeleri 30-50 EUR 
Diğer harcamalar (serbest zaman/ 

eğlence) 70-100 EUR 
Polonya'da Eğitim 


Avrupa'nın kalbinde yer alan Polonya, bölgenin en büyük ve en kalabalık ülkelerinden biridir — yüzölçüm olarak Avrupa'da dokuzuncu, nüfus olarak Avrupa Birliği'nde altıncıdır. Polonya son yıllarda ekonomik büyümenin 
tadını çıkardı, özellikle de 2004 yılında AB'ye katıldıktan 
sonra, 2009 yılının ekonomik krizi sürerken Polonya, 
ekonomik büyüme gösteren tek Avrupa ülkesiydi. 


Bin yıldan daha uzun bir tarihe sahip olan Polonya'nın 
kültürel mirası inanılmaz derecede zengindir. Buna 
yüksek eğitim sektöründeki uzun geçmişi de dahildir; 
Polonya'daki ilk üniversite 14. yüzyılda kurulmuştur. 
Günümüzde Polonya giderek popüler hale gelen bir 
eğitim güzergahı olmaktadır; 2015/16 döneminde 
57.000'den fazla uluslararası öğrenci burada eğitim 
almayı seçmiştir. 


/'da eğitimi seçen birçok kişi iç 
çoğu AB üyesi ülkeden daha 
maliyetleriyle daha da desteklenir. Üniversite ücretleri 
de aynı şekilde uygun maliyetlidir; genellikle yılda 
US$4,500'den daha yüksek değildir. 


Polonya'da eğitime başvuru 
Polonya yüksek eğitimi lisans seviyesinde üç yıl sürerken; master seviyesinde bir buçuk veya iki yıl sürer. 
Başvuru yapmak için bir önceki seviye eğitiminizi başarıyla tamamladığınızı kanıtlayan belgelerin yanında 
İngilizce yeterlliğinizin belgelerini de (eğer anadiliniz 
İngilizce değilse) sunmalısınız. Bazı eğitimler bir giriş 
sınavına girmenizi veya yaptığınız çalışmaların bir 
portfolyosunu isteyebilmektedir. Lehçe dilinde eğitim 
almayı da seçebilirsiniz, bu durumda ya bu dilde yeterlliğiniz olduğunu kanıtlamalı ya da bir yıl süren hazırlık 
eğitimi almalısınız. 


Polonya'da eğitim vizeleri 

Türk öğrencileri ülkeye gelmeden önce öğrenci vizesi 
almak zorundadır. Vardığınızda, iki yıl boyunca geçerli 
olan ikamet izni için de başvuru yapmalısınız. Detaylı 


bilgi ve yardım için Ankara'daki Polonya elçiliği 
İstanbul'daki Polonya konsolosluğu ile iletişime geçebilir ya da Polonya Dış İlişkiler Bakanlığı web sayfasını 
(msz.govpi) ziyaret edebilirsiniz. 


Öğrenci şehirleri; 

Varşova: 1.7 milyon sakiniyle Polonya'nın başkenti olan 
Varşova, birçok Polonyalının göç ederek eğitim ve iş fırsatlarını aradığı bir ticaret şehridir. 50'den fazla yüksek 
ir ruha sahiptir ve 
ilim ve kültür merkezidir. Bu şehir 2. Dünya 
Savaşı sırasında neredeyse tamamen yok olmuştu. 
Günümüzde bulunan mimari yapıları büyük oranda 
komünizmle (Bilim ve Kültür Sarayı ile simgelenir) ve 
girişimci karakteriyle (gökdelenler) şekillenmiştir. 


Krakow: 1596'ya kadar Polonya'nın başkenti, eskiden 
kraliyet ailesinin eviydi. Göz kamaştıran mimarisi ve 

i er yı binlerce turisti kendine çeker. 
in beşiği olarak bilinir çünkü ilk Polonya 
üniversitesi olan Jagiellonian University, 1364 yılında 
burada kurulmuştur. Günümüzde 730.000'lk nüfusuyla 
önemli bir kültür ve eğitim merkezidir. 


Wroclow: Dördüncü en büyük Polonya şehri, Aşağı 
Silesia'nın (Dolny $lask) başkentidir. Wroclaw; zengin 
tarihi ve büyüleyici konumu sayesinde eşsiz bir atmosfere sahip olan büyük bir Eski Kasaba'ya sahiptir. Oder 
Nehri ve onun yan kolları tarafından çevrelenen birkaç 
ada üzerine kurulmuştur. Müzik ve tiyatro festivallerinin 
yanında hareketli gece hayatıyla tanınan Wroclaw tam 
bir öğrenci şehridir. 


Gdansk: önemli bir Polonya limanıdır. Gdynia ve Sopot 

ile birlikte; 750.000 nüfuslu Tricity (Tröjmiasto) denen 

bir metropol oluştururlar. Uzun ve çalkantılı geçmişini 
üi iptir. Eskiden 


önemli bir Hansa Birliği şehriydi ve 
Polonya ve Almanya hakimiyetine girdi. Ayrıca 2. Dünya Savaşı'nın başladığı şehirdir ve Polonya Dayanışma 
hareketinin de doğum yeridir. 


Poznan: En büyük ve en eski Polonya şehirlerinden 
biridir. Paris ile Moskova arasındaki konumu sayesinde 
daima önemli bir ulaşım ve ticaret merkezi olmuştur. 
Uluslararası Ticaret Fuarları 1925'ten bu yana her yıl 
burada düzenlenir. Günümüzde şehrin ekonomik gücü, 
bir dizi yabancı yatırım sayesinde zirveye ulaşmıştır. 
Bunun yanında çok sayıda üniversite ve araştırma kurumu; bu şehri Polonya'nın en hızlı gelişen ikinci şehri 
yapar. 


Lodz: Polonya'nın nüfus açısından üçüncü en büyük 
şehri, ülkenin tam ortasında yer alır. 19. yüzyılda şehir, 
tekstil sektörü sayesinde ülkenin ana endüstri gücü ok 


muştur. Ancak son zamanlarda şehir daha çok kültürel 
bir merkeze dönüşmüştür. Bunun büyük oranda sebebi; 
Roman Polanski ve Andrzej Wajda gibi ünlü birçok 

Polonyalı aktör, kameraman ve yönetmenin becerilerini 


rendiği uluslararası çapta tanınan Polonya film okulu 
ködz Film School'dur. Toplamda şehirde 25'ten fazla 
yüksek eğitim kurumu bulunur. 1 
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Polonya'ya eğitim almak için Avrupa Birliği'nin dışından 
gelen öğrencilere göre bu, Avrupa'yı keşfetmek için harika bir maceranın başlangıcı olabilir. Polonya'ya eğitim 
için davet edilmeniz, Polonya'nın aktif bir üyesi olduğu 
i'ne davet edilmiş olmanız demektir. Çeşitli 
ve ilgi çekici kültürlerin ve güçlü, yenilikçi ekonomilerde 
sunulan bir dolu fırsatın yanında zorlayıcı ve arkadaş 
canlısı bir atmosferde, başarılı yüksek eğitim için gereken en iyi şartları da sağlayan Avrupa Birliği'ni keşfetmenizi destekliyoruz. Üstün kalitede uluslararası çapta 
tanınan dereceler ile neredeyse dünyanın hiçbir bölgesi, 
kariyeriniz için böylesine ümit vaat eden bir başlangıç 
noktası sunamaz. 


1. Resmi adı: Polonya Cumhuriyeti (kısaca: Polonya), Rzeczpospolita Polska (Lehçe kısaca: Polska) 


2. Resmi dili: Lehçe (Polonyaca) 


3. Konumu: Orta Avrupa. Polonya'nın sınır komşuları 
Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, 
Belarus, Litvanya ve Rusya'dır. Kuzey sınırı (440 km 
uzunluğunda) Baltık Denizi kıyısıdır. 


4. Başkenti: Warszawa (Varşova: nüfusu 1.7 milyon / 
Varşova ve çevresi: 2.5 milyon) 


5. Nüfusu: 38 milyon. Polonya, Avrupa'daki yedinci 
en büyük nüfusa sahiptir (Rusya'yı saymazsak), ve 
Avrupa Birliği'ndeki en büyük altıncıdır. 


6. 


Polonya Orta Avrupa zaman dilimine 
T #1 saat / UTC #1 saat), Martın son 
le Ekimin son Pazar günü arasında ise 
yaz saati uygulamasına geçtiği için dilim değişir. 


7. İklim: Polonya iklimi ılman karasal iklimdir ve nispeten soğuk kışlar (Aralıktan Marta) ve Hazirandan 
Ağustosa kadar sıcak yazlar yaşanır. Ocak ayında 
sıcaklıklar ortalama -1*C (30*F) ile -5*C (23'F) 
arasındadır. Temmuz ve Ağustos aylarında ise 
ortalama sıcaklık 16.5*C (62*F) ile 19*C (65*F) arasındadır, ancak bazı günler sıcaklık 35“C'ye (95*F) 
kadar çıkabilmektedir. 


8. Para cinsi: 1 zloty (PLN) - 100 groszy (güncel kurlar 
için: Www.nbp.pl) 


9. Ülkealan kodu: * 48; İnternet domain adı: .pl 


10. Uluslararası organizasyonları: Polonya şu organizasyonların bir üyesidir. Avrupa Birliği (AB), 
Schengen Bölgesi, Kuzey Atlantik Antlaşması 
Teşkilatı (NATO), Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Para Fonu (IMF), Birleşmiş Milletler Eğitim 
Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler 
Uluslararası Çocuk Acil Durum Fonu (UNİCEF), 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Ticaret Örgütü 
(WTO), İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) 
ve daha birçok kurum. 2 
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CENTRE FOR MANAGEMENT TRAINING 


at 


The University of Warsaw 


Represented by Professor Roman Glowacki, the President of the Centre, 
professor of the University of Warsav, the alumnus of Harvard Business 
School and visiting professor of Westem European and American 


Universities. He invites you to: 


The International MBA programme 


The MBA Program provided by 

the Centre is really intermational 

in terms of curriculum content, 
university partners: Üniversity of 
Warsaw School of Management, 
Bergische Universitât Wuppertal 
Schumpeter School of Business and 
Economics, Bloomsburg University 
of Pennsylvania College of Business 
and prominent professors involved 
in teaching on an individual basis, 
as well as İnternational participants 
(students) body. 


The Program has been conducted 

e the economic and political 
system transformation in Poland 
(1993), from centrally planned 
economy toward market-oriented 
one, So far Program has been 
completed by circa one thousand 
participants. Its alumni occupy 

top managerial positions in many 
prestigious institutions, both 
national and international (Polish 
Government, presidents of banks, e.g 
World Bank, European Commission, 
Intemational Monetary Fund, General 
Electric, Hewlett Packard and many 
others). 


It is a full-time MBA program, 
taught during two years, based on 
the reguirements applied by top 
management/business schools in 
USA and Western Europe, e 


Program is the best full-time MBA 
Programme in Central and Easter 
Europe. 

Reguirements to join International 
MBA Programme: 


* university diploma (at least 
Bachelor's degree) 
* atleast two years of professional 
experience 
* good command of English which 
will be verified by the Selection 
Committee 
Financial reguirements: 
Annual tuition fee is 7.000 EUR 
(or eguivalent). The full, two year 
programme tuition is 14.000 EUR 


The program does not provide 
scholarships 


A, 


Formal reguirements: 


The following documents should be 
delivered to cmtwz.uw.edu.pl : 


* application form http:/Www.cmt. 
wz.uw.edu.pl/cmt/application- 
form.html 

* copy ofuniversity diploma 

* motivation letter (for foreign 
candidates) 

* optional: language certificates, 
letters of recommendation, course 
certificates 

Looking forward to your response 


Please accept our best regards and 
wishes 


President of the CMT 
Prof. dr hab. Roman Giowacki 


Centre for Management Training » Ul. Szturmowa 3, 02-678 Warsaw, Poland » Tel:$48 22 847 17 42 - Faxct 48 228435805 - 


cmt.Wz.uw.edu.pl 


cmiMZ.uwedu pl 


California'da eğitim için birçok nedeniniz var uluslararası öğrencilere kucak açan tavrıyla dünya standartlarında üniversiteler, güneşli bir iklim, dünyaca ünlü plajlar, heyecan dolu şehirler, yüksek yaşam standartları, 
in çeşitlilik ve tartışılmaz şekilde 
son noktası. Dünyanın eğlence 
başkenti ve ABD'nin nüfus açısından en büyük ikinci 
şehri olan Los Angeles'in ev sahibi olan Califomia; altın 
madenciliği geçmişi ve yaz aylarında altın rengi tepeleriyle “altın eyalet” olarak bilinir. Günümüzde bu altın 
takma adı, eyaletin ünlü gösterişiyle gerçekleşmiş gibi 
görünüyor; 2003 ile 2011 yılları arasında bir film yıldızı 
tarafından bile yönetildi — Terminator ve Predator gibi 
aksiyon filmleriyle ünlü aktör Arnold Schwarzenegger 
(the Governator”). 


California prestijli üniversiteleri ile de tanınmıştır; 
bunlar arasında dünyaca ünlü Stanford University, 
California Institute of Technology (Caltech), University 
of Califomia, Berkeley, ve University of Califomia, Los 
Angeles (UCLA) yer alı. 


Eğer eğitim için gözleriniz altın eyalete kilitlendiyse; 
California'daki en iyi üniversiteler, öğ! 

California hakkında bir dizi güzel bil 
aşağıdaki yazımızı okumaya devam edin. 


California'daki Üniversiteler 

Tahmin edebileceğiniz gibi, California'nın Silikon Vadisi 
ve dünyanın en yenilikçi şirketlerinden bazılarına ev sahipliği yapması sonucu; ABD'nin en saygın üniversitelerinin çoğunluğu da California'da yer alır. 0S Dünya Üniversiteleri Sıralaması* 2018'de California'daki Stanford 
University, dünya çapında ve ABD'de en iyi ikinci sırada 
yer alırken; California Institute of Technology (Caltech) 
dünya çapında dördüncü sırada yer almıştır. 


Stanford Silikon Vadisi'nin kuzeybatısında yer alırken, 
Caltech ise Pasadena'da Los Angeles'a yakın konumdadır. Her ikisi de Californa'nın en iyi özel araştırma 
üniversitelerindendir; California'nın en iyi üniversitelerinden diğer ikisi ise eyaletin devlet üniversite 
sisteminin bir parçasıdır. Devlet okulu olan University 
of California sisteminin 10 kampüsü vardır. İki ana üniversitesi olan University of Califomia, Berkeley (UCS, 
UC Berkeley veya sadece Berkeley, ve geniş çapta “Cal” 
olarak bilinir) ile University of California, Los Angeles 
(UCLA) dünya çapında 27. ve 33. sırada yer almıştır. 


Califoria'daki diğer en iyi üniversiteler şunlardır. 
University of California, San Diego (38) 
University of California, Davis (118) 
University of Southern California (132) 
University of California, Santa Barbara (134.) 
University of California, Irvine (164) 
University of California, Santa Cruz (301.) 
University of California, Riverside (323) 

San Diego State University (801-1000*) 
University of San Diego (801-1000) 
University of San Francisco (801-1000) 
University of the Pacific (801-1000) 


California'da Hayat 

Hollywood'daki film endüstrisinin yanında California, 
konu müzik olduğunda da önemli bir güce sahiptir; 
birçok sanatçıya ev sahipliği yapar. Beach Boys, Byrds, 
Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers, 2Pac, Dr Dre, 
Snoop Dogg, Carlos Santana, Frank Zappa, Mötley 
Crüe, Thirty Seconds to Mars ve Iron Butterfiy'ın yanında bir dizi orkestra da yer alır. 


Modem pop kültürünün içindeki merkezi konumuyla 
birlikte California; tarımcılık, havacılık, biyoteknoloji ve 
üretim sektörüne de önemli katkılarda bulunur. Ayrıca 
dünyanın lider ileri teknoloji icat merkezlerinden biri 

olan Silikon Vadisi'nin de evi 


Eyaletin yeteneklerindeki çeşitlilik, kültürel ve etnik 
yapısının çeşitliliği kadar fazladır. En güncel US Cencus 
Verilerine (2010) göre, California sakinlerinin yaklaşık 
yüzde 38'i kendilerini İspanyol veya Latin asıllı yüzde 
13'ü ise Asya asıllı olarak tanımlamıştır. Yüzde altının. 
biraz üstü siyahidir ve yaklaşık yüzde beşi ise birden 
fazla ırkın karışımıdır. California ABD'nin en liberal eyaletlerinden biri olarak kabul edilir; LGBT politikalarına 
anlayışlı bir yaklaşım izler ve aynı cinsiyetin evlenmesi: 
ni yasallaştıran ilk eyaletlerden biridir. 

Los Angeles, San Diego ve San Francisco (üçü de 
dünyanın öğrenciler için en iyi 100 şehri arasında yer 
almıştır) gibi hareketli metropollerin yanında Califomia; 
huzurlu kumsallardan karla kaplı dağlara kadar ABD'nin 
en göz kamaştırıcı ve çeşitli doğal güzelliklerine de ev 
sahipliği yapar. Bu nedenle Califoria'nın çevrecilik ve 
korumacılık çabalarıyla ve ABD'nin en katı çevrecilik 
kanunlarıyla ün yapmış olmasına şaşmamak gerekir. 


Gerçekten de aralarında Yosemite National 
Park ve Seguola National Park'ın (Dünya'daki en büyük 
yaşayan organizma olan dev sekoya ağaçlarının evi) da 
bulunduğu California'nın sayısız ulusal parkı, bu kadar 
ziyaretçi almalarının sebebini başka söze gerek kakmaksızın açıklar. Eyaletin büyüleyici doğal güzellikleri 
arasında etkileyici uçurumlar, temiz nehirler ve şelaleler, 
dev kızıl ağaç (sekoya) korular, bir tuz gölü, iki büyük 
göl (Tahoe Gölü ve Clear Lake) ve çok zengin çeşitliliğe 
sahip vahşi yaşam ve habitatlar yer alır. 
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Kısacası tutkunuz ne olursa olsun (teknoloji, müzik, 
dünya kültürü, çevre koruma, oyunculuk, fotoğrafçılık 
veya bilgisayar programlaması), California'da eğitim 
alırsanız her türden keşif, macera, icat ve girişimciliğe 
cevap veren bir ortam bulacaksınız. 


California Hakkında Bilgiler 


ABD'nin batı kıyısında yer alır ve kuzeyde Oregon, 
doğuda Nevada ve Arizona, güneyde Meksika ve 
batıda Pasifik Okyanusu'yla komşudur 


Eyaletin başkenti Sacramento, en büyük şehri ise 
Los Angeles'tir 


Toplam nüfusu yaklaşık 39.5 milyondur; diğer ABD 
eyaletlerinden daha fazla nüfusa sahiptir ve tüm 
ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 1 2'sidir 


Eyaletin sloganı “Eureka"dır! 


California yüzölçümünün yaklaşık yüzde 45'i ormanlarla kaplıdır 


Binlerce şirketin merkez ofisi Silikon Vadisindedir; 
bunlardan Apple Inc., Adobe, eBay, Google, Facebook, Hewlett-Packard, intel, Netflix ve Yahoo Fortune 
1000 şirketi arasındadır! 


* California, ABD'de üretilen taze meyvelerin en az 
yarısını üretmektedir 


* Dünyanın en büyük ağaçları (dev sekoyalar), en uzun 
ağaçları (kıyı veya California kızılağacı) ve en yaşlı 
ağaçları (bristlecone çamı) buradadır 


ABD'deki kişi başına düşen en düşük enerji sarfiyatı 
buradadır 


ABD'deki en hızlı büyüyen güneş enerjisi piyasası — 
birçok güneş enerjisi santrali le 1.2 gigawatt enerji 
kapasitesi, ki büyük konvansiyonel elektrik santrali 
ile eş değerdir. 


Eyaletin her yerinde birçok baraj hidroelektrik santrali olarak çalışır 


Amerika Birleşik Devletleri'nin en alçak ve en yüksek 
noktaları buradadır 


Araba kültürüyle bilinen Califoria'nın ünlü Golden 
Gate Köprüsü bir zamanlar dünyanın en uzun asma 
köprüsüydü 


California'da doğan ünlü aktör ve aktrisler arasında 
Jennifer Aniston, Cameron Diaz, Leonardo DiCaprio, 
Dustin Hoffman, Tom Hanks, Clint Eastwood ve 
Gwyneth Paltrow bulunur. 


California'da eğitimi seçtiğinizde her türlü zevk için 
zengin çeşitlilikle kendinizi şimartırsınız — muhteşem 
üniversiteler, aktivitelerle dolu şehirler ve mezuniyet 
sonrası çok çeşitli iş pozisyonları. a 
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Texas'ta eğitim almak mı istiyorsunuz? Derin 
Güney bölgesinin bir parçası olan Texas, rodeolar, barbeküler, country müzi 

lardan ibaret değildir; burada eğitim alıp yaşârken keşfedilecek bir dolu şey vardır. Geniş 
arazisi (Alaska'dan sonra ABD'deki en büyük 
ikinci eyalettir) sayesinde Texas; eyaletin liberal başkenti Austin'den eyaletin doğusundaki 
muhafazakar bölgesine kadar kalabalık bir 
eyalettir İklim açısından da nerede olduğunuza bağlı olarak oldukça değişkendir. Doğu bataklıklı ve ormanlıyken, güneydoğu Gulf Kıyısı 
tropik ve çoğunlukla oldukça nemlidir. Batıda 
dağlık çöller ve kuzeyde Panhandle gibi karlı 
vadiler yer alır. 


Kısacası Texas deneyiminiz, Texas'taki en iyi 
üniversitelerden hangisine gideceğinize bağlı 
olarak değişecektir. Bölge; mezun olduktan 
sonra eyaletin giderek büyüyen enerji sekt 
ründe çalışmak isteyenlerin özellikle il 

çeker. Büyük oranda Texas'ın 1900'lü yılların 
başında keşfedilen petrol rezervleri sayesinde 
gelişen enerji sektörü eyaletin ekonomik büyümesini hızlandırmış, diğer sektörlerin ve eyaletin yüksek eğitim sisteminin de gelişmesine 
katkıda bulunmuştur. Texas ayrıca teknoli 
biyomedikal bilimler ve havacılık sektörlerinde 
de önemli bir yere sahiptir. 


Texas'taki en iyi üniversiteler ve öğrencilik 
yıllarınızı geçirebileceğiniz Texas şehirleri hakkında detaylı bilgi için okumaya devam edin. 


Texas'taki En İyi Üniversiteler 


Eğer Texas'ta eğitim almayı düşünüyorsanız; aralarından yedi tanesinin OS Dünya Üniversiteleri Sıralamasi? 2018'e girdiği birçok seçenek bulacaksınız. Bunlardan en yüksek sırada yer alan, 67. sıradaki konumuyla 
University of Texas at Austin'dir ve eyaletin devlet üniversite sisteminin lider kurumudur. 17 kütüphanesi ve 
yedi müzesiyle üniversite, ülkenin en büyük araştırma 
bütçelerinden birine sahiptir, ayrıca Texas Longhors 
olarak bilinen birçok ünlü spor takımının da evidir. 


Eyaletin önde gelen kurumlarından bir diğeri; dünya 
çapında 89. sırada yer alan Rice University'dir. Özel 
bir araştırma üniversitesi olan Rice University, 6.600'ü 
aşkın öğrenciye hizmet vermektedir. Uygulamalı bilim programlarıyla ün kazanmıştır ve Houston Müze 
Bölgesinin hemen yanında 120 hektarlık araziye kurulmuştur. 


0S Dünya Üniversiteler Sıralaması? 2018'e göre 
Texas'ın en iyi üniversiteleri 

University of Texas at Austin (dünya çapında 67) 
Rice University (89.) 

Texas A&M University (195.) 

University of Texas at Dallas (421-430*) 
University of Houston (601-650) 

Southern Methodist University (701-750) 

Texas Tech University (701-750) 

Baylor University (801-1000) 


Texas'taki En İyi Öğrenci Şehirleri 


Şehrin ismini alan ünlü televizyon dizisi sayesinde 
bir zamanlar tüm ABD'nin küresel sembolü haline 
gelen Dallas, genellikle kovboyların ve amigo kızların 
şehri olarak bilinir. Yalnızca bu bilinen klişelerle 
tanımlanamayacak olan Dallas, ABD'nin en büyük 
sanat bölgesinin ve bazı dahiyane müzelerin yanında 
turistlerin ilgisini çeken Başkan John F. Kennedy'nin 
suikastıyla ilgili anıtlara da ev sahipliği yapar. 
University of Texas at Dallas, ve Southern Methodist 
University'nin evi olan Dallas, büyük bir öğrenci 
nüfusuna ve yapılacak bir dolu şeye sahiptir. 


Houston 


Texas'ın en iyi üniversitelerinden diğer ikisine (Rice 
University ve University of Houston) ev sahipliği 
aletin en büyük, ABD'nin ise 

k şehridir. Aynı anda hem sakin 
hem de enerji dolu olan Houston; hafta boyu süren 
rodeolar ve barbekü partileri gibi popüler kutlamalarla 
dolu kültürel zenginliğe sahip bir şehirdir. Öğrenciler 
için en iyi Texas şehirlerinden biri olan Houston, 
kıyıya en yakın olanıdır ve ünlü Houston Körfez 
Bölgesi şehrin dışında arabayla yalnızca yarım saat 
uzaklıktadır. Houston 2017 yılında OS En İyi Öğrenci 
Şehirleri sıralamasına 97. sıradan yeni giriş yapan bir 
şehirdir. 


İnternational Office 


Austin 


Eyaletin başkenti Austin; dövmeli sanatçılarla takım 
elbiseli milyonerlerin birbirlerine yakın konumda 
yaşadığı seçmece topluluğu ile tanınmıştır. Buranın 
yerlileri Austin'in garipliğinden keyif alırlar — hatta 
“Austin'i Garip Kalmasını Sağla” sloganı yazan tampon çıkartmaları tişörtler ve diğer ürünleri görebilirsiniz. 


Yerel barların uzun yıllara dayanan gösteri kültürü 
vardır, Janis Joplin ve Willie Nelson gibi sanatçıların 
kariyerlerinin başlamasını sağlamışlardır. Günümüzde Austin'in canlı müzik sahneleri sayesinde hemen 
hemen haftanın her gecesi her türden müzik yapan 
bir yer bulabilirsiniz. 1839'da şehrin kurulmasından 
44 yıl sonra açılan University of Texas at Austin, 
şehrin hayatı ve gelişiminde merkezi rol üstlenmeye 
devam etmektedir. 


Texas Hakkında Bilgiler 


* Finder.com tarafından 2017 yılında yayınlanan 
rapora göre uluslararası öğrenciler için ABD'deki 
en uygun maliyetli eyaletler arasında Texas beşinci sırada yer almıştır. Texas'ın 82.184 uluslararası 
öğrencisinin bir yılda harcadığı ortalama miktar 
US$23,119'dı. 


* En kalabalık eyalet olan Califoria'dan sonra ikinci sırada 28.3 milyon nüfusuyla Texas gelir 


* Texas nüfusunun yaklaşık üçte biri İspanyolca 
konuşur. 


* Çok çeşitli dillerin konuşulduğu eyalette resmi bir 
dil yoktur. 


* Texas adı; Caddo Yerlilerinin dilinde müttefik anlamına gelmektedir. bu yüzden eyaletin sloganı 
“arkadaşlık'tı. 


“Texas üzerinde altı bayrak” ("Six flags over 
Texas") deyimi de bölgede zamanında birçok 
ulusun hakimiyet kurmasından kaynaklanır. 


Texas; Califomia'dan sonra ABD'nin en büyük 
ikinci en büyük GSYİH'e (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) 
sahip eyaletidir. 


Ünlü Texaslıların listesi oldukça büyüleyicidir 

— bunlar arasında eski başkan George W. Bush, 
şarkıcı Janice Joplin ve Beyonce, oyuncu Woody 
Harrelson ve Renee Zellweger ve komedyen Steve 
Martin yer alır. 


Eyaletin Waggoner Hayvan Çiftliği ABD'nin (Alaska ve Hawaii hariç) en büyük hayvan çiftliğidir ve 
210.000 hektarlık arazisiyle Mauritius ülkesinden 
daha büyüktür. 


Texas'ta nüfusu 10.000'in üzerinde yaklaşık 250; 
100.000'in üzerinde ise 28 şehir vardır. 


Texas ineği sayısı, son birkaç yıldır düşse de günümüzde 11 milyon civarındadır. a 


YOU BELONG 
HERE 


ACADEMIC 
EXCELLENCE 


AFFORDABLE 
EDUCATION 


SMALLER CLASS SIZES 
FOR OPTIMAL LEARNING 


5 UNDERGRADUATE 
DEGREE PROGRAMS 


including engineering, business 
administration, computer scien 
and communications 


3 MASTERS DEGREE 
PROGRAMS 


including MBA, accounting, 
engineering technologu, and. 
environmental scien: 


APPLY TODAY 


West Texas A&M. 


UN IV ERSİIT Yu 


WTAMU.EDU/INTERNATIONAL 


Çoğu insan için Nevada bir şehre indirgenebilir Las 
Vegas. 


Günahlar Şehri, bu devasa eyaletin geri kalanını gölgesi altında bırakır; zira tüm nüfusun yaklaşık dörtte üçü 
bu ünlü oyun şehrinde yaşıyor. Burası aynı zamanda 
Nevada'nın ekonomik açıdan kilit taşıdır; oyun, eğlence ve turizm ile eyalete büyük miktarda para getirir 


Ancak tabi ki burası sadece eğlence ve oyundan ibaret değildir — burası gerçekten yaşayan, nefes alan 
bir şehirdir ve yaklaşık iki milyon insana ev sahipliği 
yapar. Ayrıca eyaletin devlet üniversite sisteminin en 
büyük şubesine de sahiptir. Her ne kadar burası size 
deneyimi sunmuyor olsa da; büyük, renkli 
(ve acı — ekstra süper acı) seviyorsanız, 
muhtemelen buradan daha iyisini bulamazsınız! 


ens 


Nevada'nın bir diğer ünlü şehri Reno (Johnny Cash'in 
şarkısında ölümsüzleştirilmiştir - ama endişe etmeyin, aslında öyle değil!) da turistleri kendine çeken bir 
yerdir ve eyaletin devlet sisteminin en büyük ikinci 
şubesine ev sahipliği yapar. Ünlü oyun kültürünün 
yanında 'Dünyanın En Büyük Küçük Şehri'; Nevada'nın 
harika açık hava aktivitelerini deneyimlemek isteyenler için de önemli bir başlangıç noktasıdır. 


Gerçekten de muhteşemdir — eğer bir kıta büyüklüğündeki bu ülkenin geniş topraklarını keşfetmek 


istiyorsanız, bunu yapmak için Nevada'dan daha iyi bir 
yer bulmak kolay değildir. Etkileyici Sierra Nevada sıra 
dağlarından geniş Mojave çölüne, büyük Humbolt-Toiyabe Milli Ormanı'na (geniş ABD'de alan olarak en 
büyüğü) kadar Nevada, efsaneleşmeye çok yakındır! 


Nevada Hakkında Bilgiler 


* 27 milyonluk nüfus Ülkenin yedinci en büyük eyaletinin her yerine yayılmıştır (yani aslında tam yayılmamıştır ama siz ne demek istediğimizi anladınız); 
bu da Nevada'yı ABD'nin en seyrek şekilde yayılan 
eyaleti yapar — Las Vegas'ı bu denklemden çıkardıölnızda daha da seyrektir 

Ünlü Nevadalılar arasında tenis efsaneleri Andre 
Agassi ve Michael Chang, pop müzik grupları Panic 
at the Disco ve The Killers yer alır. 


Elko, Nevada her yıl Ulusal Kovboy Şiir Sanatı Birleşmesine ev sahipliği yapar. 

* Nevada'nın ünlü kültürel etkinliklerinden bir diğeri 
de Black Rock Çölü'nde 50.000 kişinin katıldığı her 
yıl düzenlenen karşr-kültürel sanat festivali olan 
Burning Man festivalidir. 


Las Vegas, tamamıyla göz kamaştırıcı sanatçı Liberace'a adanmış bir müzeye ev sahipliği yapıyordu 
(2010 yılında kapatıldı ancak sanatçının adina 
halen genç göstericilere burs sağlayan bir vakıf 
bulunuyor). 


* Eyaletin 50. Otoyolu “Amerika'daki En Issız Otoyol" 
olarak bilinir. 

* Las Vegas'ın güneydoğusundaki Hoover Barajı, 
bir yılda 4 milyar kilowatt saat enerji üretir. 17 su 
türbini (her biri tam yüklü dört Boeing 747'den daha 
ağırdır) toplamda 2.08 gigawatt üretebilmektedir. 

* ABD'deki altının 9579'u Nevada'dan gelir. 


Nevada'nın En İyi Üniversiteleri 


Eyalette eğitim alabileceğiniz birçok devlet, kar amacı 
gütmeyen ve kar amaçlı eğitim kurumu bulunur. 


Dört yıllık kurumlar arasında açık ara farkla öne çıkanlar, University of Nevada'nın Reno ve Las Vegas 
şubeleridir; genellikle lisans seviyesinde olmak üzere 
sırasıyla 18.500 ve 28.000 öğrenciye hizmet verirler. 


İkisi arasında Reno daha eskidir ve eyaletin lideri olarak kabul edilir. Mühendislik Yüksekokulundaki büyük 
boyuttaki yapılar laboratuvarıyla ve Pulitzer ödüllü altı 
mezuna sahip gazetecilik okuluyla tanınan bir Land 
Grant üniversitesidir. 


Daha büyük ama daha yeni olan Las Vegas şubesi; 
Carnegie Vakfı tarafından araştırma ağırlıklı bir üniversite olarak kabul edilir. Toplamda 220 eğitim programı 
sunar, bunlardan 95'i lisans seviyesidir ve eyaletin tek 
hukuk ve dişçilik okuluna ev sahipliği yapar. 2 


College of Southern Nevada 


Geleceğiniz burada başlıyor. 


Herkesin içindeki potansiyel dışarı çıkarılmayı bekliyor. Bu potansiyeli dışarı çıkarmak için gereken şey 
ise biraz özgüven, hayal etme cesareti ve yolculuğa 
başlayacak bir yerdir. College of Southern Nevada 
işte o yerdir. İster hayal ettiğiniz işe odaklanın, ister 
yeni kariyere başlayın, ister iş piyasasına geri dönün 
isterseniz de sadece yeni bir şeyler öğrenmek isteyin; 
potansiyelinizi son derece ciddiye alıyor ve gelecekte 
başarmanız için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi sunmak 
için uzun yollar katediyoruz 


Nevada'daki en büyük ve en etnik açıdan çeşitlilik 
sahibi yüksekokul olarak; her kültürden öğrencilerin 
ışıldayacağı, uygun maliyetli işbirlikçi ve konuksever 
bir ortam sunmayı önceliğimiz haline getirdik. CSN; 
70'ten fazla akademik programda 180 derece ve sertifika eğitimi veren (24 derece ve sertifika programı 
tamamen çevrimiçidir) tam akrediteli bir kurumdur. 
Ayrıca Las Vegas, Kuzey Las Vegas ve Henderson'da 
bulunan üç ana kampüsümüzün yanında Güney Nevada genelinde bulunan birçok site ve merkezimizle son 
derece erişilebilir konumdayız. 


İşlerimizi kişisel seviyede tutmak da övündüğümüz bir 
başka yönümüz. 23'e 1 olan öğrenci — öğretim üyesi 
oranımız; eğitiminizden en iyi şekilde faydalanmanızı 
sağlar. Sınıfın dışında da odaklı ve iletişim içinde kak 


manız için çok çeşitli kulüpler, aktiviteler ve organizasyonlar sunuyoruz. Eğer sizin olayınız sporsa, beyzbol 
takımımız gerçek bir rakiptir ve ulusal şampiyonluğu 
kazanmıştır. CSN Coyote'lerimiz softball, futbol ve 
voleybol alanlarında da oldukça iyi şekilde temsil 
edilmektedir ve gelişen atletizm bölümümüzün gurur 
kaynağıdır. 


WWW.CSn.edu. 
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ABD'nin En İyi İşletme 


Okulları 


2017 


Eğer ABD'de işletme ve yönetim eğitimi almak istiyorsanız, ülke sizlere zengin çeşitlilikte seçenekler 
sunar. Ülkenin 71 en iyi işletme okulu, 0S Konuya 
Göre Dünya Üniversiteleri Sıralamasının son sayısında 
sıralamaya girmiştir. ABD'deki en iyi 10 işletme okulu 
hakkında bilgi edinmek için yazımızı okumaya devam 
edin. 


1. Harvard University 


m.“ 


3. University of Pennsylvania 


p 


ABD'nin en iyi işletme okullarındaki bir diğer okulumuz University of Pennsylvania, işletme alanında dünyanın beşincisi olmuştur ve H-endeksinde (mezunların 
Yayınlanan çalışmalarının etkisini ve üretim gücünü 
ölçen bir yöntem) tüm sıralamalarda en yüksek puanı 
almıştır. İşletme okulu olan Wharton School, ABD'nin 
eneskisidir (sanayici Joseph Wharton'un yaptığı ba- 
2lş sayesinde 1881 yılında kurulmuştur). 


4. Stanford University 


İki yıl üst üste dünyanın en iyi işletme okulu seçilen Harvard University, muhasebe ve finans alanında 
da dünyanın birincisi seçilmiştir; ayrıca genel 0S Dünya Üniversiteleri Sıralaması* 2018'de üçüncü sırada 
Yer almıştır. Harvard İşletme Okulu'nda *41'i kadın 
olan yaklaşık 2.000 öğrenci eğitim almaktadır ve aylık 
Harvard Business Review dergisini yayınlayan Harvard Business Matbaasına sahiptir. 


2. Massachusetts Institute of Technology 
(MM) 


İşletme ve yönetim alanında dünyanın dördüncü 
sırasında yer alan (geçen yıla göre iki basamak tırmanan) MIT, sürekli olarak 0S Dünya Üniversiteleri Sıralaması*'nda birinci sırada yer almıştır. Alan sıralaması 
kriterinde, akademik ve işveren saygınlığı alanlarında 
en iyi 10 puanı almıştır. MIT'nin işletme okulu olan 
Sloan School of Management, yaklaşık 1.300 öğrenciyi ağırlar ve sorunlara pratik çözümler bulmaya 
odaklanmıştır. 


İşletme alanında dünyanın en iyi altıncısı olan ve 0S 
Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda ikinci olan Stanford University'nin Yüksek Lisans İşletme Okulu; 1925 
yılında kurulmuştur ve dünyanın her yerinde, aralarında başarılı ticaret liderleri ve girişimcilerin de olduğu 
yaklaşık 29.000 mezuna sahiptir. California'nın Silikon 
Vadisi'nde ideal konuma sahiptir ve işletme okuluna 
kabul edilmenin zorluğu ün kazanmıştır; 2016 yılında 
başvuranların yalnızca *6'sı okula kabul edilmiştir. 


5. University of California, Berkeley (UCB) 


Bir basamak tırmanarak işletmede dünyanın onuncusu konumuna gelen UCB'nin işletme okulu Haas 
School of Business, ABD'nin en eski ikinci okuludur 
(1898'de kurulmuştur) ve yaklaşık 2.200 lisans ve 
yüksek lisans öğrencisine sahiptir. Haas; misyonunun 
“nasıl iş yaptığımızı yeniden belirleyen liderler yetiştirmek” olarak tanımlar ve fakültelerinin ikisi Ekonomi 
alanında Nobel Ödülü kazanmıştır. 


TURKA STUDENT Turaş rim Daya 


6. Northwestern University 


ABD'nin en iyi işletme okullarında bir diğeri olan Nort- Dünyanın en iyi işletme okulları sıralamasında 17. 


hwestern University, geçen seneye göre 8 basamak sırayı NYU ile paylaşan University of Chicago'nun 
tırmanarak 14. sıraya yükselmiştir. Kellogg School of ABD'de Yöneticiler için 
Management; farklı bir isimle 1908 yılında kurulmuş © MBA programı sunan ilk işletme okuludur ve işletme 
ve 1979 yılında John L. Kellogg'un (Kellogg's mısır üzerine ilk doktora programını sunan okuldur. Ayrıca 


gevreği şirketinin kurucusunun oğlu) cömert bağışının © üç kıtada birden (Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya) 
anısına bugünkü ismini almıştır. Günümüzde okul me- © kampüsleri olan türünün ilk ve tek okuludur. 
zunlarının *96'sı mezun olduktan sonraki üç ay içinde 
iş teklifi almaktadır. 

10. Columbia University 
7. University of California, Los Angeles mm, 


(UCLA) 


ABD'nin en iyi 10 işletme okulunun sonuncusu Columbia University, işletme ve yönetim alanında dünyanın 
Bir sıra yükselerek işletme ve yönetim alanında 16. 19.su olmuştur ve New York merkezli bir diğer eğitim 
sıraya yerleşen, UCLA'nın yüksek lisans işletme okulu O Kurumudur. ABD'nin küresel ticaret merkezi olan 
Anderson School of Management, 1935 yılında kurul | Manhattan'da muhteşem konumuyla bu işletme okumuştur ve yaklaşık 1.600 öğrenciye eğitim vermekte- lu, “farklı sektörlerden ticaret liderlerine eşi benzeri 
dir. Okul; misyonunu “işletme düşüncesini değiştirmek (O görülmeyen erişim imkanı” ile kendisiyle gurur duyar. 
ve sürekli değişen organizasyon ve piyasalarda evrim (Ayrıca yüzüncü yılını 2016 kutlamıştır. 

geçiren kariyerler için geleceğin liderlerini yetiştirmek” 

olarak tanımlar. ABD'nin diğer iyi işletme okulları 


8. New York University (NYU) ABD'de işletme eğitimi almak istiyorsanız, seçenekle- 

. riniz kesinlikle bunlarla sınırlı değil. Yale University'nin 
de (işletme alanında 23. sırada) aralarında olduğu 
daha birçok başarılı işletme okulu ABD'de sizi bekliyor. Ayrıca küresel çapta ilk 50 işletme ve yönetim 
okulu arasında University of Michigan, Cornell University, Duke University, ve University of Texas at Austin 
yer alırken; bir diğer 14 ABD üniversitesi de en iyi 100 
içinde yer almıştır. 2 


» Sabrina Collier 
k çeşitli konularda rehberlik hizmeti veren Sabrina; TopUniversities.com için içerik yazarlığı yapmaktadır. Aberystwyth 
University mezunu olan Sabrina, aslen Orta Batı doğumludur 
ancak günümüzde Londra'da yaşamaktadır 


NYU; bu sene iki sıra yükselerek dünyanın en iyi işletme ve yönetim okulları sıralamasında University of 
Chicago ile birlikte 17. sırayı paylaşıyor. Üniversitede 
lisans ve yüksek lisans seviyesinde eğitim veren Stem 
School of Business, 1900 yılında kurulmuştur “Association to Advance Collegiate Schools i 
birliğinin kurucu üyesidir. Okul; Nobel ö 
te üyesine sahiptir ve ABD'nin en seçici MBA programlarından birini sunar. 
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8 Residence Hall 
On Gps 


FULL-TIME ENGLISH 
LANGUAGE PROGRAM 
m Experience American culture while 
improving your English skills 
Academically oriented/ 
university preparation 
8,10 and 16 week programs 
Five entry dates available year round 


SİLO 


MORE THAN 145 

DEGREE PROGRAMS 

« Programsat bachelor's, 
master's and Ph.D. levels 
Long tradition of academic excellence 
Affordable tuition andliving costs 
Conditional admission at the 
undergraduate level and for some 
graduate level programs 


RENO-TAHOE AREA 


Limitless summer and winter recreation 
Ideal dry climate; sunny days, cool nights 
World-class skiing, hiking, and biking 
Safe, small city with big city attractions 
Four distinct seasons 

One hour drive to Lake Tahoe 

Two hours drive from Sacramento, CA 
&four hours from San Francisco, CA 


University of Nevada,Reno 


Highline College offers the first two years of a Bachelor's Degree for 
over 100 university majors and 5 new Bachelor of Applied Science degrees 


International Student Programs 
Highline College 


HİGHLINE 
COLLEGE 


E Jim 


Neden New York Eyaleti'nde 


Eğitim Almalısınız? 
Güzellik — Ülkenin en güzel 
eyaletlerinden biri olan ve 
mükemmel hayat kalitesi, 
zengin çeşitlilikte kültür ve 
eğlence fırsatları sunan New 
York Eyaleti; dünyanın en güzel 
ve çeşitli coğrafyaları arasında 

© yeralır. Niagara Şelaleleri'nden 
Özgürlük Heykeli'ne, Adirondack 
Dağları'ndan Long Island'ın 
okyanus plajlarına, Chautaugua 
Institute ve Baseball Hall of 
Fame'den Modem Sanatlar 
Müzesi'ne kadar burada her şey 
var — kapsamlı şehirler, çekici 
kasabalar, ilginç köyler, kırsal 
vahşi doğa, eşsiz sanat ve spor 
mekanları, dünya standartlarında 
eğitim. 


Çeşitlilik - New York Eyaleti 
daima ülkenin en zengin çeşitliliğe 
sahip, toleranslı, uluslararası bağı 
olan ve teknolojik olarak gelişmiş 
eyaletlerinden biri olmuştur. Sonuç 
olarak New York, dünyanın her 
yerinden yetenekli uluslararası 
öğrencileri ve araştırmacıları 
kendine çeker. 


Saygınlık — New York Eyaleti'ndeki 
üniversiteler ve yüksekokullar 
küresel çaptadır ve son 
teknolojiyle donanmışlardı 
bağımsız, devlet, dini veya özel 
amaçlı kurumlarında ülkenin 

en iyi programları ve araştırma 
tesislerine sahiptir. Eyalette 
270'ten fazla derece eğitim veren 
yüksek eğitim kurumu bulunur. 


Turaş Eğim Daş TURKISM STUDENT © 


148 bağımsız üniversite ve yüksekokul; ki devlet 
(vergi destekli) sistemi, New York Eyaleti çapında 64 
kampüsüyle State University of New York (SUNY) ve 
20 yüksekokul ve üniversiteden oluşan City University 
of New York (CUNY) ve 41 özel kurum (kar amaçlı) 
Ayrıca ön lisanstan (2 yıllık) lisansa (4 yıllık), master, 
doktora dereceleri ve profesyonel eğitime (öm. tıp, 
hukuk) çok çeşitli eğitim dereceleri alabilirsiniz. Eyalet 
çapındaki üniversite ve yüksekokullarda sunulan 
30.000'den fazla derece programıyla burada her şeyin 
mümkün olduğunu göreceksiniz! 


Görecek ve Yapacak Çok Şey Var! 


Karmaşık şehirleri, çekici kasabaları, ilginç kasabaları 
ve kırsal vahşi yaşam ortamlarıyla New York 

Eyaleti; dünyanın en güzel ve zengin çeşitlilikteki 
coğrafyalarının arasında, zengin kültür ve eğlence 
fırsatları sunar. New York, ABD'nin en çekici ve 
hareketli coğrafyalarından birine sahiptir; burada 
geniş açık alanlar, sık ormanlar, dağlar, nehirler ve 
göller, yüzlerce millik okyanus ve kıyı plajları bulunur. 
Sınıfta eğitimin haricinde buradaki öğrenciler kültürün, 
müzelerin, golfun, profesyonel sporların, at yarışının, 
tiyatroların ve dünya standartlarında eğlencenin tadını 
çıkarırlar. Açık hava parkları eyaletin yüzölçümünün 
beşte birini kaplar. New York Şehri'nden Niagara 
Şelaleleri'ne, tarihi Hudson Vadisi'nden büyüleyici 
Adirondack Dağları'na kadar New York her türden 
zevke hitap eden mekanlar ve etkinlikler sunar. 


Dışarı çıkıp New York'u keşfetmeye hazır mısınız? 
Kültürel aktiviteler, iklim, hava ve kaçırmamanız 
gereken etkinlikler hakkında detaylı bilgi için iloveny. 
com sayfasına bakın. 


New York'a Gelin 
Akademik Fırsatlar ve Dahası 


New York Eyaleti daima dünyanın her yerinden en iyi 
ve en zeki uluslararası öğrenciler ve araştırmacılar 
için tercih edilen bir yer olmuştur. Gerçekten de 
eyalet, ABD'de eğitim almayı seçen uluslararası 
öğrenci sayısı açısından ilk sıradadır. Her yıl dünyanın 
her yerinden 75.000'den fazla öğrenci, eğitimlerini 
ilerletmek için New York Eyaleti'ni seçmektedir. 


Sınıf içinde ve dışında asla unutamayacağınız bir 
macera yaşamak için New York Eyaleti'ne gelin. New 
York'un konumu, eğitim başarısı, kültür ve çevre 
gezileri fırsatları ve çeşitliliği; burayı Amerika'da 
yaşamak isteyen uluslararası öğrenciler için 
mükemmel bir yer yapar. 


Maddi Bilgiler: 


Yabancı bir ülkeye seyahat etmek, maddi güce sahip 
olmalı ve bu konuda güvende olmalısınız demektir. 
Vize Bilgileri: 


Amerika Birleşik Devletleri'ne girebilmeniz için 
Ankara'daki Amerikan Elçiliğinden veya İstanbul'daki 
Konsolosluktan alınan bir vizeye ihtiyacınız vardır. 


Yanınızda Getirmeniz Gerekenler: 
New York'ta bir üniversiteye gitmek, ilgilenmeniz 


gereken bir dolu şey var demektir! Sizleri New York 
Eyaleti'nde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz! a 


STUDY'ın | MADEM 
NEY YORK ! e 


* Personal attention from supportive faculty 

* On-the-job internships or job-related 
assignments as part of the curriculum 

* Study on-site or online 

* Free-lifetime career assistance for 
Berkeley College graduates* 
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Programs 


* Accounting 
» Fashion Merchandising and Management 
* Financial Services 

* General Business 

* Graphic Design 

» Health Services Management 

* Informatlon Technology Management 

« Interior Design 

* İntemational Business 

* Justice Studies - Criminal Justice 

* Legal Studies 

* Management 

* MB.A, Management 

* Marketing Communications 


Programs offered in New York, New Jersey, and Online 


1âç$ge O BBerkeleyCollege 


12 East 41* Street, 14” Floor 


Find us GöerkeleyCollege * #BerkeleyCollege New York, New York 10017 USA 
.— o Tel: 41-212-687-3730 » Fax: #-1-212-986-7827 
GODEGWO BerkeleyCollege.edu » International©BerkeleyCollege.edu 
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Bir Üniversite / Yüksekokul Seçmek 
“Size Göre" Üniversite veya Yüksekokulu Bulmak 


Kendinizi nerede eğitim alırken görüyorsunuz? Her 
üniversite farklıdır. kayıtlı öğrenci sayısı, kampüsleri 
konumu ve sunulan eğitim dereceleri. Size göre bir 
okul bulmak kaldığınız sürenin ve eğitimlerinizin 
daha verimli olmasını sağlar. New York Eyaleti'ndeki 
yüksek eğitim çeşitliliği hakkında biraz bilgi edinmek, 
seçeneklerinizi gözden geçirmenize yardımcı 
olacaktır. 


New York Eyaleti'nde Yüksek Eğitim 
New York Eyaleti'nde 270 devlet (SUNY ve CUNY), 
bağımsız (özel kar amacı gütmeyen) ve özel (kar 
amaçlı) derece eğitim veren yüksekokul ve üniversite 
bulunur; ülkedeki 4.296 yüksekokul ve üniversitenin 
yaklaşık *46.3'ü buradadır. New York'un üniversite 

ve yüksekokulları 30.000'den fazla eğitim programı 
sunar. 2010'un sonbaharında 1.270.000 öğrenciye 
eğitim verdiler. 


New York Eyaleti'ndeki 146 Bağımsız (özel kar 
amacı gütmeyen) üniversite ve yüksekokulun 

çoğu dünyaca tanınmış kurumlardır. Eyaletin her 
bölgesinde bağımsız kurumları bulabilirsiniz. 
Bunlardan 38'i doktora eğitimine kadar (12 kapsamlı 
üniversite dahildir) eğitim verir; 89'u lisans ve/veya 
master derecesi eğitim kurumudur ve 19'u iki yılık 
yüksekokuldur. 2010 sonbaharında New York'taki 
bağımsız yüksekokul ve üniversiteler, 485.000'den 
fazla öğrenciye eğitim vermiştir. Eyalette iki devlet (vergi destekli) üniversite sistemi 
vardır, SUNY ve CUNY: 


State University of New York (SUNY), eyalet 
çapında 64 kampüsten oluşur. SUNY kurumları 
arasında doktora eğitimine kadar eğitim sunan 

13 üniversite merkezi ve diğer kurumlar; lisans ve 
master derecesine kadar eğitim sunan 13 üniversite 
yüksekokulu; lisans seviyesine kadar eğitim sunan 
8 teknoloji yüksekokulu ve 30 toplum yüksekokulu 
bulunur. Bir toplum yüksekokulu lisans ve master 
derecesi programları sunarken, diğer 29 tanesi iki 
yıllık okullardır. 2010 sonbaharında SUNY'de eğitim 
alan öğrencilerin toplamı 465.000'den fazladır. 


City University of New York (CUNY), New York 
Şehri'ndedir. City University of New York (CUNY) 
ülkenin en büyük şehir içi üniversite sistemidir ve 
New York Şehri'ne yayılmış 24 kurumunda derece 
eğitimi almak isteyen 243.000'den fazla öğrenciye 


The Newman School is a coed, private / hizmet vermektedir. CUNY; 11 dört yıllık yüksekokul 
college preparatory high school in the heart (iki tanesi doktora programı sunar) ve yedi toplum 
of the Back Bay. İ yüksekokulundan oluşur. Ayrıca lisans onur 

W Kva lez aş günlü cölleğ İ yüksekokulu, hukuk okulu, gazetecilik, kamu sağlığı, 


profesyonel çalışmalar ve son olarak doktora eğitim 


acceptances, and a vibrant sports program. > 
> söğülüLikiğ için bir üniversite merkezi bulunur. 


Students have the option to pursue an 
International Baccalaureate diploma. | 


Bunların yanında eyalette 40 özel (kar amaçlı) 

For more informal yüksekokul da bulunmaktadır. Bunlardan 24 tanesi 
Patricia Lynch, Ph.D. Director of Admissions — iki yıllık; diğer 16 tanesi lisans ve üzeri eğitim 

at piynchGnewmanboston.org sunmaktadır. 2 
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V Academic Excellence 


vV International Community 
v Vibrant Campus Life 


V Personalized Career Services 


(585) 395-5899 - applyintabrockport.edu * www.brockport.edu/ international 


Virtual Campus Tour: | İs | abrockportinternational 


Eğitm 


Pennsylvanla'da 


ABD'nin kuzeydoğusunda, Büyük Göller Bölgesi'nde yer alan 
Pennsylvania, en kalabalık altıncı ABD eyaletidir ve GSMH'si 
Endonezya ile aynıdır. 


Birçok bölgeye yakın konumuyla 'Keystone' Eyaleti takma 
adını alan Pennsylvania; kuzeyde karşı kıyısında Kanada'nın 
bulunduğu Erie Gölü, güneyde ise Amerika'nın güney bölgelerinin başlangıç noktası olarak kabul edilen Mason-Dixie 
çizgisiyle komşudur. Doğuda kültür başkenti New York ve 
batıda Ohio ile West Virginia eyaletleri bulunur. 


Pennsylvania'nın büyük şehir merkezleri ortak bir algıya 
sahip olsa da eyalet coğrafi açıdan oldukça çeşitlidir. Nehirler, kıyılar ve platoları içeren inanılmaz derecede çeşitli 
doğal yapılara sahip olan Pennsylvania; merkezinden geçerek eyaleti Kanada'nın Newfoundland bölgesiyle bağlayan 
Appalachian Dağları'nın büyük bir kısmına da ev sahipliği 
yapar. Diğer doğal ormanlar ve dağlık bölgeler arasında 
Poconos bölgesi ve Allegheny Milli Ormanı bulunur. 


Eğer şehirden dışarı çıkmak isterseniz, daha kısa bir yolu 
yoktur. Gettysburg ve Gorge Vadisi savaş bölgeleri tarih 
tutkunlarını heyecanlandıracaktır. Belki de güneydeki büyük 
Amish topluluklarını görmek istersiniz. Eyaletin her yerinde 
ortaya çıkan birçok küçük kasaba da sanatçı yerlileri ve 
gözde dükkanlarıyla gezmeye değerdir. 


En iyi öğrenci şehirleri 

Philadelphia 

Annesi zorla göndermeden önce Fresh Princef'in evi olan 
Philadelphia, New York Şehrine 90 milden daha yakın olan 
bir şehir merkezidir. Her ne kadar NYC'nin şaşaası ve ulus- 


lararası çapta popülerliği ile yarışmıyor olsa da Philly'de her 
zevke göre bir şey bulunur. 


Eğitim ve finans hizmetlerinde gelişen Philadelphia, ülkenin 
en varlıklı şehirlerinden biridir ve altıncı en büyük metropolit 
bölgeye sahiptir. Pennsylvania'da eğitim almak isteyenler, 
özellikle hukuk ve tıp alanlarında zengin çeşitliikten şımaracaktır çünkü Philadelphia'daki üniversitelerin büyük çoğunluğu bu alanlarda verdikleri eğitimle tanınırlar. 


Şehrin kültürü gerçek anlamda çekicidir; Yiyecek, müzik 
ve sanat mekanları filizlenmeye devam eder ve öğrencilere yönelik gece hayatı ise asla sıkıcı değildir. Şehrin tüm 
mahallelerinin kendine has kişiliği vardır. Kimisi varlıklıdır 
ve ince detaylı bahçeleri vardır kimisi ise halen mavi yakalı 
kimliğine sahiptir ve bazıları ise iyi korunmuş tarihi binaları 
ve gotik mimarileriyle Amerika'nın geçmişini hatırlatırlar. 


Simgeleşmiş Liberty Beli ve Independence Hall'a ev sahipliği yapan şehrin tarihi bölgesi; ABD tarihinde özel bir öneme 
sahiptir; Bağımsızlık Bildirgesi 1776 yılında burada imzalanmıştır. Modern ve tarihi binaların karışımının arasında 
şehir ayrıca sınırları içinde 4.200 hektara yakın park alanına 
sahiptir. 
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Pittsburgh 


Eyaletin bir diğer büyük şehri olan 
Pittsburgh, 2.4 milyon kişiye ev 
sahipliği yapar. Eskiden 19. yüzyılda endüstri merkezi olarak bilinen 
Pittsburgh, finansal hizmetler ve 
dijital sektörün hakim olduğu gelişmiş bir şehre dönüşmüştür. Çelik 
ve kömür fabrikalarının dumanı 
yerine Pittsburgh artık ülkenin en 
“yaşanabilir” şehirlerinden biri olarak bilinmektedir. 


Ohio Nehri'ni oluşturmak için birleşen Monongahela ve Allegheny 
nehirlerinin buluştuğu noktada bulunan Pittsburgh, çok sayıda yaya 
dostu köprüyle birbirine bağlanan 
tepeli mahalleleri ve su yollarıyla 
tanınır. 


Şehir eyaletin en iyi müzeleri ve 
parklarının yanında; yiyecek, içecek 
ve sosyalleşecek çok çeşitli ve 
hareketli mekanlara da ev sahipliği 
yapar. Birçok ünlü müzisyen de bu 
şehirde yetişmiştir. Ayrıca Pennsy- 
Ivania'daki üniversitelerin çoğunda 
geçerli olan güçlü spor kültürü sayesinde burası ülkenin “En İyi Spor 
Şehri” olarak adlandırılır. 2 


Ku 


ısa bilgiler 
Pennsylvania ABD'nin en büyük altıncı nüfusuna sahiptir; 
günümüzde 12/7 milyon. 


* Washington DC kurulmadan önce, ABD'nin başkenti 


Philadelphia'ydı 


* Pennsylvania, dünyanın en büyük Amish topluluklarından 


birine ev sahipliği yapar. Amish toplulukları ileri teknolojiden 
uzak duran ve toplu yaşama odaklanan dini bir gruptur. 


* Pittsburgh ilklerin şehridir. ABD'nin ilk beyzbol stadı, ticari 


radyo istasyonu ve otomobil servis istasyonu bu şehirde 
ortaya çıkmıştır. 


* Philadelphia kendi adını taşıyan sandviçe sahiptir; “Philly 


cheesesteak” (tahmin edeceğiniz üzere) peynir ve biftekten 
oluşan bir sandviçtir. 


* Heryıl.2 Şubatta Punxsutawney sakinleri dünyanın en büyük 


Groundhog Day (Kunduz Festivali) kutlamalarını yapar (bir 
kunduz veya diğer adıyla dağsıçanının baş rolde olduğu, 
baharın gelişini öngörmek için yapılan bir seremoni); kunduz 
Punxsutawney Phil, bunlardan en ünlüsüdür 


* Ünlü Pennsylvanialılar arasında aktör Will Smith, komedyen 


Tina Fey, sanatçı Andy Warhol, şair Ezra Pound, akademisyen 
Noam Chomsky, bilim adamı ve ABD'nin kurucularından 
Benjamin Franklin ve eski başkan yardımcısı Joe Biden yer alır 


* Pennsylvania, diğer tüm eyaletlerden daha çok mantar 


yetiştirir — Chester County'deki Kennet Sauare, “Dünyanın 
Mantar Başkenti” olarak bilinir 
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Language Center 


Colleye of Arts and Sciences 


elcGdrexel.edu 
*1 215.895.2022 


PREPARE FOR SUCCESS 
AT DREXEL ELC! 


Intensive English 
Global Business English 
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Bir Rus' "Üniversitesine 
Başvuru için. 


Program ve Üniversitenizi 
Seçin 

Rusya'da öğrencilerin zengin çeşitlilikte seçenekleri vardır. 
Matematikten doğa bilimlerine 
ve oyunculuğa kadar çok çeşitli 
seçeneklere erişiminiz var; 
Kaliningrad'dan Vladivostok'a 
kadar ülkenin 85 bölgesinde 
bulunan 896 üniversite sizleri 
ağırlamayı bekliyor; 

Lisans, Uzmanlık veya Master 
Derecesi ve doktora, profesyonel eğitim veya kariyer gelişimi 
eğitim alabilir ve aynı zamanda Rusça öğrenebilirsiniz. 


Rus üniversitelerinde, günümüz 
küresel piyasasında talebi yüksek 
meslek dallarının herhangi birine 
başlamak için eğitim alabilirsiniz. 
Başvuru sahiplerinin tek yapması 
gereken, kendileri için en uygun 
eğitim programını seçmektir. Kendi 
kriterlerinize göre (konu, şehir, eğitim şekli ve eğitim dili) kararınızı 
verin ve araştırmaya başlayın. 


Hem yabancı öğrenciler hem de 
Rus öğrenciler, Rus hükümetinin 
veya özel sektörün yönettiği Rusya 
üniversitelerinde eğitim alabilirler. 


Rusya Federasyonu Tarafından 
Fonlanan Eğitim 


Devlet fonuyla işletilen okullara 
kayıt için üç farklı yol bulunur. 
Adaylar şunları yapabilirler. 

* Rusya'da veya yurt dışında yapılan Akademik Yarışmalardan 
birinde birinci olmak; 

* Birleşik Devlet Sınavını veya 
giriş sınavlarını geçmek; 

* Devlet bursları (kota) için rekabetçi seçim aşamasını geçmek. 


Bireysel fonlu öğrenciler 


Eğer eğitim için kendi fonuna 
sahiplerse, adaylar bir eğitim kurumunu seçebilir ve temsilcileriyle 
iletişime geçebilirler. Üniversiteler 
genellikle öğrencilerin ilk başvuru- 


larını e-posta yoluyla göndermesini 
ve bu başvuruyu gerekli belgelerle 
desteklemelerini ister. 


Belge Paketinizi Hazırlayın 


Belgelerinizi nasıl göndereceksiniz: 
* İstenilen eğitim alanını ve eğitim 
seviyenizi belirten ilk Başvuru; 

* Rusya'ya vardıktan sonra üni- 


versiteye belgeleri 
teslimatı. 


İlk Başvuru 


Belgelerin bir kopyası 
alınan derslerin ve alınan notların listesiyle birlikte eğitiminizin 
(diploma, transkript) detayları 
(Rusçaya çevrilmiş şekilde) 


Kimliğinizin bir kopyası 


Doldurulmuş form 

(Bu form bir üniversite veya 
Rossotrudnichestvo ofisi tarafından verilir) 

* Fotoğraflar 

(istendiği şekilde) 


Belgelerin Üniversiteye Resmi 
Teslimatı 


* Kayıt başvurusu, seçilen eğitim 
alanını ve eğitim şeklini belirtmelidir 

* Kimi ve vatandaşlığınızı 
onaylayan bir belge (orijinali ve 
noter onaylı Rusça çevirisi). 

ir eğitim sertifikası 
eğitim alınan dersleri ve ders 
notlarını belirtmelidir (orijinali 
ve noter onaylı Rusça çevirisi). 

* Standart sağlık formu beyanı 

Rusya'da eğitim almanıza engel 

olacak sağlık sorunlarınızın 

olmadığını belirtmeli ve HIV 
testi sonuçlarını (veya sağlık 
sertifikası) içermelidir. 

Fotoğraflar 

belirtilen formda olmalıdır. 


İlk aşamada genellikle, onaylı ve 
çevirisi yapılmış kimlik kartı ve 
eğitim sertifikası kopyaları yeterli 
olmaktadır. İkinci aşamada (Rusya'ya geldikten sonra), üniversitenin seçim komitesine ek sertifikaları ve belgelerin orijinallerini 
getirmelisiniz. 


Her aşamada İstenen belgeler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakiler ile iletişime geçebilirsiniz: 


* Üniversitelerin uluslararası ofisleri (eğer bireysel olarak başvuruyorsanız); 


* Ülkenizdeki Rossotrudnichestvo ofisleri veya Rus elçiliği (eğer 
hükümet bursuna seçilmek için 
rekabetçi bir seçim sürecine 
katılıyorsanız). 


Çoğu durumda, belgelerin adayın 
ülkesinde onaylanmış olması 
gerekmektedir. Bazı ülkelerden 
gelen başvuru sahiplerinin, ayrıca 


diplomalarının veya sertifikalarının 
Rusya'da tanınması işlemlerinden 
geçmesi gerekir. Ayrıntılı bilgi için 
http//studyinrussia.ru/en/study- 
irrussia/certification/ sayfasına 
bakın. 


Rekabetçi Seçim Sürecinden 
Geçin 
Rekabetçi Seçim Türleri: 


Giriş Sınavları ve Giriş İçin Birleşik 
Devlet Sınavı (EGE) 

Normal koşullarda bir Rus üniversitesine kayıt yaptırırken başvuru sahipleri, Birleşik Devlet Sınavı (EGE) 
sonuçlarını teslim etmeli veya kayıt 
sınavlarını geçmelidirler. 


EGE, Rusya'daki tüm lise mezunlarının girdiği bir sınavdır. Bu sınavın 
sonuçları, Rus üniversitelerine 
kayıt yaptırma aşamasında kabul 
edilmektedir. 

Uluslararası öğrenciler de bir üniversiteye kayıt yaptırmak için EGE 
sınavına girebilirler. Gerekli tüm 
bilgiler sınavın resmi web sitesinde 
bulunabilir. 

Buna ek olarak üniversiteler; seçtiğiniz alana denk gelen disiplinde 
yazılı veya sözlü olarak kayıt sinavları yapmaktadır. Kayıt kararları 
bu sınav sonuçlarına göre verilir. 
Bazı üniversiteler, uluslararası 
öğrenciler için ayrı bir kayıt sınavı 
yürütmektedir. 


Akademik Yarışmalar 


Her yıl, Rusya'da ve yurt dışında, 
farklı seviyelerde düzinelerce akademik yarışma düzenlenmektedir. 
Kazananlar ve bu yarışmaların bazılarında yüksek sıralarda yer alan 
diğer katılımcılar, herhangi bir sınava girmeden veya ayrıcalıklı şartlarla Rusya üniversitelerine kayıt yap- 


tırabilirler. Yabancılar uluslararası 
çapta ve Rusya'daki yarışmalara ek 
olarak, çeşitli üniversite gruplarının 
kendileri için özellikle düzenlediği 
yarışmalara da katılabilir. 


Sınavlar 


Çoğu Rus üniversitesi, kendilerine 
Özel veya grup olarak sınavlar yapar ve bu sonuçlara göre yetenekli 
uluslararası öğrencileri seçerler. 
Üniversite temsilcileri çeşitli ülkeleri ziyaret eder veya yurt dışındaki 
meslektaşlarına sınav görevlendirmeleri gönderirler. En iyi sınav 
sonuçlarına sahip adaylar, Rus 
üniversitelerine kayıt yaptırırken 
ayrıcalıklı koşullara sahip olurlar. 


Davet Mektubu Alın ve 
Öğrenci Vizesine Başvurun 


Rusya ile vize anlaşması olan ülkelerden gelen öğrenciler, ülkeye 
pasaportlarını göstererek giriş 
yapabilirler (Rusya ile vize anlaşması olan ülkelerin listesini Rusya 


den öğrenebilirsiniz). 
Diğer tüm durumlarda ise öğrenciler, kimliklerini kanıtlayan bir 
belgenin yanında bir öğrenci vizesi 
de sunmalıdırlar. Daha detaylı bilgi 
için http://studyinrussia.ru/en/li- 
fe-in-russia/arriving-in-russia/visa/ 
sayfasına bakın. 


Öğrenci vizesine başvurmak için 
bir davetiye gereklidir. 

» Rusya'ya davetiyeler, Rusya 
Dışişleri Bakanlığı ve Göçmenlik Konuları İdaresi tarafından 
çıkartılır. 


Rusya'da bir üniversiteye rekabetçi seçim (kotalar) yöntemiyle 
kabul edilen öğrenciler; davetiyelerini Rusya Dışişleri Bakanlığr'nin talimatları doğrultusuna 
alırlar. Rossotrudnichestvo ofisinde kendilerine davetiyelerinin 
altı haneli belge sayısı verilir, 
bunu öğrenciler vize başvurularını yaparken diğer belgeleriyle 
birlikte verirler. 

* Eğer öğrenci üniversiteye standart prosedürlerle veya ücret 
ödeyerek kabul edilmişse, davetiye üniversite tarafından gönderilr. Vize başvurunuzu yapmak 
için orijinal davet mektubuna 
ihtiyacınız olacaktır. 1 
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Hollanda, Amsterdam'da Eğitim: 
eğitimden çok daha ötesi! 


Eğitiminizden en iyi şekilde faydalanmak mı istiyorsunuz? Bunu 
yapmak için yurt dışında eğitimi 
mi düşünüyorsunuz? Hollanda'nın 
başkenti Amsterdam'ı daha yakından tanıyın. Geni 

konuşan nüfusuyla ve öğrenciler 
için sonsuz aktivite ve fırsatlarıyla 
Avrupa'nın kalbinde yer alan Amsterdam, gerçek anlamda uluslararası bir ortamda unutulmaz bir yurt 


Hollanda üniversiteleri zengin bir 
Hollandalı ve uluslararası öğrenci 
karışımına sahiptir. Tamamıyla 
İngilizce olarak sunulan 1200'den 
fazla program ile Hollanda'daki 
üniversiteler, Avrupa kıtasındaki en 
fazla sayıda uluslararası programı 
sunarlar. Hollandalılar yabancılara 
karşı açık fikirli olmalarıyla tanınırlar. Toplum, yüzyıllardır dünyanın 
her yerinden gelen farklı kültürlerle 


güçlü şekilde iletişim içindedir. 

Bu durum da Hollanda nüfusunun 
X95'inin İngilizce konuşmasıyla 
kanıtlanmıştır; bu oran Hollanda'yı 
İngiltere haricinde Avrupa'daki en 
fazla İngilizce konuşan ülke yapar. 
Bu nedenle Hollanda eğitim sisteminin, günümüzde 160'tan fazla 
ülkeden gelen, birçok uluslararası 
öğrenciyi kendisine çekmesine 
şaşmamak gerekir. 


Bunların çoğunluğu Amsterdam'da 
kalmayı tercih eder. Bunu yapmak 
için de geçerli sebepleri vardır. 
Hollanda'nın başkenti olan Amsterdam, ülkenin en geniş, en kültürel 
ve hareketli şehridir. Van Gogh'un 
ve Rembrandt'ın resimleri, Heineken'in ünlü bira fabrikası, Anne 
Frank Müzesi ve sayısız kanal, ünlü 
tarihi binalarla çevrilidir Amsterdam'da her şeyi bulabilirsiniz. Şehrin merkezi küçüktür, sizi kısa bir 
sürede evinizdeymiş gibi hissettirir. 


Hollanda'daki öğrenci hayatı,'eğitimden çok daha fazlası' sloganıyla 
özdeşleşmiştir. Devlet, kurumlar ve 
topluluklar tarafından desteklenen 
Hollanda yüksek eğitim sistemindeki öğrenciler, eğitimlerinin 
yanında kişisel olarak kendilerini 
de geliştirmeye çalışırlar. Çoğu 
üniversitelerinin öğrenci birliklerinden birine katılır ve buradaki 
topluluklarda yer alarak çok değerli 
iş deneyimleri edinirler. Öğrenci 
birliklerinin toplulukları eğitiminizle 
ilgili şirketlere ve organizasyonlara 
ziyaretler düzenleyebilir veya profesyonel sektörde çalışan mezunların katıldığı, eğitim programınızı 
muhtemel kariyer fırsatlarıyla birleştiren iletişim ağı kurma etkinlikleri organize edebilir. Bazı topluluklar yurt dışı gezileri veya üniversite 
ve şehirde partiler planlar. Böylece 
öğrenci birlikleri sizlere ömür boyu 
sürecek arkadaşlıklar için kolay 
erişim sunar. Üniversite içindeki 


öğrenci birlikleri genellikle eğitim 
programlarıyla ilgilidir. Üniversite 
dışında ise daha da geniş çeşitlikte öğrenci birlikleri bulunur. 
Danışmanlıkla mı ilgileniyorsunuz? 
Öğrenciler için bir danışmanlık 
birliğine katılabilirsiniz ve kar amaci gütmeyen organizasyonlar için 
gerçek dünya dosyalarını çözmeye 
başlayabilirsiniz. Diplomasi üzerine bir kariyerin mi peşindesiniz? 
Birçok Model Birleşmiş Milletler 
konferansından birine katılın. Daha 
çok sporla mı ilgileniyorsunuz? O 
zaman öğrenciler için kürek takımının bir üyesi olmayı düşünebilirsiniz, böylece ulusal yarışmalara 
katılabilir ve hatta koçluk görevini 
alabilirsiniz. 


Fırsatlar burada bitmiyor. Siyasete ilgi duyan öğrenciler, i 
konseyi seçimlerine katılabilirler; 
bu konseylerin Hollanda kanunları 
ile üniversitelerin politikaları üzerinde ortak karar alma konusunda 
güçleri vardır. Eğer sürdürülebilirlik 
konusuna ilgi duyuyorsanız, üniversitelerin birinde Yeşil Ofise katılabilir ve burada üniversitelerin ve 
bağlı oldukları toplulukların daha 
sürdürülebilir şekilde yaşaması için 
girişimler geliştirebilirsiniz. Son 
olarak, bu öğrenci birliklerinin ve 
organizasyonlarının hepsi öğrenci 
kurulları tarafından yönetilir, bu 
yüzden bir organizasyonu yönetme 
konusunda deneyim kazanmak 
istiyorsanız bunun için birçok fırsat 
bulabilirsiniz. 


Önemli olan nokta, Hollanda'da 
eğitiminizin hemen yanında tam bir 
öğrenci hayatı vardır. Hollandalılar; 
öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve iş piyasasına kolay erişim 
sahibi olmaları için eğitimlerinin 
yanında diğer becerileri de edinmelerinin faydalı olacağına inanırlar. 
Yine, söylemeye gerek yok ki, 
eğitim programları önceliğiniz ok 
maya devam edecektir ancak aynı 
zamanda bu programlarda sizin 
kişisel gelişiminiz temel konudur. 
Hollanda öğretim tarzı son derece 
interaktif ve öğrenci merkezlidir. 
Sizden dersler ve söyleşilerde 
sunulan bilgiler konusunda kritik 
düşünmeniz ve onları değerlendirmeniz beklenir. Bu nedenle sınıftaki tartışmalarda kendi fikirlerinizi 
geliştirmeniz ve ifade etmeniz, 
Hollanda eğitiminin önemli bir 
yönüdür. Yine bu şekilde eğitim, 


bilgiyi tekrar üretmekten ibaret 
değildir. Bu bilgiyi değerlendirmek 
ve mümkün olan her yerde kendi 
kişisel gelişiminiz için kullanmak 
çok çok daha önemlidir. 


Hollanda üniversiteleri bunu yap- 
'manıza yardımcı olmak için aktif 
bir şekilde yöntemler geliştirmektedir. Örneğin Vrije Universiteit 
Amsterdam, Hollanda'da Toplum 
Hizmetleri Öğrenimini eğitim programlarına entegre etmesiyle taninır. Öğrenciler akademik becerilerini toplumsal sorunları, sivil toplum 
organizasyonları ve belediyeler için 
gerçek hayat projelerini uygulama- 
da ortaya çıkan unsurları çözmek 
için kullanırlar. Sosyal farkındalık 
ve toplumsal katılım oluşturmak, 
size ek bir değer katan ve bi 
boyunca faydasını hissedeceğiniz. 
önemli temel etmenlerdir. 


Mesaj oldukça nettir Hollanda eğitim sistemi, eğitiminiz esnasında 


rak geliştirmeniz için sonsuz fırsatlar sunar. Özellikle Amsterdam'da 
kolaylıkla aktif, uluslararası olmaya 
uyumlu bir öğrenci topluluğunun 
bir parçası olacaksınız. Bu nedenle 
yalnızca eğitim almaktan çok daha 
fazlasını yaparak eğitim süreniz- 
den en iyi şekilde faydalanmak ve 
gerçek anlamda uluslararası bir 
ortamda yurt dışı eğitim alarak 
istiyorsanız; hiç tereddüt etmeden 
Amsterdam'a giden bir uçağa atlayın! Asla pişman olmayacağınız, 
hayatınızı değiştiren bir deneyim. 
olacak. 


Vrije Universiteit A 
ichelors.vu.nl| 
nl 


erdam, 
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Lise, dil becerilerinizi geliştirmek 
ve ilk defa yeni bir kültürü keşfetmek için harika bir zamandır — bunun için belki de İspanyol araması 
en iyi seçenektir! Segovia'daki 
Roma su kanallarını, Madrid'deki 
kraliyet ailesi malikanesini ve 
Basgue Bölgesi ile Catalonia'daki 
İspanyol İç Savaşı kalıntılarını 
görebileceğiniz bir yerde Avrupa 
tarihi dersi almak çok daha ilgi 
çekicidir. İspanya sanat için bir 
tapınaktır; Picasso, Dali ve El 
Prado müzesini daha önceden 
duydunuz değil mi?! İspanya'daki 
lise eğitiminizden sonra, hayatınız 
boyunca size eşlik edecek bir dolu 
yeni beceri ve yaşam tecrübesiyle 
liseden mezun olursunuz, bu fırsatı 
kaçırmayın! 


MERKEZLER 


İspanya'da bir lise eğitimi almayı 
seçtiğinizde, ülkenin her yerinde 
çok çeşitli konumlarda seçeneklerin çokluğuyla şımaracaksınız. İspanya'nın dört resmi dile sahip oldu- 


ğunu biliyor muydunuz? İspanya'nın. 
bölgelerinin her biri belirgin bir 
kültüre sahiptir ama dürüst olmak 
gerekirse; İspanya'da lise eğitimi 
için doğru olmayan bir seçenek 
yoktur; her şehir başlı başına bir 
mücevherdir ve orada yaşadığınız 
deneyime bayılırsınız! 


Eğer ucuz tapas yeme ve harika 
dağ manzaraları fikrini sevdiyseniz 
Granada'yı seçin. Bu Endülüs şehri 
Sierra Nevada Dağları'nın eteklerindedir ve wow” çok güzeldir. 
Granada Fas kültüründen oldukça 
etkilenmiştir; bunu da mimaride, 

el sanatları pazarında, kıyafetlerde 
(cin pantolonlarını düşünün) ve birçok nargile barında görebilirsiniz. 
Buraya geldiğiniz ilk zamanlarda 
Elhamra'yı gezin ve flamenko müziği ve dansını izlemeyi unutmayın; 
en iyi müzik mekanları için Sacromonte bölgesine gidin. 


Tarih ve sanat tutkunuz için Madrid sizi çağırıyor! Şehir merkezinin 
tam göbeğinde; dünyanın en ünlü 


sanat eserlerinden bazılarını sergileyen El Prado ve Reina Sofia 
müzeleri bulunur. En iyi yanı ne mi? 
Bu müzeler sıklıkla ücretsiz giriş 
günleri düzenlerler! İspanya'nın 
başkenti olan Madrid, ülkenin en 
önemli devlet binalarına ev sahipliği yapar ve mimari gerçekten 
muazzamdır. Madrid'de olduğunuz süre içinde bir Real Madrid 
maçına gitmelisiniz; gerçekten 

de Madrilefios size başka takımları 
izlemenin gereksiz olduğunu gösterecektir. 


İspanya'nın bir diğer güney noktası Seville'de sıcaklık yazın biraz 
yüksektir (burada ortalama 35 
santigrat derecelerden bahsediyoruz). Seville'in boyutu, yaşamak 
için orta boyutta bir şehir arayan 
lise öğrencileri için mükemmel 

dir; bütün olanaklar bulunur ama 
büyük bir şehir kadar da kalabalık 
değildir. Guadalauivir Nehri üzerine 
kurulmuş Seville, etrafta gezinmek 
ve Endülüs kültürünü görmek için 
harika bir şehirdir. 


Gaudi'nin mimarisini, Katalan ve 
İspanyol kültürlerinin birleştiği noktayı ve her şeye sahip plajları görmek için Barcelona'daki lise programlarını seçin. Bu şehirde her şey 
vardır ve müzik, tiyatro, dans ile 24 
saat uyanıktır. Plaza Espafa'nın 
yanındaki Montjuic'te 1992 Olimpiyatlarının mekanlarını gezebilir ve 
şehir ile denize tepeden bakan ve 
asla unutamayacağınız muhteşem 
manzaralara sahip Gaudi'nin Parc 
Guell'ine gidebilirsiniz. 


İspanya'da lise eğitimi için göz 
önünde bulundurmaya değer diğer 
güzel şehirler arasında Salamanca ve Valencia bulunur. 


İSPANYA'DAKİ LİSE 
EĞİTİMLERİ 

İspanya'daki lise programları 

yaz döneminde iki hafta kadar 
kısa sürebiilirken, yerel bir okulda 
derslere girerek kendinizi eğitime 
adayacağınız tam bir akademik yıl 
kadar da uzun olabili 

herhangi bir lise ei üyi 
ihtimalle kültürel aktiviteler, geziler, 
dil sınıfları ve kaynakları ve 7/24 


> 


acil durum desteği sunar. Hatta burada doğrudan akademik derslere 
odaklanmaktansa; ders olmadan 
öğrencilere ülkedeki şehirlerin ve 
çeşitli kültürlerin sunduğu gerçek 
örnekleri göstermek amacıyla kendi başlarına geziler sunan kurumlar 
da bulunur (kulağa harika geliyor, 
değil mi?). Bu programlar daha çok 
maceracı seyahat deneyimlerine 
odaklıdırlar. 


İspanya'da lise öğrencileri için 
sunulan bazı kısa dönem yaz 
programları, İspanyol kültürünün 
yanı sıra İspanyol dili eğitimine de 
odaklanmıştır. Bu programlar; öğrencilere sınıf arkadaşlarıyla beraber seçtikleri şehri tanımalarına 
imkan sunan eğlenceli aktivitelerle 
doludur. İspanya'daki daha uzun 
lise eğitim programları; genellikle 
daha kapsamlıdır ve kendi ülkenizdeki lise eğitimiyle benzer dersler 
işler. Eğer bir boş yıl (gap year) 
programına katılıyorsanız; üniversite seviyesi derslerine bile katılma 
ve hatta lise öğrencisi olarak üniversite kredileri kazanma şansınız 
olur. 


İspanya'daki lise programları, her 
seviyeden İspanyolcası olan öğrenciler için sunulur. Lise eğitim programları planlı ve programlı aktiviteler ile oldukça iyi yapılandırılmış 
olduklarından dolayı öğrenciler için 
tesis içindeki çalışanlardan yüksek 
seviyede destek ve yardım bulunur. 


MALİYETLER 

İki ile dört haftalık her şey dahil 
yaz programları $2,500 ile $6,000 
arasında değişirken, yıl boyu süren 
programlar veya boş yıl programlanaylık olarak biraz daha uygundur. 
ve yılda $11,000'a kadar düşmek 
tedir. Eğer İspanya'da ek özellikleri 
ve hizmetleri olmayan bir lise programını seçerseniz, günlük yaşam 
maliyetlerinin yaklaşık ne kadar 
tutacağını bildiğinizden emin olun 
Aylık bir metro kartı $50, üç kap 
öğle yemeği yaklaşık $10, bir sinema bileti $10 ve bir kahve $3'dır. 


Bir yaz döneminde veya akademik 
yıl boyunca İspanya'da bir lise eğitimi alarak hayatınıza biraz İspanyol kültürü katın. S/ se puedela 


Kings College 


grounds of King's'College Madrid; 
one of'the largest and 037 


successful British sehoolsiin Europe. ya 
Ni e - 


Www.kingscollegeschools.org 


İngilizce kursları 


Avustralya'da İngilizce eğitimi, sınıfta 
kelimeleri tekrar etmekten çok daha 


fazlasıdır. Öğretim yaklaşımımız kritik 
düşünmenin yanında her biri gerçek 
ei deneyimlerinden alınan grup ve 

roje çalışmalarına odaklanır; bu da 
kasa dili değil, günlük hayatta onu nasıl 
kullanacağınızı da öğrenmeniz anlamına 
gelir. 


Avustralya'da İngilizce öğrenerek, kendi 
ülkenizde edinemeyeceğiniz çok çeşitli hayat 
becerileri edinirsiniz. Problem çözme, farklı 
türlerdeki takımlara liderlik etme ve gerçek 


hayat durumlarında İngilizcenizi kullanma 
gibi paha biçilmez beceriler; ömrünüz 
boyunca kullanacağınız özelliklerdir. Eğitim 
tesislerimizde çeşitli kültürlerden gelen 
öğrenci karışımı sayesinde gerçek anlamda 
uluslararası bir ortamda dünyanın dilini 
öğreneceksiniz. 


İngilizce dili öğretimimiz sürekli olarak 
yüksek kaliteyi korur; her nerede eğitim 
alıyor ve hangi kursa gidiyor olursanız olun. 
Dünyada ulusal çapta standartlar uygulayan 
ve kapsamlı sektör lideri kalite destek 
şemasına (bkz. English Australia) sahip olan 
tek ülke olarak; İ 
alacağınızdan emi olabilirsiniz 


Maral - ye 


İngilizce eğitim türleri 
Avustralya, çok çeşitli eğitim ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bir 
dizi İngilizce kursu sunar. 


Genel İngilizce 


* Hedefiniz — Daha yüksek seviyedeki kurslara geçmek için 
genel yeterliliğinizi geliştirmek; 
İngilizcenizi günlük kullanım 
için geliştirmek; İ izi 
seyahat etmek için geliştirmek; 
İngilizcenizi işiniz amacıyla 
geliştirmek veya İngilizce konuşulan bir ülkede günlük işlerde 
çalışmak 


Kurs açıklaması — Konuşma ve 
dinlemeye ağırlık veren iletişim 
becerileri üzerine odaklanma 


Akademik Amaçlar için İngilizce 
* Hedefiniz - Bir Avustralya okulunda, meslek yüksekokulunda 


veya üniversitesinde eğitim 
almak 


Kurs açıklaması - İngilizce konuşulan bir üniversitede, yüksek 
eğitim veya meslek eğitim kurumunda hazırlık 


Belirli Amaçlar için İngilizce (ESP) 
* Hedefiniz - Belirli durumlarda 
kullanmak üzere konuşma ve 


yazma İngilizcesini öğrenmek, 
belki de bir staj yapmak 


* Kurs açıklaması — İşletme, havacılık veya turizm gibi belirli 
kurs alanları için pratik İngilizceye odaklanma 


Sınav Hazırlık 


* Hedefiniz - IELTS, TOEFL, TOEİC, 
veya Cambridge First Certificate 
gibi bir sınava girmek 

* Kurs açıklaması — İngilizce uzmanlık sınavlarına hazırlık 


Öğretim Amaçlı İngilizce 
* Hedefiniz - Kendi ülkenizdeki 
okullarda İngilizce eğitimi vermek 


* Kurs açıklaması - Bu kurslar 
arasında TESOL (Teaching 
English to Speakers of Other 
Languages) ve EFTC (English for 
Teaching Children) yer alır. 


Eğitim Turları 


* Hedefiniz - Kısa bir tatil yapmak, 
İngilizce öğrenmek ve eğlenmek 
ya da İngilizce öğrenmek ve iş 
ile ilgili eğitim almak 


* Kurs açıklaması - Bu kurslar 
Genel İngilizce ile spor, sosyal, 
turistik, kültürel veya profesyonel eğitim aktivitelerinin bir 
birleşimidir. 


Kalite garantimiz 
“Avustralya'da uluslararası 
için ulusal düzenleme ve kali 
ajansları bulunmaktadır — Tertiary 
Education Ouality and Standards 
Agency (TEOSA) ve Australian 
Skills Ouality Authority (ASOA). Bu 
kurumlar Avustralya Hükümeti 
tarafından kurulmuştur. Amaçları; 
ulusal çapta onaylı kalite standartlarının karşılandığından emin 
olmak amacıyla kursları ve eğitim 
sağlayıcıları düzenlemek için geliştirilen bir dizi bağımsız standartlar 
ile üniversite ve üniversite dışı 
eğitim sağlayıcıları düzenlemek 

ve kalitelerini denetlemektir. Bu 

iki yapı İngilizce dil yüksekokulları 
için uygulanan ulusal standartların 
denetlenmesi konusunda sorumluluğu paylaşırlar. 


Bununla birlikte aşağıdaki öğrenci 
hakları da Education Services for 
Overseas Students (ESOS) altında 
hukuki olarak korunmaktadır. 


* Tüm uluslararası öğrencilerin 
refahı, 


* Öğrencilerin eğitim deneyiminin 
kalitesi. 


* Güncel ve doğru bilginin temini. 


English Australia 


yanın her yerinden gelen öğrenciler 
Ve profesyonellere kaliteli İngilizce 
dil programları sunan Avustralya 
çapında 100'den fazla okulu temsil 
etmektedir. 


English Australia'nın odak noktaları: 


* En yüksek kalitede İngilizce dil 
programları sunmak; 


* Güvenli öğrenim ortamı için bir 
dizi destek hizmeti vermek; ve 


* Her türden vize taşıyan öğrenciler için eğitim koruma garantisi 
vermek. 


Avustralya'da Eğitimin 
Maliyetleri 


Avustralya'da eğitimin maliyetleri 


Bir uluslararası öğrenci olarak eğitim ücretleriniz eğitiminizden önce 
ödenmelidir. Kursları ve eğitim 
ücretleri gi 
için web sayfasını kullanabilirsiniz. 
Kursunuz için kurs malzemeleri 
veya kurumun tesislerine erişim. 
gibi uygulanan ek bir maliyet de 
olabilir. 


Aşağıdaki liste değişik türdeki 
yeterlilikler için çeşitli kurs maliyetleri hakkında genel bir fikir verebilir. 


Okul - $7,800 ile $30,000 arası 


İngilizce dil eğitimleri - Kurs 
süresine bağlı olarak haftada 
yaklaşık $300 


Mesleki Eğitim ve Uygulamalı 
Eğitim (Sertifikalar | - IV, Diploma ve İleri Diploma) - $4,000 ile 
$22,000 arası 


Lisans Derecesi - $15,000 ile 
$33,000* arası 


Yüksek Lisans Master Derecesi - $20,000 ile $37,000* arası 


* Doktora Derecesi - $14,000 ile 
$37,000* arası 


* Not: Bu rakamlar veterine: 

gibi yüksek değerli kursları içerm 
ir. Bu kursların mali 
için lütfen kurumun web sayfasını 
et edin. 

Tüm maliyetler Avustralya Doları cinsinden ve yıllık maliyetlerdir. 
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Hem geleneklerine olan saygıyı 
hem de inovasyona yönelik sağlam 
bir isteği içinde barındıran benzersiz kültürüyle açık ve samimi 
Litvanya, uluslararası eğitime devam etmek için en ilginç ülkelerden 
biridir. 


Avrupa Birliği bünyesinde en hızlı 
büyüyen ekonomilerden birine ev 
sahipliği yapan Litvanya, diğer 
birçok Avrupa ülkesine göre çok 
daha düşük yaşam masrafları da 
sunmaktadır. Ayrıca, 20'den fazla 
üniversite ve uygulamalı bilimler 
üniversitesi ile uluslararası öğrencilerin seçebileceği İngilizce öğretilen 300'den fazla program sunan 
sınırsız imkanların bulunduğu bir 
ülkedir. 


u öğrenciler 7 


yâ.yı seçiyor 


Litvanya yüksek öğrenim kurumları, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere mesleki ve kişisel 
beceriler geliştirmek, yeteneklerini 
ortaya koymaya teşvik etmek, hedeflerine ulaşmalarını sağlamak ve 
daha iyi bir gelecek için çok çeşitli 
fırsatlar sunmaktadır. 


Litvanya'nın doğu ve kuzey 
Avrupa'daki en eski üniversitesi 
olan Vilnius Üniversitesi 1579'da 
kurulmuş olup Vilnius şehrinde 
yer almaktadır. Modem bilimsel 
laboratuarlar, bilim ve iş vadileri, 
sanat inkübatörleri ve diğer 
tesisleri içeren modern altyapı, 
akademik gelenekler ile birleşerek 
muhteşem bir eğitim ortamı 
yaratmaktadır. 


Şu anda Litvanya'da yüz elli farklı 
ülkeden öğrenci eğitimine devam 
etmektedir. 


Yüksek Eğitim Sistemi 


Litvanya'da yüksek öğretim kurumları iki tiptir üniversiteler ve kolejler 
(uygulamalı bilimler üniversiteleri). 
Eğitim süreci üç aşamalı olarak 
düzenlenir. lisans eğitimi (üniversitelerde) veya mesleki lisans eğitimi 
(üniversitelerde), yüksek lisans 
eğitimi ve doktora çalışması. Öğrenciler tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak eğitim alma tercihine 
sahiptir. 


Kolejde alınan eğitimler mesleki 
faaliyetler için eğitim amaçlı prog 


ramlardan oluşur. Kolejlerde tam 
zamanlı eğitim süresi genellikle üç 
yıl ve yarı zamanlı eğitim ise dört 
yıl sürmektedir. Pratik eğitim, ça- 
İışma programının en az üçte birini 
kapsar. Mezunlar profesyonel bir 
lisans diploması almaktadır. Pratik 
tecrübeye sahip öğrenciler, üniversitelerde yüksek lisans eğitimine 
devam etmek ek ders alabilirler, bu 
derslerin süresi ve miktarı üniversiteden üniversiteye farklılık göstermektedir. Kolej eğitimi devlet veya 
özel okullarda alınabilir. 


Üniversite çalışmaları evrensel bir 
akademik eğitim, teorik eğitim ve 
en üst düzey mesleki mükemmellik 
sağlamktadır. Üniversitelerde tam 
zamanlı eğitim süresi dört yıldır. 
Mezun olanlara lisans diploması 
verilmektedir. MEZunlar bir buçuk 
yıldan 2 yıla kadar sürecek olan 
lisansüstü eğitimlerine devam 
edebilirler. Lisansüstü eğitim sonrasında akademik faaliyetlere kendilerini adamak isteyenler, doktora 
eğitimi alabilir (öğrenim süresi dört 
yıldır). 


Başvuru süreci 


Çoğu üniversite Eylül ayında başlamayacak olan eğitim dönemi için 
son başvuruyu Haziran ayında alır 
ancak yabancı uyruklu öğrencilerin 
mümkün olduğu kadar erken başvurmaları önerilir. Litvanya üniversitesine kaydolmak için aşağıdaki 
adımlar gereklidir. 


* Uygun bir lisans programını 
bulun ve şimdiye kadar aldığınız eğitimi, önerilen çalışma 
programının önkoşullarına göre 
değerlendirin. Eğitim belgelerinizin Litvanya Cumhuriyeti'nde 
tanınması gerektiğini unutmayın. Başvuru öncesinde Kabul 
Görevli ile iletişime geçmeniz 
önerilir. Yabancı okuldan alınan 
belgelerin ve yüksek öğretim 
niteliklerinin değerlendirmesi 
ve tanınması, Litvanya Yüksek 
Öğrenimde Kalite Değerlendirme Merkezi tarafından gerçekleştirilir 


* Program ve üniversite seçimin- 
den sonra, başvuru formunu 
doldurmanız ve başvuruda bulunduğunuz üniversitenin talimatlarına uygun olarak belge- 


lerinizi göndermeniz gerekmektedir. Litvanya üniversitesine 
kabul başvurusu online olarak 
yapılabilir. O. Başvuru süreci ve 
kabul koşullarının tüm ayrıntıları üniversitenin web sitesinde 
listelenmiştir. 


Başvuru Koşulları 


Litvanya'nın bir yüksek öğretim 
kurumunda lisans eğitimine devam 
etmek istiyorsanız, lise 
veya eşdeğer bir yeterliliğe sahip 
olmanız gerekmektedir. İkinci devre üniversite programına kabul edilmek için bir lisans veya eşdeğer bir 
yeterliliğe sahip olmalısınız. Üçüncü devredeki üniversite çalışmalarına (doktora ya da lisans üstü 
sanat çalışmaları gibi) girmek için, 
ilgili çalışma alanında bir yüksek 
lisans veya ilgili bir dereceye sahip 
olmalısınız. Uluslararası öğrenciler (AB dışındaki öğrenciler dahil) 
devlet tarafından finanse edilen 
doktora çalışmalarına başvurmaya 
uygundur. İngilizce dil yeterliliği 
şarttır. 


Eğitim Ücreti 


Öğrenim ücretleri, programa ve 
lisans ya da lisansüstü eğitim olup 
olmadığına bağlıdır. Yükseköğretim 
kurumlarında yapılan çalışmalar 
ortalama olarak lisans eğitiminde 
yılda 1.000 - 5.000 EUR, yüksek 
lisans çalışmaları için yılda 2.000 
-6.500 EUR, doktora çalışmaları 
için yılda 7.000 - 8.500 EUR arasındadır. 


Dünyanın birçok yerinde yüksek 
ğrenim fazlasıyla pahalı olduğu 
tvanya'daki uluslararası öğ- 


rencilerin dörtte üçünden fazlası, 
en yüksek eğitim kalitesi karşılığı 
makul eğitim ücretlerinin yanı 
sıra cömert burs programları ile 
bütçeli 


rahatlıkla düzenleyebik- 


edinmeleri ve eğitim, bilim veya 
mesleki staj programları ile istihdam edilebilirliklerini geliştirmeleri 
için mükemmel bir fırsat sunmaktadır. Öğrenciler ayrıca AB staj 


programı Erasmus * 'ın sunduğu 
fırsatlardan yararlanabilir ve uluslararası iş deneyimi kazanabilir. 


destek gibi servisler ile 
yardımcı olan Kariyer merkezleri 
bulunmaktadır. Öğrenciler lisans 
eğitiminin ikinci yılında, Litvanya 
Cumhuriyeti Hukuku uyarınca haftada 20 saat çalışmaya hakkına 
sahip olur. Litvanya'da faaliyet 
gösteren birçok Litvanya ve uluslararası şirket, öğrencileri ve yabancı 
yetenekleri bünyelerine katmak 
için isteklidir. 


Öğrenciler, bilimsel fikirlerin hayata geçirildiği ve işletmeler haline 
geldiği entegre bilim, çalışma ve 
iş merkezlerinden de faydalanma 
şansına sahiptir. Litvanya, dünyanın dört bir yanından iddialı genç 
girişimcileri çeken, dünyanın en 
cazip ve uygun fiyatlı startup ekosistemlerinden birine sahiptir ve 
son birkaç yılda öğrenci kaynaklı 
yeni startupların sayısı önemli 
ölçüde artmıştır. a 


Litvanya'da eğiti 
ilgili dahha fazla bilgi için: 
www.studyinlithuania.İt 
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Size.En Uygun 
MBA Programı 
Hangisi? 


Sadece hangi MBA programına 
gideceğinizi seçmek, bir torbadan 
en iyi şekerlemeyi bulmak gibi ciddi 
bir çalışma olabilir. Aynı zamanda 
son derece lezzetli de olabilir. Günümüzde dünya çapında zengin 
çeşitlilikte MBA programı opsiyonu 
bulunuyor. Sadece müfredat veya 
seçmeli dersler açısından değil, 
konumundan söz etmeye bile gerek 
yok; aynı zamanda süresi, sunum 
şekli ve yoğunluğu açısından da 
oldukça zengin. Kısacası herkesin 
zevkine göre bir seçenek var. 

Bu denli geniş yelpazede MBA 
programı bulunduğu için bir Google 
araştırması korkunç olacağı gibi, 
nihai kararı vermek de oldukça baş 
döndürücüdür. 


Haydi sunulan değişik MBA program tiplerine veya formatlarına bir 
göz atalım. Altını çizmemiz gereken 
bir nokta da; bir MBA programı ile 
diğeri arasındaki farklar her zaman 
net bir şekilde belirtilmemiştir — 
arada birçok esneklik ve örtüşme 
bulunur. 


MBA program türleri: temel 
konular 


Tam zamanlı MBA programı 


Tam zamanlı MBA, aslında tam 
olarak adından da anlaşılabilir. Bu 
programa katılanlar, çalıştıkları 
işten ayrılarak veya 10 ile 24 ay 
kadar ara vererek tam zamanlı 
MBA eğitimine odaklanırlar. Tam 
zamanlı başlık altında üç alt tür yer 
alır, bunlar. 


* İkiyıllık MBA: Kuzey Amerika'da 
dukça yaygın olan bu program, 
öğrencilere programın yarısından itibaren yaz aylarında staj 
yapma imkanı sunar. Bu nispeten uzun program; program 
Seçmeli derslerini keşfetmek 
için daha fazla fırsat sunar, bu 
da kariyer değiştirmek isteyenler 
için idealdir. Adayların genellikle 
daha az iş yeri deneyimi bulunur. 


Bir yıllık MBA: Daha yoğun, 
sıkıştırılmış bu seçenek, arzuladıkları sonuçlarla ilgili daha net 
düşünceleri olanlar için daha 
uygundur. Burada gerçek hayat 
projelerine ve canlandırmalarına 
daha fazla odaklanma olabilir. 
Bu format özellikle Avrupa'da 
daha yaygındır; fonksiyonel 
açıdan daha emin adaylar kari- 


yerlerinin nispeten daha ileriki 
aşamalarında kaydolurlar. 


Hızlandırılmış MBA: Bir orta 
seçenektir, ağırlıklı olarak Kuzey 
Amerika'da bulunur (uzatılmıştan daha çok hızlandırılmışttı 
Bu programlar fonksiyonel temel 
modüller konusunda net fikirli 
olan ve bu konuların derinlemesine eğitimine ihtiyaç duymayan 
adaylar içindir. 


Yarı zamanlı MBA 


Yarı zamanlı MBA derecesi, tam 
zamanlı program ile aynı eğitimi 
daha uzun sürede sunar — genellikle daha esnektir. Dersler akşamları 
veya hafta sonları yapıldığı için 
öğrenciler işlerinde çalışmaya 
devam edebilirler. Normalde bu 
programlar, dersleri almanız için 
kampüse gelmenizi gerektirir, bu 
nedenle okula yakın bulunan adaylar için daha uygundur. Ancak bu 
programdan giderek artan oranda 
şunlara geçiş vardır. 

Uzaktan çevrimiçi MBA 

Uzaktan çevrimiçi MBA (çok çeşitli isimlerle anılırlar) de bir yarı 
zamanlı eğitimdir, genellikle hali 
hazırdaki iş pozi 
mayı tercih eden öğrenciler tercih 
eder. Programın çoğunluğunda 
katılımcılar yazılım platformu üzerinden ders materyalleriyle eğitim 
alırlar ve video konferans, tartışma platformları, eposta ve diğer 
araçlar üzerinden profesörler, akıl 
hocaları ve akranlarıyla iletişime 
geçerler. Saygın programlar geneklikle tamamen uzaktan sunulmaz, 
aynı zamanda kampüste eğitimi de 
içerir. Örneğin kursun başında ko- 


vu” 


naklamalı bir liderlik haftası olabilir 
veya ilerleyen safhalarda projeler, 
etkinlikler ve konferanslar olabilir. 
Yöneticiler için MBA (EMBA) 
Yöneticiler için MBA, işlerini ileri 
seviye eğitimle birleştirmek isteyen 
daha üst düzey meslek sahipleri 
yöneliktir. Geleneksel olarak, öğ- 
Tenciler şirketler tarafından finanse 
edilir, ancak son yıllarda kendini 
finanse eden adaylarda bir artış 
görülmektedir. 2016 yılında yöneticiler için MBA adaylarının yaş ortalaması 38'di. 


Bu yarı zamanlı derece programı 
genellikle modüler formatta sunulur, böylece öğrenciler önceden 
belirlenmiş haftalarda veya hafta 
sonu ve akşamları derslere katılabilirler. EMBA programları hızlandırılmış formatta olabilmektedir, 

bu sayede 18 ay kadar kısa sürede 
bitirilebilir veya daha uzun sürebilir. 
Bunun bir alternatif olan küresel 
yöneticiler için MBA (GEMBA), çok 
uluslu bir seviyede iş yapmaya 
odaklanmış katılımcılar için idealdir. Bu MBA programı türü, öğrencilere kıtalar arası eğitim alma ve 
iş projelerine aktif katılma fırsatı 
verir — genellikle eğitim programı 
süresi boyunca altı veya yedi ülkeyi 
gezebilirler. 


Adaylar bunun yanında giderek 
artan sayıda ortak yönetici MBA 
programlarına da başvurabilirler. 
Bu kurslar, iki veya daha fazla lider 
işletme okulunun iş birliği ile oluşur. 


Karen Turtle 
topmba.com. 


ar 2018 - Saye 22 


Gerçek Ticaret. Geleceğin Liderleri. 
Neden İsviçre'de Eğitimi Seçmeli? 


Profesyonel açıdan aktif öğretim üyeleri ve dünyanın 
her yerinde önemli finans ve girişimcilik şehirlerinde 
bulunan kampüsleriyle Geneva Business School; butik 
bir İsviçre işletme okuludur. Küçük sınıflarımız öğrencilerimizin kişisel odaklanmadan faydalanmalarını sağlar 
ve esnek programlarımız onların geleceklerine doğru 
giden eğitimlerini biçimlendirmelerini imkan sunar. GBS 
küresel bir kampüs ağına sahiptir ve kampüsler arası 
geçiş yapmanıza imkan sunar; ayrıca uzman ekibi de 
öğrencilerimiz için en iyi staj fırsatlarını sunmaya kendilerini adamıştır. 


Önemli özelliklerimiz: 


1. Profesyonel Fırsatlar: Öğrenciler işletme sektöründe 
profesyonel ağlarını genişletebilir ve gerçek hayat iş 
deneyimi edinebilirler. 

Öğrencileri aşağıdaki imkanlara hazırlıyoruz: 


* Staj Fırsatları - sadece bir staj yapma fırsatı yakalamak değil, öğrencileri buna hazırlamaktır arzu- 
Iadıkları işi kapmaları için gereken gereçleri onlara 
vermektir. 


Mezun işleri/kariyerleri - işimiz mezun olmanızla 
bitmiyor, öğrenci kariyer hizmetlerimiz iş fırsatlarını 
yakalamaları için öğrencilere rehberlik ediyor. 

Proje Bazlı Öğrenim - eğitim alırken bir yandan da 
proje yürütmek, GBS'de öğrenci eğitiminin en önemli 
yanlarından biridir. Öğrendiklerini hemen uygulamalı 
olarak kullanmaları, öğrencilere önemli bir avantaj 
sağlar. 

Dijital portfolyo - en ileri seviye portfolyomuz, öğrencilerimizin eğitim programı boyunca geliştirdikleri 
projeler, başarılar ve sertifikalardan oluşur. Sonuç 
olarak mezunlarımız iş piyasasına edindikleri dereceyle ve deneyimle girerler. 


2. GBS DNA'sı: Profesyonel öğretim üyelerimiz, kampüslerimizin harika konumları ve yenilikçilik dürtümüz; 
hepsi öğrencilerimize girişimci fikirlerini gerçeğe dönüştürmeleri için gereken doğru rehberlik ve alanı sağlamak için bir araya gelir. 

* Pratik ve Teorik -Proje Bazlı Öğrenim yöntemimiz 
öğrencilerin öğrendikleri tüm teorik bilgiyi pratiğe 
dökmelerini sağlar. Gerçek iş gereçleri ve yazılımlarını kullanarak bu işbirlikçi deneyimin öğrencilere 
seçtikleri kariyer yolunda daha odaklı bir bakış açısı 
verdiğine inanıyoruz. 

* Girişimci düşünce yapısı - öğrencilerimize seçtikleri 
sektörde birer girişimci olmaları için ihtiyaçları olan 
gereçleri ve rehberliği veriyoruz. Sadece yaratıcı olan 
liderler yetiştirmiyoruz, aynı zamanda bu girişimci 
ruhu işletme birimlerine ve uluslararası şirketlere 
uygulamalarını sağlıyoruz. 

Öğretim üyeleri / Pratisyenler - Öğretim üyelerimizin 
hepsi profesyonel olarak çalışmaktadır. Öğrencilerin 


başarılı olmaları için gereken zamanı ayırır ve ilgi 

gösterirler, öğrencileri için uygulamalı durumlar sunmak için kendi deneyimlerinden faydalanırlar. 

Küçük sınıflar - Küçük sınıflarımızın bir sonucu 

olarak öğrenciler daha fazla bireysel ve odaklı ilgi 

görürler ve daha güçlü öğrenci-öğretmen bağı 
kurulur. 

Biçimlendirilmiş Programlar - Programlar * kurslar/ 

modüllerin esnekliği. Kendi zevklerine göre programlarını, ders planlarını ve dersleri seçerek öğrenciler, 
tercih ettikleri anadalda kendilerine has öğrenim 
deneyimini yaratma özgürlüğüne sahiptirler. 

Butik okul - Butik bir okul; her şeyin kişiye özel 

olduğu, her şeyin okul ile öğrenci arasındaki işbirliği ve entegrasyondan ibaret olduğu; kendilerini 
güvende, evlerinde hissedecekleri bir aile havası 
veren bir ortam demektir. Bu ise detaylara önem 
vermekle olur; öğrencilerimize isimleriyle sesleniriz, 
numaralarıyla değil. Profesyonel öğretim üyelerimiz 
de onlara belirli ihtiyaçlarına odaklanan kişisel akıl 
hocalığı hizmeti verirler. 

* Tekno-girişimcilik - Oyunun lideri biziz; öğrenciler, 
yardım eden, rehberlik veren ve başlangıç için fon 
arayan GBS İnkübatörümüzden faydalanırlar. Eğitim. 
yöntemimiz dijital gereçleri kullanır ve geleneksel 
eğitim ile günümüzün teknolojik gelişmelerini 
birleştirmeye olanak sağlayan bir ortam yaratır. 


3. Paranın değeri: Kaliteli öğretim üyeleri sayesinde 
yüksek sıralarda yer alan GBS; İsviçre Kaliteli Eğitim 
damgasını taşır. Ayrıca öğrencilere profesyonel ağlarını 
geliştirme fırsatı da sunuyoruz. Bunların hepsini son 
derece uygun ücretlere yapıyoruz. 

* İsviçre Kaliteli Eğitim - Geneva Business School, en 
ileri İsviçre Kaliteli Eğitimini sunan lider bir eğitim 
kurumudur. Programlarımız; büyük Avrupa şehirierinde bulunan uluslararası kampüs ağı ile “6100 
İngilizce sunulur. 

* Geneva Business School; İsviçre işletme okulları 
arasında üst sıralardadır; İsviçre'de ilk 10 içindeyken, 
Cenevre'de bir numaradır. 

Ücret & maliyet - Rekabetçi eğitim ücretlerimiz bu. 
okulu öğrencilerin gelecekleri için mükemmel bir 
yatırım aracı yapar; onlara en iyi kaliteyi uygun fiyata 
sunar. 


Akreditasyonlar - Lider bir özel kurum olarak 
mükemmel kalitede eğitim sunmaya devam ettiğimizden emin olmak için çok çalışıyoruz; buna IACBE, 
'AASBİ ve EDUOUA gibi dünyanın en saygın bazı 
kurumlarından aldığımız akreditasyonlar sayesinde 
ulaştık. 


4. Uluslararası Açılım: Öğrencilerimizin küresel bir vizyon kazanmalarını; uluslararası ve çeşitlilik sahibi öğ- 
Tenci yapısından bir şeyler öğrenmeler için çok geniş 
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bir iletişim ağımız bulunuyor. Avrupa ülkelerinde çalışarak ve stajlar yaparak, öğrenciler aradıkları uluslararası 
açılımı bulabilirler. 

Kampüsler arası geçiş (GVA-BCN): Öğrencilerin ana 
kampüslerimiz olan Cenevre ve Barcelona okullarımız arasında geçiş yapma şansı vardır. Bu onlara 
aradıkları deneyim ve açılımı sunar; bu iki büyük 
Avrupa şehrinde eğitim alarak öğrenciler farklı 
profesyoneller, şirketler, öğretim üyeleri ve sınıf arkadaşlarıyla tanışabilirler. 

luslararası/Uluslar - uluslararası öğrencilerimiz ve 
öğretim üyelerimizin oluşturduğu yapı, 
dünyanın her yerinden arkadaşlar ve iletişim noktaları edinmelerini sağlar. 


Cenevre 


Kampüs 

Kampüsümüz Cenevre Uluslararası Organizasyonlar 
bölgesinin tam ortasında yer alır; burası dünyanın en 
büyük diplomatik, finansal ve ticari merkezlerinden 
biridir. Tesislerimiz son teknolojiye sahip konferans 
salonu ve harika öğrenci ortamıyla modem bir öğrenim 
deneyimi sunmak için özel tasarlanan birçok çalışma 
merkezini içerir. 


Şehir 

Nüfusunun *440'ından fazlası yabancılardan oluşan 
Cenevre, kozmopolit bir şehirdir; profesyonel iletişim 
ağınızı geliştirmek için mükemmel bir yer. 


Bu büyüleyici şehir, birçok finansal şirkete ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapar. Harika kampüsümüz finansal bölgede bulunur ve bir kariyere başlamak 
için mükemmel bir yerdir. Cenevre Avrupa'nın en güvenli ve en etkili şehirlerinden biridir; düşük suç oranı 
ve İsviçre etkisi, burayı yaşamak için büyüleyici bir yer 
haline getirmiştir. 


Cenevre ayrıca uluslararası bir merkez olarak da bilinir. Harika bağlantıları olan büyük bir Avrupa şehridir; 
Cenevre'ye ulaşım son derece kolay ve ekonomiktir. 
Ticaret konumları açısından uluslararası sıralamaların 
hepsinden yüksek puanlar almıştır. Küresel şirketlerin 
Uluslararası, Avrupa ve EMEA (Avrupa, Orta-Asya ve 
Afrika) merkez ofisleri; öğrencilere dünyanın en önemli 
kurumlarından bazılarına erişim imkanı sunar. 


GBS'te Lisans Eğitimi Avantajları 
Proje bazlı lisans programlarımız öğrencilere eğitim 
almak, gerçek bir iş ortamında yöneticilik becerilerini 


uygulamaya koymak için daha fazla deneyim fırsatı 
sunar. 


Öğrencilerimize diğerlerine göre bir adım öne geçmelerine yardım edecek yeni bilgi ve becerileri edindirmek 
için çabalıyoruz; programımız ve kurs esnekliğimiz. 
sayesinde de potansiyel olarak çalışarak eğitim alabiliyorlar. 


İnkübatörümüz de öğrencilere kendi işlerini kurmak için 
ihtiyaçları olan fonu bulma şansı sunarken; aktif profesyoneller tarafından eğitim almak hedeflerine ulaşmak için gereken becerileri ve uzman görüşünü onlara 
verebilmektedir. İki ana merkezimiz olan Cenevre ve 
Barcelona, öğrencilere aradıkları ticari uzmanlığı; aktif 
gece hayatı, uluslararası seminerleri ve teknoloji fuarlari olan Avrupai bir hayat tarzını kazandırır. 


GBS'te Master Eğitimi Avantajları 

Proje bazlı Master programlarımız, öğrencilere daha 
çok ilk elden deneyim kazanma ve ayrıca profesyonel 
iletişim ağlarını geliştirme özgürlüğünü verir. Kariyer 
hizmetlerimiz, öğrencilerimizin seçtikleri alandaki iş 
fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinme şansı sunar. 


Öğrencilerimize diğerlerine göre bir adim öne geçmelerine yardım edecek yeni bilgi ve becerileri edindirmek 
için çabalıyoruz; programımız ve kurs esnekliğimiz sayesinde de gündüz çalışma saatleriyle çakışmayacak 
akşam derslerine girme avantajını yaşıyorlar. 
İnkübatörümüz de öğrencilere kendi işlerini kurmak 
için ihtiyaçları olan fonu bulma şansı sunar. Ayrıca aktif 
profesyoneller tarafından eğitim alarak hedeflerine 
ulaşmak için gereken en güncel becerileri edinirler. İki 
ana merkezimiz olan Cenevre ve Barcelona, öğrencilerimizin aradığı uzmanlığı ve yaşam tarzını sunar, 


Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: 

Kayıt yöneticisi: innaögbsge.com 

Web sayfası: gbsge.com 

Telefon: 441 (0) 22 906 94 94 


Study for a top Hospitality Degree 


in the heart of Switzerland... 


Dünya'daki En İyi 
Moda Okulları 


New York, Londra ve Milano Moda Haftaları geride 
kalmış ve Paris Moda Haftası sona eriyorken, moda 
endüstrisinin hareketliliği yıl içindeki en üst noktaya 
ulaşarak, bu ünlü moda başkentlerinin her birinde 
bulunan en iyi moda okullarına göz atmak için 
mükemmel bir ortam hazırlamıştır. 


Üniversitede moda eğitimi alan öğrenciler, teknik 
çizim becerileri, dikiş işlemleri, kalıp kesme ve teknik 
spesifikasyonların yanı sıra birçok farklı malzemeyle 
çalışma gibi, moda endüstrisi her yönü hakkında 
eğitim görürler. Lisans programı bu pratik becerilerin 
yanında, tarihi gelişimi, modern eğilim ve süreçler 

ile etik kaynak kullanımı, üretim ve dağıtım gibi 
günümüzde moda endüstrisinin karşı karşıya olduğu 
konular konusunda sizi donanımlandırır. 


Genel moda eğitim programlarının yanı sıra, 
öğrenciler genellikle mücevher ve tekstil tasarımı, 
moda fotoğrafçılığı ve gazeteciliği gibi alanlard 
uzmanlaşabilir ve moda odaklı halkla ilişkiler, yönetim 
ve pazarlama konularında dersler alabilirler. 


Çoğu moda okulunun uzmanlaşmış olması nedeniyle, 
bu okulların birçoğu (birden fazla alanda eğitim veren 
üniversiteleri sıralamaya alması nedeniyle) 0S World 
University Rankings& sıralamasında yer almaz. Yine 
de bu okulların hepsi kendi alanlarında itibar sahibi 
kurumlardır. 


New York City'deki en iyi moda okulu 


ABD'nin en kalabalık ve aynı zamanda hakkında en 
çok konuşulan şehri olan NYC, tüm diğer şehirler 
tarafından özenilen bir yerdir. Frank Sinatra'dan Alicia 
Keys'e birçok sanatçıya esin kaynağı olan New York 
City, çok sayıda kültürü bir araya getirerek nesillerdir 
şehirlilere ilham kaynağı olmuştur. Moda şehirdeki 
hayatın önemli parçalarından biridir ve Vogue, Elle, 
Harper's Bazaar ve Marie Claire gibi dünyadaki en 
büyük moda basın organları burada yer alır. New 
York'taki en iyi moda okullarının ikisini aşağıda 
görebilirsiniz. 


Parsons, The New School for Design 


Moda Tasarımı, moda çalışmaları ve moda 
pazarlaması konularında eğitim programları 
Sunan Parsons, The New School for Design'nın 
mezunları arasında Tom Ford, Donna Karan, Marc 
Jacobs, Alexander Wang veJason Wu vardır. Yıllık 


okul ücreti 39.280 USD'dir ve şu anda, 1553'ü moda 
tasarımı eğitimi alan, kayıtlı 4260 lisans öğrencisine 
sahiptir. 


Etkileyici bir mezun listesine sahip olmasının yanında, 
Parsons eski öğrencileriyle sıkı ilişkiler kurmaya 

da odaklanır. Bu, okulun Donna Karan ve Proenza 
Schoulder ikilisiyle kritik ve atölye çalışmaları 
düzenlemesine yol açmıştır. Okulun kurumsal 
ortaklıkları ve öğretim üyelerinin çoğunun moda 
sektöründe çalıştığı da hesaba katıldığında Parsons, 
The New School for Design öğrencilerini güçlü kariyer 
olasılıklarının beklediği açıktır. 


Fashion Institute of Technology (FIT) 


Bazılarınca moda dünyasının MIT'si olarak 

tanınan Fashion Institute of Technology, moda 
tasarımı, işletme, pazarlama, çizim ve tasarım 
alanlarında eğitim programları sunmaktadır. 1944'te 
kurulan okul 10.000 öğrenciye ve Carolina Herrera, 
Calvin Klein ve Michael Kors gibi mezunlara sahiptir. 
New York şehri sakinleri için okulun bir sömestr 
ücreti 3.034 USD ve eyalet dışından gelen öğrenciler 
için 8.185 USD'dir. Okul, moda tarihçisi Valerie Steel 
tarafından verilen bir ders ve müzeye sahiptir. 


Londra'daki en iyi moda okulları 


Dünya'nın Birleşik Krallık başkenti, ayrıca dünyanın 
en moda şehirlerinden biri olarak ünlenmiştir. Tarihte 
modaya duyarlı Britanyalılar, ilham almak için 
Kanalın karşısındaki Fransızlara bakmıştır. Ancak 
son yüzyılda, Paris'in moda konusundaki hakimiyeti 
azaldıkça, Londra'da moda endüstrisi bir takipçiden 
çok lider olarak ortaya çıktı. Londra'nın en iyi moda 


Central Saint Martins 


University of the Arts London (UAL) okulunun 
bünyesinde yer alan Central Saint Martins, moda, 
tekstil, mücevher tasarımı alanlarında eğitim 
programları sunmakta ve bugün moda üzerine lisans 
derecelerini almak için eğitim alan 1200 öğrenciye 

ev sahipliği yapmaktadır. Kısmen devlet tarafından. 
finanse edilen Central Saint Martins, tüm sosyal 
sınıflardan yetenekli öğrenciler için erişilebilirdir ve 
Profesör Louise Wilson gibi uluslararası moda figürleri 
dahil, birinci sınıf bir öğretim personeline sahiptir. 
2014-15 yılında lisans öğrencileri için yıllık okul ücreti, 
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Birleşik Krallık ve AB vatandaşları için 9.000 GBP (15.000 USD) 
ve uluslar arası öğrenciler için 15.180 GBP'dir (25.000 USD). 
Ünlü mezunları arasında Alexander McGueen, Paul Smith, 
Stella McCartney ve Christopher Kane yer alır. 


London College of Fashion 


University of the Arts London bünyesindeki diğer okullardan 
biri olan London College of Fashion geniş kapsamlı moda 
eğitim programlarıyla öne çıkar. Bu okulda yalnızca moda 
tasarımı değil, moda konusunda pazarlama, gazetecilik, satın 
iğazacılığın yanı sıra güzellik, kozmetik bilimi, moda 
ve eleştirisi gibi eğitim programları ve ayakkabı 

ve aksesuarlar konusunda uzmanlık dersleri de sunmaktadır. 
Yalnızca 1. Sınıfta 2.547 kayıtlı öğrenci vardır ve her ikisi 

de UAL bünyesinde olduğundan okul ücretleri Central Saint 
Martins ile aynıdır. Ünlü mezunları arasında Jimmy Choo ve 
Rupert Sanderson gelir 


Royal College of Art 


Lisans düzeyinde sanat ve tasarım programları sunan 
dünyaca ünlü Royal College of Art, altı okulu genelinde 
göreli olarak daha düşük kayıt rakamlarına sahiptir. Burada 
listelenen diğer iki Londra moda okuluna göre, okul ücretleri 
daha yüksek olan (26.900 GBP); yaklaşık 42.000 USD), Royal 
College of Art's School of Materials öğrencilere Prada, Louis 
Vuitton, Givenchy ve Burberry gibi dünyanın en 
evlerinde işe alınma ve çalışma deneyimi fırsatını sunar. 
Ünlü mezunlar arasında Philip Treacy, Ossie Clark ve Zandra 
Rhodes gelir. 


Milano'daki en iyi moda okulları 


İtalya, klasik dönemdeki politik geçmişi ve Rönesans 
dönemindeki kültürel gücü nedeniyle uzun zamandır 
Avrupa'nın başlıca akım belirleyicileri arasında 
bilinir. Floransa, Roma, Napoli, Cenova ve Venedik 
gibi şehirlerin hepsi de Moda merkezi olarak tanınır, 
ancak 1980'lerin minimalist moda evleriyle Milano 
ülkenin “moda başkenti” olarak gelişmiştir ve New 
York, Paris ve Londra gibi diğer uluslararası moda 
başkentleri arasındadır. 


Istituto Marangoni 


Istituto Marangoni üç kampüse ayrılır; ana kampüsü 
Milano'da, diğer iki kampüsü ise Londra ve Paris'te 
bulunmaktadır. Okul tüm kampüsleri genelinde 2000 
öğrenciye ev sahipliği yapar ve moda tasarımı, moda 
işletmeciliği, moda satın alma, marka yönetimi ve moda 
tanıtımı konularında eğitim programları sunar, Programa bağlı 
olarak okul ücretleri 13.900 EUR (17.670 USD) ile 19.000 EUR 
(24.550 USD) arasında değişiklik gösterir. Okulun mezunları 
arasında Franco Moschino ve Domenico Dolce gibi ünlüler 
bulunur ve mezuniyetten sonra işe alınma oranı *90 olarak 
raporlanmıştır. 


Politecnico di Milano 


Politecnico di Milano 1863'te kurulmuştur ve 40.000'lik 
öğrenci nüfusuyla mimari, tasarım ve mühendislik alanlarında 
İtalya'nın en büyük okuludur. Okulda moda tasarımı lisans 
programı ve “Design for the Fashion System' (Moda Sistemi 
için Tasarım) master programı sunulmaktadır. 
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Paris'teki en iyi moda okulları 


Paris'in Avrupa'nın moda merkezi olma konusundaki uzun 

geçmişi şehrin karakteri ve şık (ve belki mesafeli) sakinlerinin 
algılanışı üzerinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Yüksek yaşam 
maliyetleri Fransız devlet üniversitelerinin düşük okul ücretleriyle 
dengelenerek, Paris'i 0S Best Student Cities ranking sıralamasında 
en üst sıraya oturtmuştur. Artık New York, Londra ve Milano 

moda tasarımı ve gazeteciliği konusunda Paris'e eşdeğer bir yer 
kazanmış olsalar da, birçok moda öğrencisi adayı için Fransa'mın 
başkenti moda dünyasının merkezi olmaya devam eder. Paris'in en 
iyi iki moda okulu aşağıda açıklanmıştır. 


Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne 


Kayıtlı yalnızca birkaç yüz öğrencisi olan Ecole de la Chambre 
Syndicale de la Couture Parisienne, moda tasarımı ve tekniği 
eğitimleri, dünyaca ünlü couture (terzilik) dersleri ve bakalorya 
programları sunmaktadır. Bu listede yer alan tüm en iyi moda 
okullarından daha düşük olan yıllık okul ücreti 10.450 EUR 
(13.230 USD) tutarındadır. Ancak uygun fiyatının yanı sıra, neyin 
“couture” olarak kategorize edilebileceğini belirleme konusunda 
komisyon görevi gören bir okula ait olma prestijini de sunar. 
Okulun mezunları arasında Yves Saint Laurent, Valentino ve Andre 
Courreges bulunur. Genellikle, daha önce başka bir yerde bir 
tasarım eğitimi almamış öğrenciler okula kabul edilmez. 


ESMOD 


Paris'te bulunan uluslararası bir moda tasarımı olan 
ESMOD (Ecole Superieure des Arts et technigues de la Mode) dört 
diğer Fransız şehrinde de kampüslere ve dünyada toplam 21 okula 
sahiptir. 700 öğrencisine moda tasarımı ve moda işletmeciliği 
eğitimi veren ESMOD'un okul ücreti şu anda 9.900 EUR (13.200 
USD) tutarındadır. ESMOD yalnızca Thierry Mugler ve Nina Garcia 
gibi mezunlarıyla değil, ayrıca1841 yılında Fransa'nın ilk ve en eski 
moda tasarımı okulu olarak kurulması ve mezura ve mankenin icat 
edildiği yer olmasıyla da ünlüdür. 


Diğer en iyi moda okulları... 


Antwerp Royal Academy of Fine Arts, Belgium 


Belçika'nın başkenti Antwerp de dünyanın moda başkentlerinden 
biri olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Buradaki en dikkate 
değer moda okulu, her yıl 100'ün biraz üzerinde öğrenciye moda 
tasarımı eğitimi sunan elit bir tasarım okulu olan Antwerp Royal 
Academy of Fine Arts'tır. Okul ücreti uluslar arası öğrenciler için 
bile oldukça uygundur ve toplam maliyet yıllık olarak yaklaşık 
7000 EUR (9.000 USD) tutarındadır. Öğrencilerin Flemenkçe 
dilinde yeterlilik sahibi olması gerekir ve deneysel ve avangart bir 
yaklaşım teşvik edilir. 


Bunka Fashion College, Japonya 


Tokyo'da bulunan Bunka Fashion College moda tasarımı, moda 
yaratımı ve teknolojisi, pazarlama ve aksesuarlar ile tekstil 
konusunda eğitim programları sunar. Bunka daha akademik 
pazarlama ve teknoloji derslerinin yanı sıra Japon avangart 
tasarımlarıyla ünlüdür ve iki kurumunda 8.000 öğrenciye ev 
sahipliği yapar. Bunka Fashion College 1960'larda mezunları 
tasarımlarını Paris'te sergilemeye başladığında uluslararası önem 
kazanmıştır. Öğrencilerin iyi derecede Japonca bilmesi gerekir ve 
yıllık okul ücreti 1.184.500-1.403.500 JPY (12.200-14.400 USD) 
arasındadır. 
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ELS 


FIND 
YOUR 
FUTURE 
WITH ELS. 


Making the decision to find your passion and learn about yourself is 
one of the greatest things you can do for your future. Your journey 
to self-discovery begins here, at ELS. 

We can help you achieve your dreams, find yourself, and find your future. As you journey 
toward your goals, you will make new friends from all over the world, learn from them, and 
stay in touch with them after you graduate. You will become part of the international job 
market and have networking opportunities that you never even knew were possible. Find 


your future with our first-rate English language instruction programs at some the world's 
most prestigious universities. 


STUDY ENGLİSH. EXPLORE. SUCCEED. 


GET STARTED TODAY! 
ELS.edu » UniversitySearch.com 
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